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Colofon

De Weelder is een uitgave van de Vereniging Dorpscommissie De Waal.
De Weelder wordt huis aan huis verspreid in het postcodegebied van De Waal.
Oplage: 300 exemplaren. 

Drukwerk: 53 Graden Noord, Texel.

De Weelder verschijnt 3x per jaar (15 april, 15 augustus, 15 december).
Kopij uiterlijk op 15 maart, 15 juli, 15 november toesturen aan: 
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in te 
korten.

Redactie
Olga Faber - tekstredactie
Anita Krijt - tekstredactie en agenda
Bert van der Iest - beeldredactie, vormgeving en advertenties
Yvonne Huitema - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties/afbeeldingen: Marc Plomp en anderen

Dorpscommissie: 
Contact: dcdewaal@outlook.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Albert Postma, lid - tel: 06 33985830
Siebe Huitema, lid – tel: 06-42024439

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl 
Joke Brom en Ton Domhof - website beheer
Contact: info@dewaaltexel.nl 
Check de website voor de meest recente informatie over De Waal.
Via www.dewaaltexel.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Beheerder Dorpshuis:
Contact: dorpshuisdewielewaal@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Simone en Marco Schipper - tel Simone 06-10754873
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Informatie over 
tarieven en dergelijke bij de beheerder.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor	meldingen	betreffende	de	openbare	ruimte.
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droge juni in De Waal dit jaar...



 

Gerookte, Gebakken en Verse Vis 

 
Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441 

 

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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Bericht van de Dorpscommissie
Hallo Waalders,

Na (bijna te) warme weken in juni en al maanden geen neerslag 
regent het nu, wanneer ik dit stukje schrijf, eindelijk weer eens. Met 
wat geluk kan ik komende week m’n grasmaaier nog uit de schuur 
slepen, die staat daar al tijden nutteloos te zijn, dat is ook voor zo’n 
machine niet leuk natuurlijk.

Wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurt in De Waal, eigenlijk 
best veel!

Allereerst natuurlijk de Meierblis, voorafgegaan door een barbecue 
bij het Dorpshuis. Bij de barbecue was ik wel aanwezig en dat was 
lekker, gezellig en prima verzorgd maar toen had ik weinig puf meer 
om nog naar de Meierblis te gaan…. Schijnbaar hadden meer Waalders 
daar last van want de opkomst van mensen uit het dorp was 
minimaal, helaas.

Op 1 mei hadden we de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscommissie, prima opkomst 
en een goede sfeer. Door een ongelukkig toeval hadden we geen programma na de pauze 
maar dat maakte niet veel uit; de vergadering ging vlot en daarna konden we lekker 
informeel wat praten aan de bar onder het genot van een hapje en een drankje.

In juni is de speeltuin opgeknapt, oude speelattributen zijn verwijderd en hiervoor in de 
plaats zijn nieuwe frisse en voor een bredere leeftijdscategorie geschikte speelelementen 
geplaatst! Met wat geluk kan in de toekomst de betonnen pingpongtafel ook verwijderd 
worden en vervangen worden door een ander speeltoestel of een mooie picknickbank.

Ook hebben we weer een open tuinendag gehad en dat was zeker een succes, binnen no-time 
waren de uitgeprinte routebeschrijvingen (150 stuks) al op dus Tesselaars en toeristen wisten 
de Waalder tuinen goed te vinden. De open tuinendag heb ik gemist, maar we waren nét op 
tijd terug van vakantie voor de feestelijke opening van de vernieuwde entree van De Waal. De 
stratenmakers hebben we bedankt voor het mooie werk wat ze geleverd hebben, Bert 
Dennenberg voor zijn inzet vanuit de gemeente. Het was die dag bloedheet, maar 
wederom erg gezellig en weer volop eten en drinken. Het is verbazingwekkend om te zien 
hoeveel pizza’s Sander De Haan uit zo’n klein oventje weet te halen. Veel variatie in smaken, 
allemaal even lekker en meer dan voldoende. 

En natuurlijk SomPop, in de week ervoor zag je een ontzettend leuk festivalterrein ontstaan 
en	ook	dit	jaar	was	het	een	geslaagde	editie.	Voor	zover	ik	weet	zonder	rottigheid,	na	afl	oop	
werd het redelijk snel rustig in De Waal en inmiddels staan de doeltjes weer op het veld en de 
grasmat ligt er weer prima bij.

En wat staat er nog te gebeuren? Dat staat in de agenda verderop in deze Weelder en 
dubbelop lijkt me een beetje teveel van het goede.

Allemaal een prachtige nazomer gewenst en tot ziens!

Groetjes,

André Kooger
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AGENDA
wekelijkse activiteiten
•  Woensdagochtend 10.30 - 11.15 uur Sociaal Vitaal (in 
  beweging blijven voor senioren)
•  Woensdagochtend vanaf 10.00 uur inloop Dorpshuis voor 
	 	 koffie	en	een	praatje,	handwerken,	biljarten	en	andere
  activiteiten. Tevens spreekuur Texels Welzijn (1 keer in de twee weken).
•  Woensdagavond vanaf 20 uur, de week doorzagen met andere Waalders in het  
  Dorpshuis, vanaf 4 oktober weer.
•  Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur jeu de boules spelen op de baan achter 
  Rebecca.

augustus

26 Oud papier

september

02 DorpsWaaltijd, vanaf 17.00 uur
30 Oud papier

oktober

22 Herfstmarkt, 11.00 – 14.00 uur
28 Oud Papier

november

12 Pub Quiz
18 Uitvoering van ‘t Amateurtje
26 Sinterklaas in De Waal
25 Oud Papier

december

12 Ouwe Sunder

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag:   House of Dance, danslessen voor alle leeftijden
Maandagavond:   ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Dinsdagavond:   Zangkoor Amici, Oud-leerlingen toneel (tijdens 
    repetitieperiode)
Woensdagochtend:  Sociaal Fit van 10.30 uur tot 11.30 uur
	 	 											 Koffie-inloop	voor	iedereen	van	10.00	uur	tot	12.00	uur
     Texels Welzijn (Barbara Pieterse) van 10.30 uur tot 11.30 uur
Woensdagmiddag:   Biljart
Woensdagavond:  Interdans (volksdans), biljart
Donderdagmiddag:  House of Dance, diverse danslessen voor jong en oud
Donderdagavond:   Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t Amateurtje Toneel (tijdens de 
    repetitieperiode)
Vrijdagmiddag:   House of Dance, diverse danslessen voor jong en oud
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Bericht uit het Dorpshuis
Inmiddels is de zomerstop alweer begonnen en geniet ik van 
het even ‘niks doen’. 

Alle verenigingen houden ook hun zomerstop, al gaat het 
koor Amici Cantus nog even door. Ze hebben hun repetitietijd 
blijkbaar nodig en het houdt hun zangstem soepel. En 
natuurlijk gaat de inloopochtend op woensdag in de zomer 
gewoon	door.	Leuk	om	te	vermelden	dat	het	een	hele	fijne	
ochtend is en ook blijft. Er blijven Waalders aansluiten. 
Sommige komen wekelijks en sommige af en toe. Iedereen 
is	welkom.	Biljart	staat	altijd	aan	en	de	koffie	staat	klaar.	
Met ons zomeruitje brengen we een bezoek aan boerderij De Waddel. Voel je vrij om eens 
een kijkje te komen nemen. 

In september start mijn seizoen weer en beginnen gelijk goed met de DorpsWaaltijd op 
2 september. September staat ook vol met geplande feestjes, waaronder Marco die op 
16 september Abraham ziet!

12 november organiseert Henk Slikker in het Dorpshuis een pub quiz, 18 november geeft 
’t Amateurtje haar uitvoering en we heten de Sint en zijn pieten welkom op 26 november. 

Bij deze wederom een oproep voor klaverjassers op de dinsdagavond. Jong, oud, niet goed 
kunnen klaverjassen…Het maakt niet uit. Het is heel gezellig en we leren het je wel! Dus kom 
een	keer	kijken	of	het	iets	voor	je	is.	Om	19.45	uur	staat	de	koffie	klaar.	

Fijne zomer allemaal!

Met Wielewaalse groet, 
Marco en Simone

Spreekuur verduurzamen op Texel
Gemeente Texel en het Duurzaam Bouwloket organiseren dit jaar spreekuren op verschillende data. Per 
datum is er tijdens het spreekuur ruimte voor 6 verschillende adviesgesprekken met bewoners. Meld 
je snel aan, want vol=vol! Dit spreekuur wordt je kosteloos aangeboden door de gemeente Texel en is 
alleen mogelijk op afspraak.

Wat houdt het adviesgesprek in?
Een onafhankelijk adviseur van Duurzaam Bouwloket adviseert je welke maatregelen je kan nemen om 
jouw woning stapsgewijs energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij te maken. Ook krijg je de 
gelegenheid om vragen te stellen. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. 

Wanneer?
De spreekuren in 2023 worden gehouden op onderstaande data:
7 september van 15:30 - 20:00 uur in De Koog (Dorpshuis de Hof, Nikadel 13)
12 september van 15:30 - 20:00 uur in Oudeschild (Dorpshuis het Skiltje, De Ruyterstraat 61)
18 september van 12:00 - 17:00 uur in De Cocksdorp (Het Eierlandsche huis, Klimpstraat 33)
28 september van 15:30 - 20:00 uur in Den Hoorn (Dorpshuis de Waldhoorn, Herenstraat 30)
3 oktober van 11:00 - 15:30 uur in Oosterend (De Bijenkorf, Mulderstraat 37)

Schrijf je in 
Laat	je	contactgegevens	achter	via	het	inschrijfformulier	op	www.duurzaambouwloket.nl/
spreekuur-texel
Geef aan welke datum jouw voorkeur heeft. Nadat we je inschrijving hebben ontvangen, wordt er 
binnen maximaal 5 werkdagen contact met je opgenomen om een afspraak in te plannen.



WWW . R E B E C C A T E X E L . C O M

Wij hopenu snel te

ontmoeten

Melvin & Leon van Sambeek

Hotel Brasserie Rebecca
Hogereind 39 - 1793 AE - De Waal - 0222-312745

Wij verkopen TEXELS LAMSVLEES en RUNDVLEES
op vrijdag, zaterdag en maandag: van 10.00 - 12.00 uur

Kamperen op onze BOERDERIJ-CAMPING
van 15 maart - 1 november

Fam. Hin
Nieuwlanderweg 101
NL-1793 ES De Waal

tel: 0222 317908
mail: boerderijhoogvliet@kpnmail.nl
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Bericht van de redactie
Nu het grootste deel van de redactie terug is van een zonnige vakantie in Frankrijk, 
ofwel een stormachtige vakantie in Friesland heeft doorstaan, is het tijd om weer 
eens na te gaan hoe de zaken er voor staan in het kleinste en mooiste dorpje van 
Texel. 

Van verschillende kanten hebben we gehoord dat de Open Tuinendag op 17 juni een 
groot  succes was. Zo’n 150 geïnteresseerden meldden zich bij Museum Waelstee 
voor een door Rianne Kee ontworpen plattegrondje waarop de deelnemende tuinen 
stonden vermeld. Er van uitgaand dat er doorgaans in groepjes van 2 à 3 personen is gewandeld, 
komen we toch op zo’n pakweg 400 personen die ons dorp hebben bezocht. Zeker niet gek voor een 
eerste keer! De organisatie, bestaande uit Martine Blommert en Albert Postma is dan ook vast van plan 
het evenement volgend jaar nogmaals te organiseren. Het was nog wel een dingetje om de tuinen in 
respectabele staat te kunnen tonen aan de bezoekers, gezien de droogte die er in de weken daarvoor 
heerste. Ik denk dat vooral het kunnen kijken achter heggen en huizen een grote aantrekkingskracht 
op mensen heeft. Gluren bij de buren blijft toch altijd leuk!

Om nog even in het groen te blijven: de eerste fase van de herinrichting van het Hogereind is afgerond 
en feestelijk gevierd met een pizzamaaltijd en de gebruikelijke drankjes. Het ziet er kleurrijk uit en het 
zal in de toekomst alleen maar mooier worden. 
In het stukje van Tanja Klaassen leest u er meer over.

In deze Weelder vindt u weer een aantal interessante en vermakelijke verhalen. De redactie is blij met 
de constante stroom aan kopij die ons elke keer in staat stelt een goed gevulde Weelder te maken. 

Fijne zomermaanden gewenst en natuurlijk veel leesplezier,

De redactie

     

DorpsWaaltijd 2023
                             
Beste Waalders ... We kijken nog met veel plezier terug op de ‘DorpsWaaltijd’ van vorig jaar, die een 
groot succes was. Vanwege het grote aantal Waalders aan de dis, de gezelligheid, het lekkere eten dat 
iedereen had meegebracht en het prachtige weer. Door de enthousiaste reacties die we toen en daarna 
kregen, hebben we besloten ook dit jaar een feestelijke maaltijd van en voor alle inwoners van De Waal 
te organiseren, en wel op zaterdag 2 september. De ‘DorpsWaaltijd’ begint om 17:00 op het terras 
van het Dorpshuis. 

Geef je op en breng wat mee: een salade, hartige taart, of iets anders. Het hoeft niet persé bijzonder, 
maar liefst wél lekker te zijn. Richtlijn: 4 á 6 personen. Voor de bijgerechten als stokbrood, kruiden-
boter en drinken wordt gezorgd; de (gratis) DorpsWaaltijd is inclusief 2 drankjes. Ook dit jaar is aan 
de desserts en taarten een wedstrijd gekoppeld: maak een leuk, mooi, lekker dessert met lokaal fruit! 
(Maakt niet uit hoeveel, al is het maar een framboos uit eigen tuin). Een deskundige jury zal deze 
lekkernijen beoordelen en de winnaar bekend maken. 
 
We hopen weer op een gezellige, ontspannen en vrolijke 
avond! En natuurlijk veel deelnemers!

Graag vóór 24 augustus aan Lida doorgeven of je komt 
en wat je wilt gaan maken: lidawels@kpnplanet.nl, 
telefoon 0622937983. Ook zonder bijdrage ben je van 
harte welkom!

Ingrid Walpoott, Albert Postma, Simone en Marco 
Schipper, Lida Wels.

Met dank aan het Texelfonds en de Dorpscommissie 
voor de financiële bijdragen. de DorpsWaaltijd vorig jaar
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Sompop 2023 één groot feest
De organisatie van SomPop kijkt terug op een zeer geslaagde editie zonder enige 
noemenswaardige incidenten en met heel veel vrolijke en blije bezoekers, artiesten en 
vrijwilligers.

De dag kwam iets later dan vorig 
jaar op gang en dat had vermoe-
delijk met het wat mindere weer 
in de ochtend te maken en de harde 
wind in combinatie met dat de 
meeste mensen al een kaartje 
hadden in de voorverkoop. 

Het festival opende, na een week 
van opbouw, zaterdag 1 juli om 
12:00 uur de deuren voor twaalf 
uur vermaak voor jong en oud. 
Kinderen konden terecht op het 
veldje van Walter’s World waar 
werd geschminkt bij de SomPop Mini Stars en waar naar hartenlust gespeeld kon worden op 
de	verschillende	flipperkasten	en	andere	spelcomputers.	Allemaal	gratis	voor	de	kids.	Onder-
tussen konden de eerste oudere bezoekers de hersenen kraken tijdens de pub quiz in de TX 
Bierboet en op het strand Waal 17 kon vanaf het eerste moment worden gedanst.

Het live stage opende om 13:00 uur en toen kwamen ook de eerste zonnestralen tevoor-
schijn. En dat is zo gebleven. Het was perfect festival weer en vanaf ongeveer 15:00 uur 
stroomde het veld rustig aan vol en dat is tot middernacht zo gebleven.

Gratis toegang De Waal

De inwoners van De Waal konden dit jaar op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur een 
vrijkaart ophalen. In totaal hebben 138 Waalders dit gedaan. 

          “We hebben dit middels de
                                                                     website van De Waal en de bij-
          horende nieuwsbrief kenbaar ge
          maakt”, zegt Duncan Whyte van
          het SomPop bestuur. “Op deze 
          manier wilden we wel De Waal,
          maar niet heel Texel informeren.
          Ik durfde het niet in de krant te
          zetten of op onze sociale media 
          om een mogelijke hoos aan nep-
          Waalders te voorkomen. Komend
          jaar doen we dit weer, dus u
          als Waalder kunt gratis naar 

SomPop 2024 op zaterdag 6 juli. In principe zitten we dan weer voor De Wielewaal op de 
woensdag voor het evenement tussen 18.00 en 20.00 uur. Uiteraard komen we lokaal wel 
weer in de lucht t.z.t. maar dan bent u vast op de hoogte.”
Het bestuur bedankt de inwoners van De Waal voor de gastvrijheid die dit jaar wederom 
voelbaar was. “We hopen dat diegene die ons festival hebben bezocht er van hebben genoten 
en dat we de overige mensen niet teveel overlast hebben bezorgd.” 

Tot volgend jaar! Duncan Whyte

foto’s: Texelse Courant
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Waalderweekend op camping De Texelaar was een pracht!

Beste lezers,

Op woensdagmiddag werden wij vol enthousiasme ontvangen door Job en Laura en kregen 
allemaal een plek toegewezen, het weekend kon beginnen!
De eerste avond was dan ook gelijk bar gezellig. Weer even bijgekletst met elkaar.
 
Donderdagochtend werd de droom van elk kind geleverd, een springkussen! Ze zijn erop 
gesprongen en er zondag pas weer afgekomen. 
Gezellig	begonnen	we	met	koffie	en	gebak.	Wat	waren	er	weer	heerlijke	taarten	gebakken	
door eenieder. Daarna de vossenjacht over de boerderij. Samantha onder een schapenvacht 
goed verstopt in het stro. ‘s Middags heerlijk vrije tijd in het zonnetje, de biertjes begonnen 
al goed te smaken. ‘s Avonds lekker pizza eten van De Haan Foodservice. Wat gingen ze weer 
los, zelfs tijdens de bingo stonden de tafels vol met pizza. En dan over de bingo gesproken… 
“want ik wil een volle kaart, volle kaart, volle kaart!’’. Het bleef nog lang onrustig met het lied 
“engelbewaarder” dat spontaan ons clublied werd.
 
Vrijdagochtend met ze alle onderweg naar Museum Kaap Skil. Met een leuke en leerzame 
rondleiding van topdanseres Annet van Boven (Poh, wat kan die vrouw goed dansen!). Om 
vervolgens heerlijk vis met patat te eten bij het speelschip. Daarna weer lekker op de 
camping	voor	de	caravan.	Waar	de	voorbereidingen	voor	het	buffet	in	volle	gang	waren,	de	
wraps waren dit jaar favoriet om te maken. De pub quiz onder leiding van Thera, een quiz op 
gigantisch hoog niveau. Maar wij als (Waalder)weekenders vochten ons er fanatiek doorheen. 
Winnaars gefeliciteerd!
 
Zaterdagochtend gezamenlijk ontbeten, lunchpakket klaargemaakt en op weg naar De Koog. 
Voor een tocht met de Jan Plezier. Voor mij persoonlijk al een tijd niet mee geweest, maar 
wat is het een leuke tocht. ‘s Middags hadden we het spel de Bom. In het begin moest 
iedereen even warmdraaien om vervolgens alle opdrachten tot een goed 
einde te volbrengen. Flink dorst gekregen van het spel, om er vervolgens 
weer een paar open te trekken. Door de harde wind was de BBQ 
verplaatst naar de tuin van Koos en Pauline, hier zaten we perfect. Met 
als hoogtepunt dat Job (met een trots kijkende Koos) toch nog de laatste 
twee lammetjes ter wereld bracht. Nog een laatste borrel in de tent, 
werd het voor sommigen nog een taaie zondagochtend ontbijt. Nog 
even	koffie	na,	om	vervolgens	een	prachtig	weekend	af	te	sluiten.
 
Organisatie bedankt! Tot volgend jaar. 
 
Met vriendelijke groeten, Ruben Legierse 
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Kerkekamer en Kosterij van de Vermaningskerk in 
De Waal 1723 – 2023
Opeens dacht ik: ‘Verhip, de woning waar we in wonen is 
dit jaar 300 jaar oud!’. Daar mogen we wel wat aandacht 
aan geven in de vorm van dit stukje over de geschiedenis 
van de voormalige kerk, kerkekamer en kosterij van de 
Vermaning in De Waal.                                                                                                                                           

De Vermaning als gebouw.                                                                      
Aanvankelijk hadden de Dopers, Wederdopers of 
Mennonieten geen kerkgebouwen. Zij waren een vervolgde 
gemeente. In de 16e eeuw werden Dopers te vuur en te 
zwaard vervolgd en in die tijd zijn in Nederland zo’n 2000 
Dopers vanwege hun overtuiging omgebracht.

Eind 16e en begin 17e eeuw, als de geloofsvervolgingen 
afnemen, worden de eerste Vermaningen gebouwd. Zij mochten van de heersende gods-
dienst, de Gereformeerden, hun geloofsovertuigingen uitoefenen maar ze mochten daarbij 
niet te veel opvallen. Vandaar dat de Vermaningskerken in weggescholen eenvoudige 
gebouwen kwamen, lijkend op een boerderij of grote schuur en in de steden op een 
woonhuis: de schuilkerken.

Ook op Texel waren, zowel aan Den Burg als in De Waal, die predikhuizen bij overlevering 
bekend. De Waal had twee of drie kerken. Aan het Hogereinde bevond zich tegenover het 
kerkhof een Friese kerk die in de 18e eeuw werd afgebroken. Het materiaal dat vrijkwam 
werd gebruikt voor het vergroten van de Burger kerk. De Waterlandse Doopsgezinde kerk 
werd aan het Lagereinde (het huidige Vermaningspad) in 1723 gebouwd. Het was jaren het 
centrum van het Doopsgezinde leven. Druk bezochte avondmaaldiensten, maandelijkse 
kerkeraadsvergadereringen, kerkdiensten en catechisaties. In het hart van het eiland 
gelegen, kwam men hier in De Waal bij elkaar. Na een eeuw, in 1824, werd de kerk zelfs 
vergroot. Zo was De Waal waarschijnlijk de oorsprong van het Doperse leven op Texel. De 
laatste doopdienst in de Vermaning van De Waal was in 1944. Toen werden Nettie v.d. 
Vliet-Wuis en Anneke IJska door ds. Knot gedoopt.

In de Russenoorlog in april 1945, werd de Hervormde kerk in De Waal door Duits artillerie in 
puin geschoten. Ook de Vermaning raakte ernstig beschadigd. Een bedrijf kocht het op en in 
1974 werd de Vermaningskerk afgebroken. De kerkekamer en de kosterswoning, 
opgetrokken uit Friese gele steentjes werd gerestaureerd. Een verstild (Rijks)monumentje 
aan het Vermaningspad bleef over, dromend over de tijden van weleer. De laatste koster van 
de Vermaningskerk was Gerrit Burger. Het in 1912 geplaatste orgel werd in 1952 
overgeplaatst naar Den Hoorn.

De Vermaning als geloofsleer.                                                                                
De Mennonistische beweging, Dopers of Wederdopers predikten de volgende leer c.q. 
uitgangspunten:
–  Zij stonden de totale scheiding van kerk en staat voor;                                              
–  Zij waren voor de volwassenendoop i.p.v. de kinderdoop;                                          
–		 Zij	weigerden	het	afleggen	van	de	eed;																																																																												
–  Zij waren voor de persoonlijke belijdenis van de mensen, in plaats 
 van door de kerk vastgelegde teksten te volgen;                                                                                       
–  Uitgangspunt was de persoonlijke verantwoordelijkheid;                                               
–		 Zij	kenden	geen	officiële	ambtsdragers	als	voorgangers.	De	voor-
 gangers waren leken prekers of/en gewoon lid van de gemeente.
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Nog steeds geldt bij de Doopsgezinden het uitgangspunt van de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid. Respect voor elkaars mening is normaal en ook de betrokkenheid bij elkaar en de 
wereld zonder dat dit tot beklemmingen leidt. Er zijn bij de Dopers geen meerderen en geen 
minderen. Een ander adagium van de doopsgezinden is: “niet moeten, maar mogen”. Dopers 
hanteerden over het algemeen een sobere leefstijl.          

Als je dit allemaal leest vraag je je af waarom de dopers toch zo fel werden 
vervolgd in die begintijd?                                                                                       
De dopers werden vervolgd omdat de zuigelingendoop onderdeel was van de identiteit van de 
burgers. Kinderdoop betekende tevens de inschrijving in de stadsregisters. Daarom werden 
degenen die de zuigelingendoop niet erkenden als ondermijners van het stedelijk gezag 
gezien. 

Anabaptisten (Grieks voor opnieuw, dubbel, dus herdopen) is een vroeg-Protestantse 
stroming daterend uit de tijd van de Reformatie. Deze verschilt van andere reformatorische 
bewegingen doordat zij stelt dat alleen gelovigen gedoopt mogen worden. Deze 
stroming ontstond in Zürich waar Ulrich Zwingli zich voor het eerst in 1523 uitsprak voor de 
volwassenendoop. De Zürichse magistraat voerde een streng beleid tegen de Dopers. De 
eerste martelaar werd in 1527 omgebracht door verdrinking, een symbolische straf voor de 
Wederdopers. De Doperse beweging ging hierdoor ondergronds. De strenge vervolgingen 
verhinderden niet dat zij zich in korte tijd door een groot deel van Europa verspreidden.
                                                                                                                                      
Nog enkele feiten over De Waal.                                                                             
In 1742 woonden er 100 mensen in De Waal, 13 boerderijen en 15 woningen en 24 gezinnen. 
In 1856 is er weer een telling geweest waaruit bleek dat De Waal 131 inwoners had, 36 
gezinnen en 32 panden. Nu heeft het kleinste dorp van het Waddeneiland Texel 290 inwoners.                                                                                                                           

Kerken van De Waal                                                                                                 
In 1440 was er 1 Katholieke kerk in De Waal. De bisschop van Utrecht benoemde de pastoor. 
De eerste pastoor was Matthias Engberts. Rond 1507 kwam er een nieuwe Katholieke kerk 
bij, die weer rond 1856 werd gesloopt. Rond 1560 ging de Katholieke kerk verder als 
Gereformeerde kerk /Ned. Hervormd. 1723 bouw van de Vermaningskerk De Waal. Rond 
1850 had deze Vermaning 200 leden. In 1974 werd deze kerk gesloopt.
De kerk aan de Kogerstraat 18 is de enige nog in gebruik zijnde Doopsgezinde kerk op Texel. 
Het is een levendige gemeente met ongeveer 100 leden en veel belangstellenden.

Tot slot                                                                                                                    
Tot slot kan ik zeggen dat wij nog steeds met 
veel plezier en trots in dit monumentale pandje 
wonen, zijnde de voormalig kerkekamer en 
kosterij van voorheen de Doopsgezinde kerk 
De Waal. Om de historische functie van dit 
gebouw naar buiten toe kenbaar te maken 
heb ik een Rijksmonumentenschildje 
aangeschaft met de tekst: “Costerije, De 
Vermaning, 1723”. Ook hebben wij er sinds 
dat wij hier wonen (1987) veel aan gedaan om 
dit monument nog lang voor het nageslacht en 
De Waal te behouden.
                                                                                                                                   
Rom van Schaik

Bronnen: Uitgaven van de HVT, 13 december 1989
  Uit het archief van de doopsgezinden op Texel, door zuster W. Keyser
  Mennonieten Wikipedia
  Uitgave van de HVT, december 2020
  ‘t Land van Texel, een geschiedschrijving door J.A. van der Vlis
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Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 
wild, ik heb heb er verlichting voor. 
Heeft U plannen, bel mij of Email mij, dan kijken we samen wat er 
mogelijk is. 
Ik werk uitsluitend met LED-verlichting. 

Ronald van Bommel 
06-53801731 (Graag na 18:00uur)
Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 
andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 
TAPE Texel. 

JlJJ)J fji) 
TEXEL 

Jumbo Texel verkoopt een breed assortiment aan Texelse producten. 
Naast je dagelijkse (vakantie)boodschappen kun je er terecht voor allerlei 
Texelse dranken, koek, kazen, lokaal geteelde groentes en nog veel meer! 

Check de actuele openingstijden op jumbo.com 

De Koog 0222-317 732 Den Burg 0222-312 475 dko@jumbo.com

Kooger: waar de Indische en Texelse keuken 
elkaar ontmoeten 

Jordy Mauritsz & Melinda Kooger 

Restaurant Kooger 
Boodtlaan 5 
1796 BD De Koog 

Tel: 06 25086749 
Mail: info@koogerrestaurant.nl 

open op dinsdag t/m zaterdag v.a. 17.00 uur 
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Berichten uit museum Waelstee

Jubileum Waelstee
Op 6 september 2023 is het precies 50 jaar geleden dat de Stichting Wagenmuseum is opgericht. We 
gaan dat natuurlijk vieren met een bijeenkomst voor genodigden op woensdag 6 september. Het 
museum zal die dag dan ook gesloten zijn.
 
Hoe kwam het museum in de Waal?
In dit kader is het misschien leuk/interessant om te weten hoe de ontstaansgeschiedenis van ons 
museum is verlopen. Voor de gegevens maak ik gebruik van een stuk dat is opgesteld door mevrouw 
Riet Goeman–Smit, dat overigens ook is gepubliceerd in een jubileumnummer van de Historische 
Vereniging Texel. In juli 1960 ontstond het museum vanuit de Vrienden van het Paard, met als eerste 
bestuur: de heer J.C. Roeper voorzitter, mevrouw S.M. de Lugt–Parlevliet secretaris en de heer K. du 
Porto penningmeester, mevrouw B. Keesom–Karsten en de heer P.C. Hin als bestuursleden. De eerste 
jaren hielden ze in de zomer een concours-hippique en in de winter een feestavond met de prijs-
uitreiking ervan. Daarna kwam de gezelligheidsrit erbij. Dat betekende gezamenlijk aan de rij en 
onderweg ergens uitspannen en eten. Het werd de tijd dat alles wat oud werd, weg moest. Dat ging de 
kachel in, de Meierblis op, of bij het oude ijzer. Weg ermee, als je het maar kwijt was! In verband met 
nieuwe ontwikkelingen in de landbouw moest ruimte gemaakt worden voor nieuwe dingen. De tractor 
en moderne machines kwamen in gebruik en moesten onder dak. 

Verzamelen
Het toenmalige bestuur van de Vrienden van het Paard begreep dat alles wat weg was, niet mee terug 
zou komen en begon met het verzamelen van allerlei oude wagens en paardenmachines. Dat was het 
begin van de collectie van ons museum. De schuur van de heer Dirk Witte aan de Molenstraat diende 
aanvankelijk als voorlopige opslag. Toen moest de schuur plaatsmaken voor de Keesomlaan. De 
Gemeente Texel bood  een vrijgekomen schuur in de Waalderstraat als alternatieve opslagruimte. 

De Waal
De Vrienden van het Paard deden een beroep op de Gemeente om ruimte beschikbaar te stellen om 
deze oude machines ten toon te stellen. Zo kwam Hogereind 6 in de Waal in zicht. Het boerenbedrijf 
dat daarin gevestigd was (Rikkenberg), verhuisde naar Waalenburg. Via een goede regeling met de 
Gemeente werd een gedeelte van de stolp opgeknapt en ingericht. Dat was voor het publiek te 
bezichtigen. Zo werd het museum in 1964 een feit. 

Stichting
De combinatie van museum, organisatie van een concours-hippique en het organiseren van een 
feestavond, alles onder de paraplu van de Vereniging van Vrienden van het Paard, was niet ideaal. 
Zeker niet toen voor de exploitatie van het museum subsidie werd aangevraagd. In verband daarmee 
werd in 1973 een nieuwe Stichting Wagenmuseum opgericht! Toen verschenen twee extra 
bestuursleden: de heren J.C. Dros namens de Gemeente en de heer J.W. Dekker namens de VVV.
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Uitbreidingen
Het museum mocht het voormalige dorpshuis, in de oude school, in gebruik nemen. Er mankeerde van 
alles aan: het lekte, ramen en deuren waren versleten. De collectie groeide uit zijn jasje en besloten 
werd de school af te breken, opnieuw op te bouwen en bij het museum te voegen. In mei 1984 werd 
de nieuw- en verbouw geopend door de heer R. de Wit, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. 
De directeur van de ANWB doneerde de smederij in verband met hun jubileum. 
Later is de stolpschuur van Kooiman nog toegevoegd, deze werd ingericht zoals rond 1900 gewoond 
en geboerd werd. Aan de Laagwaalderweg is een nieuw depot gebouwd en ingericht naar de nieuwste 
inzichten van de Nederlandse Museum Vereniging. 

Mevrouw Goeman besluit haar verhaal als volgt: “Dit verhaal moet wel doorverteld worden. Mijn motief 
om dit verhaal te schrijven, is om te laten zien hoe de Texelse wortels van dit museum  zijn ontstaan.” 
Ik heb mevrouw Goeman goed gekend en ze was zogezegd van de seggies. Ze besluit dan ook met: 
“Want een boom zonder wortels waait immers gauw om.”

Jan Beijert

NB Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Wij nodigen u op die dag graag uit in ons 
museum. U bent van harte welkom!

Broedvogels in De Waal
De Turkse Tortel

In de vorige Weelder stond een nogal pessimistisch verhaal over de Ringmus. Het lijkt er op dat deze 
soort inmiddels uit het dorp is verdwenen. Laten we het daarom maar eens hebben over een soort 
waarmee het beter gaat: de Turkse Tortel. Dit is één van de drie duivensoorten die in De Waal broeden 
of hebben gebroed. De twee andere zijn de algemene Houtduif en de Zomertortel (vroeger Tortelduif 
genoemd).

Deze laatste soort is inmiddels vrijwel geheel van Texel verdwenen. Turkse Tortels zijn kleiner dan de 
Houtduif, slanker en beige-grijs. Ook zijn ze te herkennen aan de dunne zwarte band aan de zijkant 
van de nek die omzoomd is met witte veertjes. Ook de roep is anders. De Houtduif produceert een vijf-
voudig gekoer, de Turkse Tortel houdt het op drie keer: “doe-doe-doe”, met de klemtoon op de tweede 
doe. Ze nestelen vaak dicht bij de huizen. Een simpel nestje, waarin meestal 2 eieren worden gelegd, 
kan zelfs in een struik of boom vlak naast een huis of schuur worden gebouwd. Ook broeden ze op 
vensterbanken, balkons, begroeide gevels en in pergola’s.

foto: René Pop
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Omdat de soort per jaar 4-5 legsels kan produceren kunnen de aantallen binnen een jaar sterk toene-
men. Dit verklaart de snelle verspreiding van de soort wanneer ze zich ergens hebben gevestigd.

Het voedsel bestaat vooral uit zaden en ander plantaardig materiaal, maar ook vruchten, zoals van 
Vogelkers en Vlier, worden gegeten. Daarom kunnen ze vaak in de omgeving van graansilo’s, bij 
pluimveebedrijven,	kinderboerderijen	en	op	net	gemaaide	akkers	worden	aangetroffen.	Het	zijn	grote	
liefhebbers van voedertafels of andere plaatsen waar regelmatig voedsel wordt gestrooid. De in 2018 
verschenen “Vogelatlas van Nederland” laat zien dat ze vrijwel overal in het land broeden en dat ze een 
echte cultuurvolger zijn: ze broeden vooral in steden en dorpen. Er zijn echter grote regionale 
verschillen: ze zijn vooral talrijk in West-, Midden- en 
Zuidwest-Nederland maar zijn schaars op de Veluwe 
(veel bos) en in open gebieden met weinig bebouwing in 
delen van Flevoland, Drenthe en Oost-Groningen. Naar 
schatting 70% van het aantal broedparen in Nederland 
broedt binnen de bebouwde kom. 

Ook op Texel is de Turkse Tortel vooral talrijk 
in de dorpen. Daarbuiten broeden ze ook, vaak op het erf 
van boerderijen, maar zijn ze veel minder talrijk. In het 
kaartje is aangegeven waar de waarschijnlijke broed-
plaatsen zijn vastgesteld, vrijwel altijd op basis van 
“zingende” vogels. Uit dit kaartje blijkt dat ook hier de 
broedplaatsen steeds dicht bij de huizen aanwezig zijn. 
Op de Bomendiek ontbreekt de soort. Dit beeld komt dus 
sterk overeen met deverspreiding van de soort over geheel 
Nederland.

Het bijzondere van de Turkse Tortel is dat de soort voor 1947 niet in Nederland voorkwam. Al vanaf het 
begin van de 20e eeuw was deze soort met een opmars bezig in westelijke richting vanuit de 
oorspronkelijke	broedgebieden	in	Azië.	In	de	jaren	’30	verscheen	de	soort	op	de	Balkan,	in	1938	werd	
de	eerste	in	Hongarije	aangetroffen,	in	1943	in	Duitsland,	in	1949	in	Zweden	en	in	1955	in	Engeland.	
Het eerste broedgeval in Nederland werd vastgesteld in 1950, in Harderwijk. Op Texel werd het eerste 
broedgeval in De Koog, in 1956. Tien jaar later waren er al 70 paren aanwezig. Inmiddels is de soort 
een algemene broedvogel in grote delen van Europa, met uitzondering van het noordelijke deel van 
Scandinavië	en	Rusland	en	van	IJsland.	Kennelijk	kan	deze	standvogel,	want	wegtrekken	doen	ze	niet,	
niet tegen langdurige periodes van koude en sneeuw.

Ondanks dat het nog steeds goed gaat met de Turkse Tortel blijken de aantallen in De Waal licht af
te nemen. In de jaren 2001-2010 telde ik gemiddeld 23 broedparen, tussen 2011 en 2020 gemiddeld 
21. Voor 2023 kom ik uit op 19 paren, één meer dan in de twee jaren ervoor. In 1999 en 2000 waren 
ze veel talrijker en telde ik zelfs 29 en 37 broedparen, veel meer dus dan in latere jaren. Opvallend is 
dat ook in Alkmaar vanaf 1990 een sterke afname plaatsvond. In geheel Noord-Holland was er na 1990 
sprake van een afname van 20%. In Haarlem werden in 1990 in wijken met grote tuinen 
dichtheden van 0,63 paren per hectare vastgesteld, in de binnenstad van Alkmaar broedden er in 2004 
0,90 paren/ha. In De Waal, inclusief de Bomendiek, was de dichtheid in de afgelopen jaren 1,0 paren/
ha. De Waal scoort dus hoog vergeleken met andere voor de Turkse Tortel geschikte gebieden. 

Het totaal aantal broedvogels in Nederland werd in de jaren 2013-2015 geschat op 55.000-70.000 
paren. Dat is aanzienlijk minder dan de eerste schatting van het aantal broedparen. Dat werd in 
1973-1977 nog geschat op 60.000-100.000. Een dergelijke ontwikkeling zie je vaker bij vogelsoorten 
die zich nieuw in een bepaald gebied vestigen: eerst een explosie van de aantallen, daarna een daling 
van de aantallen naar een lager en constant niveau. In de ons omringende landen zien we dan ook 
hetzelfde verschijnsel, behalve in Engeland. Daar neemt de soort nog steeds toe en breidt het 
verspreidingsgebied zich verder uit naar het noorden. 

Cor Smit

verspreiding in De Waal
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Waalenburg en Vogelboulevard
Rondje Vogelboulevard

De broedtijd is weer voorbij en opeens zijn bepaalde vogelsoorten verdwenen en zijn andere vogel-
soorten weer te zien in de polder. De komende weken wordt het steeds drukker buiten. Niet alleen door 
toeristen, maar ook door trekvogels. De komende weken is de drukste tijd voor de Steltlopers. 
Natuurlijk kan je vele Steltlopers mooi bekijken in Waalenburg, vooral in het natte blok en in de plasjes 
bij het Natuurcentrum. Maar je kan ook een keer een rondje langs de Vogelboulevard doen. Dat is even 
wat	verder,	maar	op	de	fiets	een	heerlijk	rondje.	Je	kan	het	rondje	zo	lang	maken	als	je	maar	wilt.	De	
gehele Vogelboulevard loopt van de Tesoboot tot de vuurtoren. Hierbij een korte routebeschrijving voor 
wandelaars	en	fietsers.	De	bezoekers	per	auto	kunnen	niet	in	alle	gebieden	komen.	

Fietsend	vanuit	‘t	Horntje	volg	je	het	fietspad	langs	de	Prins	Hendrik	Zanddijk.	Dit	is	een	redelijk	nieuw	
aangelegd	gebied.	Vanaf	het	fietspad	kan	je	op	een	aantal	punten	over	het	gebied	kijken.	Het	is	een	
duingebied met kwelder en een uitwateringskreek. In deze kreek fourageren in deze tijd veel 
Lepelaars en Steltlopers zoals Regenwulpen, 
Wulpen en Scholeksters. Op het water zijn altijd 
wel eenden te zien zoals Eiders en ook de eerste 
Smienten keren alweer terug. Deze kan je 
overigens in Waalenburg ook weer zien. Op de 
hogere zandstranden staan vaak grote groepen 
Sterns zoals Grote Stern en vaak Dwergsterns te 
rusten. Beide Sterns hebben hier ook succesvol 
gebroed. Van de Grote Stern zaten hier ruim 
4.000 broedparen die bijna allemaal succesvol 
jongen groot hebben gebracht. Binnendijks kom 
je langs het gebied de Molenkolk. Hier kan je 
genieten van de jonge Kluten en Tureluurs. Ook 
zie je hier veel Bergeenden. 

Verder naar het noorden kom je door de haven van Oudeschild. Hier staan in augustus alweer de eer-
ste Geelpootmeeuwen en Pontische meeuwen. Dit zijn meeuwensoorten die veel op de Zilvermeeuwen 
lijken, maar afkomstig zijn uit het zuiden en zuidoosten van Europa. 

Verder naar het noorden kom je langs een aantal goede gebieden waar je veel steltlopers kan zien. 
Ottersaat, Dijkmanshuizen, Oude Sluishoek, Nieuw Buitenheim, Zandkes, Minkewaal en Wagejot. Dit 
zijn allemaal binnendijks gelegen ondiepe plasjes met slikkerige eilandjes. Plan je bezoek zoveel 
mogelijk tijdens hoogwater in de Waddenzee, dan zijn de aantallen steltlopers in deze gebieden het 
grootst. Je kan hier dan Kemphanen, Bonte strandlopers, Krombekstrandlopers, Goudplevieren, 
Zilverplevieren, Tureluurs en meer soorten steltlopers zien. Let onderweg ook op de graslanden en 
akkers,	ook	daar	kan	je	grotere	aantallen	steltlopers	aantreffen.	Vooral	de	Goudplevieren	en	Wulpen	
brengen daar graag de periode van hoog water door. Ook in Waalenburg nemen de Goudplevieren 
alweer toe. Vooral op de net gemaaide percelen zijn ze te vinden.

Rij je langs de Vogelboulevard voorbij het Wagejot door naar het Noorden dan kom je langs de 
Krassekeet. Daar kan je prachtig over de Waddenzee kijken. Met hoog water hier vaak Geoorde Futen 
en Eidereenden. Let binnendijks op de kleine Zilverreiger die vaak in het naast liggende kanaal aan het 
vissen is. De kleine Zilverreiger is te herkennen aan zijn gele voeten. De Grote Zilverreiger, die een 
stuk groter is, heeft dat niet. Achter de molen ligt Drijvers Vogelweide De Bol. Ook daar staan langs de 
oevers vaak grote aantallen Steltlopers. 

Door naar het noorden kom je binnendijks langs Utopia met vaak grotere groepen Bonte Strandlopers. 
Buitendijks kom je dan bij De Schorren. Dit is wel het beste Steltloper-gebied. Met hoog water kan je 
hier	echt	duizenden	Steltlopers	aantreffen.	Ook	de	Lepelaar	kan	je	hier	in	augustus	nog	aantreffen.	Er	
hebben er dit jaar ruim 140 paar gebroed. Rij je nu door naar het Noorden, dan kom je langs De 
Cocksdorp met het haventje van Sil. Hier kan je vanaf de nieuwe steiger heerlijk genieten van de 
Steenlopers en anders Steltlopers. Vanaf deze steiger kan je in augustus genieten van de vele, soms 
meer	dan	honderd	Lepelaars.	Deze	kan	je	ook	treffen	bij	de	Volharding.	Daar	fourageren	ze	samen	met	
vele Rosse Grutto’s en Wulpen in het ondiepe water langs het strand. Nu je toch bij De Cocksdorp bent, 
kijk dan ook eens binnen bij het Vogelinformatiecentrum en geniet van de vele opgezette vogels daar.

lepelaar
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Je kan daar ook alle informatie over de Vogel-
boulevard krijgen. Wil je ook mee met één van de 
minibus excursies langs de Vogelboulevard? Dat kan, 
deze zijn iedere dinsdag- en zaterdagochtend. Meer 
informatie en reserveren kan in het Vogelinformatie-
centrum of via www.vogelexcursiestexel.nl    
Met de opbrengst van deze excursies draag je bij 
aan het onderhoud van de Vogelboulevard. Tijdens 
deze vogelexcursies kan je gratis gebruik maken 
van een echte Swarovski verrekijker. Ga een keer 
mee! 

Wil je meer weten over de Vogelboulevard of over 
Waalenburg, kom dan langs in Natuurcentrum 
De	Marel.	Onder	genot	van	een	kop	koffie	kan	je	alle	vragen	stellen,	en	op	de	meeste	vragen	hebben	
de medewerkers daar wel antwoord. 

Marc Plomp

Een nieuw begin…
De herinrichting voor het Hogereind is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Plannen en 
ontwerpen werden besproken in De Wielewaal. De vertegenwoordigers van de gemeente konden een 
verkoelend drankje goed gebruiken. Ze werden zwaar aan de tand gevoeld. Er waren vele kritische 
geluiden, wantrouwende vragen en tegengeluiden (ja, eerlijk is eerlijk, onder andere van mijzelf). 
Natuurlijk duurde de verbouwing, zoals meestal met verbouwingen, langer dan 
gepland. Vooral in het begin trok menig Waalder de wenkbrauwen wel eens op, 
wat zoveel wilde zeggen als ‘ik vraag me af hoe lang het nog gaat duren in dit 
tempo?’ Jeroen Schouwstra werd regelmatig aangesproken met de vraag hoe 
het er nu voor stond, bewonderenswaardig geduldig bleef hij alle Hogereinders 
te woord staan. Het ‘hoekje’ kreeg de postbus terug met een pittoresk weggetje 
met gele steentjes. 

De straat vorderde gestaag, één voor één konden we onze boodschappen weer 
voor de deur uitruimen, onze auto’s weer op de oude plek parkeren. De planten 
gingen erin. Die hadden het wel even zwaar, want tjonge het was wel erg warm 
en droog. En toen kwam dan de opening.
       
           Corrie, Lida, Jacklyn en ikzelf maakten plannen. 
           Jeroen liet weten dat ook de gemeente een 
           steentje bij zou dragen in de feestvreugde. 
           Eigenlijk was het allemaal snel voor elkaar; datum
           vaststellen, eten reserveren, drinken en 
           aan kleding regelen. En wat een mooie dag! 
           Parasols, slingers, koele drankjes, ovenverse 
           heerlijke pizza’s. En een geweldige opkomst! 
           Nieuwe Wéélders en oude Wéélders waren er, 
           jong en oud. Jeroen was er, de stratenmakers en
           zelfs Bert Dennenberg! Gelukkig maar, want zo 
           hadden we de kans ze in het zonnetje te zetten.
           Voor allen sokken van De Waal (wie wil die nou  
           niet?) en een rozet voor Bert als ‘Heer van het 
Hogereind’.

Ik moet zeggen, en ik kan alléén voor mezelf spreken natuurlijk, dat ik snel gewend ben aan de 
breedte van de straat. Volgens mij wordt er minder hard gereden en houden we beter rekening met 
elkaar. En de beplanting geeft een vriendelijke uitstraling. Wat mij betreft kunnen we door naar de 
volgende fase! Dan wel met de voorwaarde voor nogmaals een gezellig openingsfeestje!

Tanja Klaassen

bonte strandloper
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Reünie naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van het 
gebouw De Vijfsprong Den Helder
N.a.v. 100 jarig bestaan van het gebouw wordt het tijd voor een reünie voor leerlingen en mede-
werkers van de assistentenopleidingen, IHNO, LHNO, Vormingsklas, Kappersopleiding en INAS (Intas 
en Intos). 

Ben je oud leerling of -medewerker en vind je het leuk om deel te nemen, geef je op, gebruik het 
mail-adres: reunie.de.vijfsprong.2023@gmail.com. De correspondentie zal uitsluitend via de mail 
verlopen. Vermeld bij opgave je eigen meisjes- of jongensachternaam en het jaartal van je 
schooljaren. Ook voor vragen staat dit mail adres open. Als er meer bekend is, zal de organisatie de 
geïnteresseerden verder informeren over het programma en de kosten.

Inge Simao

Uit het Waalder archief: 10-20-30-40 jaar geleden

1983      Koersballen
Men koersbalt wat af op Texel. De Sommeltjes uit De Waal doen het 
ook uitstekend. Dinsdag 12 april wisten ze zowaar een derde prijs weg 
te slepen tijdens wedstrijden met teams uit Noord-Holland in Den 
Helder. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom in De Waal. Het is een 
sport waar je nooit te jong, maar zeker ook nooit te oud voor bent! 
Iedere woensdagmiddag in De Wielewaal.                                                     

1993       Waalder Kampeer Weekend
Zoals inmiddels iedereen wel zal weten gaat De Waal kamperen. Het 
eerste weekend van september zullen er zo’n 20 lege woningen zijn in De Waal en evenzoveel 
volle tenten/caravans op “De Berenkuil” in Grollo (Drenthe). De animo voor het kampeerweekend 
blijft groot. Dit jaar gaan we voor de 5e keer. Een stuk of 5 gezinnen gaan al voor de 5e keer mee. 
De rest was er een of meerdere keren niet bij om allerlei redenen. Er zijn dit jaar weer 5 equipes 
bij die voor het eerst meegaan. Het weekend begint op donderdag 2 september. Voor de 
deelnemers is er dan ‘s avonds soep met broodjes, op vrijdag is het pannenkoekenfeest en op 
zaterdag de traditionele barbecue. De aktiviteiten die verder nog op het programma komen zijn 
nog een verrassing. Ongetwijfeld wordt het ook dit jaar weer een gezellig Waalder-Weekend!

2003       Waalder Pop
Op zaterdag 20 sept is het voor de derde keer Waalder Pop. In het dorpshuis treden dan weer 
bandjes op die laten horen wat ze er van kunnen. Verschillende muziekstijlen komen daarbij aan 
de orde. Voorgaande jaren waren er voldoende bandjes waarin tenminste één Waarder speelt. Dit 
keer was dat niet het geval, zodat er nu ook een band speelt zonder een Waalder. Op het 
programma staan nu: Flux, Intrude, Listeria, Higherside en Lömp.

2013       Seniorendag De Waal
Nadat we verzameld waren bij de kerk vertrokken we met 7 auto’s richting museum Kaap Skil. 
We werden verwelkomd  door een meneer die ons van alles vertelde over de Texelse Reede van 
weleer het zag er erg indrukwekkend uit: bij dag en nacht, storm en ontij, de hele vloot trok aan je 
voorbij! Buiten was er ook veel te zien; oude ambachten, mooie oude huisjes; compleet ingericht! 
Genoeg te beleven voor iedereen. Vervolgens naar de Novalishoeve. Van hier uit hier zijn we via 
Loodsmansduin naar de Grie gereden, over het smalle dijkje langs het nieuw aangelegde 
haventje van vroeger weer terug naar de Waal. In het dorpshuis lekker wat gedronken en daarna 
aan tafel; We werden verrast door Joke en Corrie en Rob Teisman; zij hadden namelijk een 
heerlijke asperge maaltijd voor ons klaar gemaakt, de asperges kwamen natuurlijk van Bert 
Keijser! Het was super voor elkaar!
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Paaseieren zoeken
Zondag 9 april om 14:45 uur stonden 
de Paashaas (Dave Voorend) en ik bij 
het Dorpshuis klaar om te wachten op 
de kinderen. We hoopten dat er een 
leuke opkomst zou zijn.. en ze kwamen. 
We liepen met een mooi groepje richting 
de tuin van Wil van Heerwaarden. 

Het weer was droog en het waaide 
niet, maar de lucht bleef maar grijs, 
beetje jammer. Eenmaal op het erf van 
Wil kwamen er nog verrassend veel 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s bij. 
Wat een grote groep! Na een korte uitleg renden de kinderen de tuin in om de paaseieren te zoeken. 
En warempel de lucht trok open en de zon kwam erbij. Wat een kadootje! De kinderen lekker 
zoekende	met	af	en	toe	een	glas	limonade	voor	de	dorst	en	voor	de	ouders,	opa’s	en	oma’s	koffie	of	
thee met wat lekkers. De twee zilveren eieren werden gevonden door Daan en Kyara. 

Cor heeft alle kids op de foto gezet bij de wipwap. Het was een geweldige en gezellige middag! En een 
mooie afsluiter in Wil haar tuin, zo net voor haar verhuizing.

Simone Schipper

Uitje	koffie	inloop
Woensdagochtend	19	juli	hebben	we	met	de	koffie	inloop	het	
Dorpshuis verruild voor schapenboerderij ‘De Waddel’.

Hier	kregen	wij	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie,	koek,	
schapenkaas- en worst, een prachtig verhaal over hoe het is om 
schapenboer te zijn van Jan Willem Bakker. 

Louis en Tineke Bakker hebben ons daarbij heerlijk verzorgd. 
Cock en Wies mochten achterop de kar met Jan Willem op de trike. 

We hadden een fantastische ochtend!

Simone Schipper

Buurt BBQ-Polderweg
             
             Hierbij een gezellige foto van onze spontane
             buurt barbecue..., na ja in ieder geval een 
             spontaan idee van Simone en mij. Een paar 
             weken van tevoren hadden we een briefje door
             de brievenbus gedaan en daar is goed op ge-
             reageerd. Wij op de Polderweg hebben daar geen
             opening van een straat voor nodig haha.
             Het was op zondagmiddag 9 juli vanaf 15.30... 
             tot laat in de avond, dus de sfeer zat er goed in.
             En we hebben besloten dit ieder jaar het 
             weekend na SomPop te gaan doen.

             Groetjes Liesbeth Eelman
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Tour De Waal…
Wanneer ik zit na te denken over ’wie ga ik benaderen voor De Passie van…’ is de Tour de France in 
volle gang. De Tour de France ….. ik denk terug aan de tijd dat ik hier net in De Waal woonde: het is 
zondagochtend en we slapen (nog even) uit en dan hoor ik ineens een wat harder gepraat en geratel 
over het Hogereind, de fietsgroep uit De Waal komt voorbij. Elke zondag stipt op tijd en ze hebben er 
zin in! (Of tenminste dat denk ik, waarom zou je anders zo vroeg op de fiets zitten?) Ik vraag me af: 
Hoe zal het met deze groep zijn en zijn ze nog steeds fietsende?

Ik neem contact op met Ton en hij geeft aan dat het groepje inmiddels wat is uitgedund naar ongeveer 
10, Waalders en mensen die wel graag in De Waal zouden willen wonen, haha. De Waalders die 
meestal	op	zondag	meefietsen	zijn	Ton	Domhof,	Hans	de	Winter	en	Jan	van	der	Haas.	Met	deze	drie	ga	
ik in gesprek om te horen: Wat houdt hen in het zadel?

Het is al iets na vijven (we hadden om 17 
uur afgesproken) als Ton binnenloopt “Is 
Jan er al?”. Nee, Jan is er nog niet. “Shit, 
dan zit die vast de tijdrit te kijken, zullen 
we het anders verzetten?”. Ton belt even 
met Jan om te overleggen en die komt 
supersnel naar ons toe. Hans kan niet 
komen omdat hij naar een optreden van 
zijn kleinzoon is, anders had ik 3 (st)rijders 
aan mijn keukentafel.

Jan vraagt “Waarom is dit eigenlijk?”. En ik 
geef uitleg over de rubriek De Passie van… 
Zowel	Jan	als	Ton	zijn	heel	stellig:	fietsen	
is niet hun passie! Tijdens ons interview is 
er een tijdrit gaande en ze checken toch 
regelmatig hoe het er voor staat. Ik hoor 
allemaal namen en tijden voorbij vliegen waar ik geen weet van heb. Nee, het is geen passie van hen 
maar ze zijn wel erg gedreven! Ton geeft als reactie “Nee, we zijn niet gedreven maar we vinden het 
gewoon leuk!”

Wanneer is het begonnen?
Ton	fietste	vroeger	bij	de	tourclub	(Taxi	31200),	nu	onderdeel	van	Wielersport	Texel	(WST),	een	tijd	
heeft	hij	niet	gefietst	en	na	zijn	pensioen	is	hij	weer	gaan	fietsen	en	in	2015	aangesloten	bij	de	club.
Jan	is	gaan	fietsen	toen	hij	nog	in	Delft	woonde,	hij	was	een	jaar	of	16/17,	hij	schaatste	toen	nog.	
“Maar	toen	ik	stopte	met	schaatsen	stopte	ik	ook	met	fietsen,	ik	ging	stappen	en	andere	dingen	doen.	
Hier op Texel, zo’n 20 jaar later, ben ik weer begonnen. In eerste instantie alleen met mountainbiken 
met Hans Koorn, Piet Roeper (voormalige Sinterklaas), Kees Duin, Kees Boks, Koos Tjepkema, Jan Kolk 
en Loek van Vliet. Een leuke anekdote is, dat wij van de Rabobank een clinic kregen aangeboden, van 
Adrie van der Poel en Rob Harmeling. Het was in Den Helder, ik had een oude mountainbike, die daar 
staat. (Hij wijst naar een oud barrel bij mij op de stoep.) Op een bepaald moment had ik een praatje 
met	Adrie	van	der	Poel	die	lachend	zei:	‘koop	toch	een	goeie	fiets	joh!’	Waarop	ik	zei:	het	gaat	lekker	
zo, haha.”

Rond	2010	is	Jan	gaan	wielrennen	met	de	groep	die	al	op	zondag	fietste.	Ik	dacht	altijd	dat	het	alleen	
Waalders waren, maar de Waalders verzamelden zich bij de AH in Den Burg, waar de andere renners 
wachtten. Het is een dynamische club, dus er komen mensen bij en gaan er weer vanaf. In de 
zomermaanden	gaan	ze	met	de	racefiets	en	in	de	wintermaanden	met	de	mountainbike.	Eigenlijk	heeft	
iedereen wel een voorkeur voor het een of het ander.

Jan	Buis	die	fietste	al	veel	langer	en	is	al	sinds	mensenheugenis	lid	van	Wielersport	Texel.	Hij	heeft	ook	
nog	wat	Waalders	gecoacht.	Zoals	hoe	je	in	een	groep	kan	fietsen,	bijvoorbeeld	in	een	waaier	rijden,	of	
hoe	je	al	fietsend	en	zonder	te	kijken	je	bidon	kan	pakken	en	terug	zetten.	Hij	fietst	niet	meer	mee	op	
de zondag, maar wel op de dinsdagochtend club.

Ton:	“Eigenlijk	zijn	er	2	groepen:	WST	senioren,	op	dinsdagmorgen,	een	uur	fietsen	en	dan	koffie	bij	
het	Turfveld	en	van	Annie	krijgen	we	er	dan	een	Marsje	erbij	en	dan	nog	een	uur	fietsen.	
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Meestal doen we het eerste uur rustig aan en het laatste uur wordt er soms even gespeeld, een stukje 
hard	fietsen,	sprintje	trekken	of	even	gas	geven	de	dijk	op.”	

“De zondagochtend groep heet JAPAKA, dat staat op onze wielershirtjes en staat voor de afkorting van 
Jan, Paul en Karin, dat zijn onze sponsoren haha.” Jan: “Mijn broer Paul kwam op het idee van de 
kleding.	Hij	woont	in	Pijnacker,	maar	woont	een	aantal	weken	per	jaar	in	De	Waal	en	fietst	dan	ook	
mee. We hebben ook weleens gastrijders, zoals Paul, of de zoon of schoonzoon van Loek of een toerist 
die aansluit.”

Jan:	“Koos	zit	nog	in	de	app	van	de	groep,	maar	heeft	al	een	aantal	jaren	niet	meer	meegefietst.	
Tijdens een rit wilde hij aanzetten op de dijk bij de KNRM, maar toen brak zijn stuur af en vloog hij 
mij voorbij, dat was schrikken! Hij kwam toen lelijk ten val en brak zijn sleutelbeen, wat erg naar was. 
Daarna is hij niet meer opgestapt. Ik weet niet of hij het niet meer durft, maar ik hoop dat hij weer 
aansluit.”

Wat is jullie favoriete rondje?
Ton: “Vaak hetzelfde rondje van Den Burg naar Oudeschild en dan kijken hoe de wind is en dan links of 
rechts	om	en	het	liefst	een	rondje	Texel,	maar	ook	andere	routes	op	Texel.	Met	de	racefiets	maken	we	
een rondje van ongeveer 60 a 70 km en met mountainbike zo’n 30 a 40 km.”

Zowel	Jan	als	Ton	komen	op	een	vintage	fiets	naar	mij	toe,	het	lijkt	wel	
of ze in de jaren ’80 zijn blijven hangen. ‘Maakt het nog uit wat voor 
een	fiets	je	hebt?’	Ton:	“Een	goede	fiets	is	prettig	maar	hoe	dan	ook,	
je moet altijd blijven trappen, haha. Jan Buis heeft in ieder geval de 
oudste	racefiets!	Een	fiets	uit	jaren	’70	en	daar	fietst	hij	nog	steeds	op.	
En Theo Roest had alleen een mountainbike maar die heeft net een 
nieuwe	racefiets	met	elektrisch	schakelen,	dus	als	hij	niet	met	zijn	
camper op vakantie is, gaat hij zomers ook met ons mee.”

Wat zijn jullie voor een fietsers?
“Ieder zijn eigen karakter en eigen trekken. Zoals Hans wil altijd 
sprintjes trekken dijk op en meestal laten we hem, maar soms is Jan 
het zat en sprint hij Hans voorbij met de woorden ‘vandaag geen 
cadeautjes, Hans’.” Ton is, volgens Jan, de sociale rijder en zal nooit 
verkeerde woorden gebruiken. Sommigen van ons kunnen soms wel 
eens	wat	schelden.	Ton	geeft	aan:	”Ik	fietst	liever	niet	alleen,	met	een	
groep	rijden	is	gewoon	fijner,	gezelliger	en	je	kunt	je	nog	‘verstoppen’.	
Met mountainbiken zit ik vaak achterin, dan kan ik jullie in de gaten 
houden.”	“Jan	is	altijd	aan	het	analyseren	op	de	racefiets	wat	de	anderen	doen	en	hij	heeft	meestal	ook	
een strategie voor die dag in zijn hoofd, of het er van komt.. dat is een tweede, haha.”

Wat is de gemiddelde leeftijd?
Leeftijd varieert vanaf 57 jaar, Jan van der Haas is de jongste dus hij moet nog steeds de bidons halen 
en brengen (in dienst van de kopmannen). En de oudsten zijn waarschijnlijk Hans de Winter, Jan Buis 
en Theo Roest, de mannen menen 75 jaar. Op een zondag in juni hadden ze nog lekkere taart gehad 
toen	Hans	jarig	was,	of	is	hij	nu	76	geworden?	Hij	had	geen	tijd	om	te	fietsen	maar	wel	voor	koffie	en	
taart.

        Is er tijd voor een praatje onderweg?
       “Op zondagmorgen zeggen wij altijd ‘goede
       morgen!’ tegen iedereen die we tegenkomen,
       maar we krijgen verschillende reacties. Leuke,
       maar ook minder leuke of geen reactie.” Jan:
       “Er is altijd tijd voor een praatje tenzij we adem 
       nodig hebben. Dus als het stiller wordt, dan betekent
       het dat we gaan versnellen.” 
	 	 	 	 	 	 	 Ton:	“En	als	je	wat	sneller	fietst,	fiets	je	meestal	wat
       lekkerder.”
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Wat is de reden dat jullie fietsen?
Jan: “Die zondagochtenden zijn echt momenten om alles 
te vergeten. Natuurlijk hebben wij ook weleens geen zin, 
maar vaak zetten we er ons toch overheen. En dan is het 
altijd	weer	fijn	om	samen	te	fietsen.”	Ton:	“Ik	vind	het	
nog steeds leuk, kan lekker mijn hoofd leegmaken en je 
voelt	je	er	fitter	door.”	Jan:	“Ook	even	andere	praat	dan	
op het werk en met een voldaan gevoel kom ik altijd weer 
thuis.	Na	het	fietsen	een	lekker	bakkie	in	een	lekker	stoel.	
En dan begint het echte genieten, de gegevens van Strava 
bekijken en nagenieten.” Jan rijdt voor Ton altijd nog even 
door de stad. “Dit is een uitdrukking die van Hans Koorn 
afkomstig is, ‘nog even reclame rijden door de stad’, met 
onze wielershirtjes nog even door De Waal rijden, haha.”

Nog even een anekdote, Jan: “In het begin deed ik alleen mountainbiken en als Piet Roeper en Willem 
Keizer,	dat	zijn	echt	fijne	kerels,	zien	dat	je	niet	meer	kan,	dan	kwamen	ze	je	halen,	zodat	je	er	weer	
bij	kwam.	Zij	waren	echt	goede	fietsers.	Nee,	dat	zal	ik	nooit	vergeten.”

Hoe lang gaan jullie nog door?
“Er komt wel verandering, er zullen nog wel wat mensen gaan afhaken, we worden ouder. Voor 
sommigen gaat het te hard of ze hebben een blessure. In het begin was het ‘de dood of de gladiolen’ 
we zijn echt wel vuurvreters! Nu is dat wel wat minder en soms als we een gastrijder erbij hebben wil 
je je niet laten kennen en dan moeten we er een tandje bij zetten. We willen wel kopwerk doen, maar 
dat duurt niet zo lang, haha. Maar zo lang we het kunnen gaan wij door!”

Anita Krijt

De smaak te pakken
op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Jam

Vanmiddag liep ik over het Groene Wegje en zag dat de bramen al aan het rijpen waren. Vroeger in
de zomer bij warm weer, ging mijn moeder met vriendinnen gewapend met overalls, handschoenen en 
veel emmers naar ‘geheime’ plekken waar veel bramen groeiden. Ze kwamen dan thuis met emmers 
vol. En vol verhalen van de grote struiken en stekels. Vervolgens gingen de bramen in grote pannen en 
werden met suiker ingekookt tot heerlijke jam. Hoe warmer het was hoe lekkerder de jam werd. Naast 
de	geur	van	jam	was	er	ook	altijd	de	geur	van	paraffine.	Op	elk	net	gevuld	potje	werd	een	laagje	
hiervan gegoten en daarmee de jam luchtdicht afgesloten. Vervolgens een doekje met een touwtje en 
een etiket met inhoud en datum. 
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Zo verdwenen ze de kelder in om de rest van het jaar van heerlijke jam te kunnen genieten. Soms ging 
ik als klein jongetje ook wel eens mee bramen plukken en kreeg dan een eigen emmertje. 
Maar vol kwam dat meestal niet. Ik snoepte meer vruchten en vond het veel te lang duren. Op 
Duinrust waren mijn ouders mij een keer kwijt en zat ik onder de frambozenstruiken verse 
frambozen te plukken en in mijn mond te stoppen.

Nog steeds vind ik het lekker om tijdens 
wandelingen te snoepen uit de natuur. Ook nu ga 
ik wel eens met Anet (mijn koningin van de 
inmaak) mee om fruit te plukken, maar bij klein 
fruit verdwijnt er nog steeds te veel in mijn mond 
en word ik subiet naar huis gestuurd. Ook Anet 
heeft de gave om in korte tijd haar emmers vol 
te plukken en er heerlijke jam en gelei van te 
maken. Wel op een ‘modernere’ manier met 
minder suiker. 

Een van mijn favorieten is kweepeergelei. (ook 
lekker makkelijk plukken die grote vruchten). Vijf 
jaar na het overlijden van mijn moeder opende ik 
het laatste potje gelei uit haar kelder. Het etiket 
was al niet meer leesbaar, maar God wat smaakte 
het naar vroeger.

Wessel Holleman

       

      kweepeergelei
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Tuinclub

De maand mei was koud en winderig, niet erg uitnodigend om tuinen te bezoeken. In plaats daarvan 
hebben we met een aantal dames een wandeling gemaakt bij de Horsmeertjes en 2 weken later een 
wandeling door de duinen met als afsluiting een heerlijke lunch bij Paal 9. 

17 Juni hadden we open-tuinen-dag in De Waal, waarbij we allemaal ons steentje hebben bijgedragen 
in	de	tuin	van	Hannie	Bouwman.	Leuke	mensen	ontvangen,	plantjes	verkoop,	koffie,	thee	en	water	
geschonken met iets lekkers daarbij.

We gaan 27 juli naar Aarswoud, waar we ontvangen worden om een tuin te bezichtigen en uiteraard 
een	kopje	koffie	te	drinken,	daarna	door	naar	Berkhout,	voor	weer	een	tuin	en	we	worden	daar	
getrakteerd op een lekkere lunch. Daarna gaan we ter afsluiting naar De Goorn om de derde tuin te 
bekijken. De komende maanden gaan we op bezoek bij een aantal tuinen en een workshop bij Marja 
Roeper. 

Er is nog steeds plaats voor 2 nieuwe leden. Doe jezelf een plezier en meld je aan bij: Tilly Suerink 
06-30017362 of Tilly1953@gmail.com.

Hanenpoot of Zevenblad: Aegopodium podagraria
Hanenpoot, niet dierlijk bedoeld, maar ik denk dat iedereen 
dit wel in zijn tuin heeft. Deze plant c.q. onkruid is lastig uit 
te roeien, dus als je moe bent van het wieden en zevenblad 
blijft een plaag, is de enige mogelijkheid verhuizen of: 
if you can’t beat it, eat it. 

Zevenblad is een gezond, lekker en geneeskrachtig kruid. 
Vroeger was zevenblad één van de eerste kruiden die men 
at na de winter. Het bevat vitamine A, C, caroteen, kalium, 
calcium en magnesium. In de Middeleeuwen werd het al als 
bladgroente en medicinale plant verbouwd. Het blad werd ook 
gekneusd en gebruikt als pijnstilling op pijnlijke gewrichten. 
Het versterkt ook de werking van de nieren en darmen en is 
vocht afdrijvend. Allemaal dus goede redenen om dit te 
plukken en te gebruiken als een groente of kruid.

Ja, ja ik weet het, het is misschien niet zo verstandig om 
de loftrompet te zwaaien over een (on)kruid waar zoveel 
tuinders een hekel aan hebben. Het kan een zeer hardnekkig 
probleem vormen, want elk stukje wortel groeit weer uit tot 
een nieuwe plant. Door het rigoureus wegplukken van de 
blaadjes raakt het wortelstelsel uitgeput en zou je er vanaf 
kunnen komen, maar wil je dat nog wel na het proeven van 
deze lekkere taart?
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Quiche zevenblad met geitenkaas
Ingrediënten	voor	het	deeg:
150 gr. bloem
75 gr. gemalen hazelnoten
snufje zout
1 eidooier 
125 gr. koude boter in blokjes
wat ijswater

Maak	eerst	het	deeg,	kneed	daarvoor	de	ingrediënten	snel	tot	een	samenhangende	bal.	Pak	het	in	
plasticfolie en laat het 1 uur rusten in de koelkast. Vet een pievorm van 22-24 cm in. Rol het deeg uit 
tot een dunne plak die in de vorm past, snij de randen netjes bij, prik gaatjes in de bodem en zet het 
20 minuten in de vriezer.Verwarm de oven voor op 180 graden, bak de bodem 
15 minuten voor en maak intussen de vulling.

Ingrediënten	voor	de	vulling:
2 el. olijfolie
1	teen	knoflook,	fijngehakt	
3 handen zevenblad, gewassen en grof gehakt
125 gr. heel verse geitenkaas
2 eidooiers en 3 eiwitten
125 gr crème fraîche
50 gr. geraspte Parmezaanse kaas
een	beetje	zout	en	flink	versgemalen	zwarte	peper

Verhit	de	olie	in	een	wok	of	hapjespan,	fruit	de	knoflook	heel	kort	en	voeg	het	zevenblad	toe.	Bak	het	
al omscheppend om tot het is geslonken en kook op hoog vuur ook het vocht wat in. Laat de groenten 
uitlekken in een zeef en druk met de achterkant van een pollepel alle vocht eruit. Laat afkoelen
Meng intussen met een mixer de dooiers met de geitenkaas, Parmezaanse kaas en de crème fraîche 
goed. Breng alles op smaak met voldoende zwarte peper en iets zout. Schep het afgekoelde 
zevenblad erdoor tot alles goed is gemengd. Klop in een andere brandschone kom de eiwitten stijf met 
een snufje zout. Lepel eerst een kleine schep geklopt eiwit door het geitenkaasmengsel en daarna de 
rest (dit heet familie maken). Schep voorzichtig, om alle lucht erin te houden en giet dan zo laag 
mogelijk boven de korst de vulling in de voorgebakken korst. Bak de taart dan nog 25 minuten.
Tip: u kunt er ook nog wat pesto van zevenblad over heen druppelen. Maakt het extra lekker.

Pesto zevenblad 
3 handen gewassen zevenblad
75 gr. walnoten
50 gr. oude kaas
1	teentje	knoflook
wat olie

Draai	alles	fijn	in	een	keukenmachine,	eerst	de	
walnoten,	knoflook	en	de	kaas,	daarna	het	
zevenblad en de olie.

Tilly Suerink

Biljartclub De Waal 2022-2023
Het biljartseizoen van Biljartclub De Waal ligt al weer enige tijd achter ons. Sinds kort is er een 
nieuwe biljartclub actief in het Dorpshuis van De Waal. De Biljartclub De Zwaan, met als vorige 
thuisbasis café De Zwaan in Den Burg, kan daar sinds afgelopen jaar niet meer spelen en is 
uitgeweken naar het Dorpshuis in De Waal. Naamsverandering is onvermijdelijk, Biljartclub De Zwaan 
wordt Biljartclub De Zwaal.

Terug naar Biljartclub De Waal. We spelen één keer in de week op donderdagavond. We starten weer 
de derde donderdag in september en eindigen de competitie in april. De club bestaat uit 10 leden die 
per ronde een keer tegen elkaar spelen. We spelen het spel libre.
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Het aantal te maken punten per partij wordt berekend in vijftien beurten en hangt af van het ge-
middelde van iedere speler. De speler met een hoger gemiddelde moet meer punten maken dan 
iemand met een lager moyenne, zo kan iedereen zijn partij spelen binnen zijn mogelijkheden. Na 
twintig beurten of als een van beide spelers gewonnen heeft, is de partij afgelopen. In totaal hebben 
we vijf rondes gespeeld waarbij eenieder een keer tegen elkaar speelt. Tijdens het seizoen hebben we 
een lid mogen verwelkomen, Bert Keijser. Tijdens de vijfde ronde is hij geruisloos in onze competitie 
ingeschoven.

Jan Commijs en Dirk van Heerwaarden hebben door ziek en zeer een aantal partijen niet meegedaan 
en Bert is lopende het seizoen lid geworden. Paul heeft het hoogste gemiddelde en het op twee na 
hoogste partijmoyenne maar heeft net niet gewonnen. Na een heel seizoen bovenaan is Paul in de 
laatste ronde voorbij gestreefd door Ton. Het hoogste partijmoyenne heeft Marc, in zijn partij tegen 
Ton liet hij hem kansloos en was in drie beurten met een serie van zes en acht uit. Nieuwkomer in de 
club na vijftien jaar afwezigheid Dirk Eelman eindigt op de derde plaats. Peter Roy de eigenaar van de 
rode lantaarn, zoals hij zelf zegt, eindigt na een aantal spectaculaire partijen op een verdienstelijke 
zesde plaats. Peter de kampioen van vorig seizoen komt dit jaar ondanks het op een na hoogste 
partijmoyenne niet verder dan de vierde plaats. Volgend jaar nieuwe kansen Peter. Aad vorig jaar vijfde 
staat nu op de zevende plaats met een iets lager algemeen gemiddelde. 

Ton Domhof

Een jaren 60/70 party in het Dorpshuis
          
          Afgelopen 17 juni hebben wij na de Open Tuinendag een jaren
          60/70 party gehouden voor Waalders en vrienden.

          Het begon om 20.00 en duurde tot 01.00 uur. Het was een hele
          warme dag, waardoor de mensen laat kwamen, maar zo tegen
          22.00 uur was het toch aardig gevuld en zat de sfeer er goed
          in. Het was ontzettend gezellig! Small Buzz had fantastisch 
          gespeeld en de hapjes vielen goed in de smaak. 

          Omdat veel Waalders het feest hebben gemist, gaan we het in
          februari nog een keer herhalen! Dus zet alvast in je agenda: 
          zaterdag 10 februari om 20.00 uur! Wederom met live muziek
          en een kleine attentie bij binnenkomst.

          Groet,
          Marco, Simone, Greta en Emiel

Biljartclub De Waal
Seizoen 2022 - 2023

plaats naam partijen winst verlies remise gemiddelde partij moyenne hoogste score punten
1 Ton Domhof 38 25 12 1 0,99 2,42 12 68
2 Paul van Sambeek 38 20 16 2 1,09 2,83 9 65
3 Dirk Eelman 38 23 15 0 0,82 1,75 9 55
4 Peter  v  Boven 38 20 18 0 0,87 3,6 8 55
5 Marc  v Heerwaarden 38 19 18 1 0,72 4,66 8 53
6 Peter Roy Alkema 38 18 20 0 0,51 1,62 7 46
7 Aad vd Sar 38 15 22 1 0,64 1,55 6 41
8 Jan Commijs 24 8 15 1 0,58 1,3 5 27
9 Dirk v Heerwaarden 31 10 21 0 0,61 1,15 6 26

10 Bert Keijser 9 4 5 0 0,32 0,5 5 5
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Aandacht voor ons slavernijverleden: Exodus
Onlangs heeft de koning namens de Nederlandse samenleving 
zijn excuses aangeboden voor de slavernij. Hij erkende 
daarbij ook persoonlijk betrokken te zijn. Die zwarte periode in 
onze geschiedenis werd benoemd als een misdaad tegen de 
menselijkheid.	De	koning	vroeg	om	vergiff	enis.	Dat	er	excuses	
gemaakt	zijn	en	dat	er	om	vergiff	enis	gevraagd	is,	is	in	de	
ogen van veel nazaten van tot slaaf gemaakten een goede 
zaak. En daar sluit ik me bij aan. Ook de kerk waar ik bij 
hoor, de PKN, is zich bewust van haar vaak kwalijke rol tijdens 
de slavernijperiode. Er is in samenwerking met de 
Protestantse Theologische Universiteit een breed onder-
zoeksprogramma gestart om die rol helder te krijgen. Een 
eerste boek is er al, getiteld: ‘Kerk, kolonialisme en slavernij’. 
Het is m.i. onbegrijpelijk als je daarin leest hoe onchristelijk de 
kerken in die tijd waren!

We kennen allemaal vast wel het verhaal van de uittocht uit 
Egypte	van	het	tot	slaven	gemaakte	volk	Israël:	de	Exodus.	Vanuit	die	gebeurtenis	kan	heel	
het Eerste Testament gelezen worden. Exodus is een van de constituerende geschiedenissen 
van	het	Jodendom.	Van	Israël	wordt	gevraagd	om	zich	humaan	te	gedragen	met	een	beroep	
op juist die God die hen uit de slavernij verlost heeft: “Ik ben de Heer, uw God, die u uit 
Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd”, zegt Hij in Exodus 20:2 als introductie en legitimering 
bij de tien geboden. God zegt hier met andere woorden en met het oog op de wetgeving in 
het beloofde land: ‘omdat jullie de ellende van de slavernij aan den lijve hebben ervaren doe 
ik een beroep op jullie, om de samenleving waar jullie verantwoordelijk voor worden anders 
en eerlijker in te richten’. (Zie ook Exodus 2: 23 e.v.).

Het bijzondere is dat alle gelovige mensen hier geaard worden in de ervaring van tot 
slaaf-gemaakten. We leren God kennen als degene die ook ons heeft bevrijd uit de slavernij. 
Hoe ver we ook verwijderd raakten in de loop van de eeuwen van dat besef, ook in het 
nieuwe testament worden we toch opnieuw als bevrijde slaven aangesproken: “Christus heeft 
ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een 
slavenjuk opleggen.” (Galaten 5:1)

De	ongeloofl	ijke	tragiek	van	de	geschiedenis	is	dat	dat	besef	volledig	in	zijn	tegendeel	ge-
keerd is. Het christelijke Europa werd rijk door een ongekende slavenhandel. De kerken 
protesteerden daar niet of nauwelijks tegen, een enkeling daar gelaten. 

Van www.zeeuwseankers.nl komt dit citaat: 
‘Een van de weinigen die principieel tegen alle slavenhandel gekant was, was de Middelburgse 
predikant Bernardus Smytegelt (1665-1739). In zijn bundel Des Christens eenige troost in 
leven en sterven (Middelburg 1747) bestempelde Smytegelt het “stelen van eenen mensch” 
als “grove diverije”. Daarbij haalde hij Exodus 21:16 aan: “Die enen mensche steelt, zeid 
God, zal zekerlijk gedood worden. (…) Is dat niet droevig, daar hebben de Christenen eene 
negotie van gemaakt.” Smytegelt vond dat de slaafgemaakten evenals Jozef (Genesis 40:15) 
“dieff	elijk	ontstoolen”	waren	uit	hun	land.’	

    Dat was een discussie in het zeevarende Zeeland. Ik ben benieuwd
    welk verhaal er te vertellen is rond de economische activiteiten voor
    de VOC en de WIC en de welvaart die onder andere met de 
    slavenhandel daarmee ook voor Texelaars was weggelegd.

    De bijbelse bril die ons een wereldbeeld gaf gezien vanuit het lijden
    van de slaafgemaakten, hebben we in de loop van de late middel
    eeuwen en in de vroege moderne tijd verwisseld met een 
    Dollarteken-bril. De reformatie ging om het rechtzetten van allerlei 
kerkelijk onrecht, maar deze misdaad tegen de menselijkheid was niet in het vizier van de 
protestanten. In het algemeen: het wereldbeeld werd in die tijd bepaald door degenen die 
profi	teerden	van	de	slavenhandel.		 	

    Dat was een discussie in het zeevarende Zeeland. Ik ben benieuwd
    welk verhaal er te vertellen is rond de economische activiteiten voor
    de VOC en de WIC en de welvaart die onder andere met de 
    slavenhandel daarmee ook voor Texelaars was weggelegd.

    De bijbelse bril die ons een wereldbeeld gaf gezien vanuit het lijden
    van de slaafgemaakten, hebben we in de loop van de late middel
    eeuwen en in de vroege moderne tijd verwisseld met een 
    Dollarteken-bril. De reformatie ging om het rechtzetten van allerlei 
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  NIETS MEER VAN TE ZIEN

  Uitgespreide vleugels glimmen op de klinkers
  van de weg naar de brievenbus. Platter
  dan plat, ik schat een mus. Onbeholpen
  de kokertjes, wit om zwarte veertjes,
  toch een jonge merel? Straks beter
  kijken, misschien een foto zodat er iemand.
  Gutsende regen over stilleven van vroege
  dood. Terug is de straat van overheidswege
  grondig opgeruimd; geschrobd door draaiende
  borstels aan een geel wagentje.

 
  Fiet van Beek

Eén van de inzichten die we de laatste tijd aangereikt krijgen is dat de doorwerking en de 
na-effecten	van	de	slavernij	veel	zwaarder	wegen	dan	we	lang	voor	waar	wilden	hebben.	Zo	
zijn racistische vooroordelen nog altijd terug te voeren op de minachting van mensen die er 
bestond	voor	de	specifieke	stroom	van	slaafgemaakten	uit	Afrika.	Het	ongemak	dat	we	voelen	
rond het al dan niet aanbieden van excuses heeft daar veel mee te maken. 

Voor de kerken komt daarbij, dat zij niet alleen kritiekloos zwegen bij deze godgeklaagde 
praktijken,	maar	er	soms	ook	medefinancier	van	waren,	en	er	zelfs	een	ideologische	
rechtvaardiging aan gaven. Dat terwijl ze beter hadden moeten weten als ze de Bijbel 
hadden gelezen. Als we in de kerk spreken over verlossing en bevrijding, mogen we nooit 
vergeten dat dat over ervaringen gaat die met bloed zweet en tranen tot ons gekomen zijn. 
Tora en Evangelie aanvaarden is niet alleen een kwestie van mentaliteit, maar juist ook een 
kwestie van echt vergeving vragen, ons excuseren, en ten diepste begrijpen welk leed 
anderen is aangedaan. Dat zou het Bijbelse Exodusverhaal opnieuw recht doen.

ds. Anne Kooi

predikante van de protestantse PKN gemeente 
De Waal – De Koog – Den Hoorn
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Voor een uitvaart 
naar uw wens

Ook met vragen over een persoonlijke 
invulling kunt u bij ons terecht

 Eigen monumententuin
 Beletteringen, reparatie, restauratie
 Korte levertijd uit voorraad
 Grafversieringen / vazen / lantaarns
 Natuursteen onderhoudsproducten
 Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168      06-512 832 46

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
www.uitvaartcentrumtexel.nl

ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

Massage Texel
voor mens en paard

o.a. sport-, ontspanning-, hotstone massage
sportmassage, lymfedrainage en myofacial release 

voor paarden

www.massagetexel.nl

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5



39 

Voor een uitvaart 
naar uw wens

Ook met vragen over een persoonlijke 
invulling kunt u bij ons terecht

 Eigen monumententuin
 Beletteringen, reparatie, restauratie
 Korte levertijd uit voorraad
 Grafversieringen / vazen / lantaarns
 Natuursteen onderhoudsproducten
 Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168      06-512 832 46

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
www.uitvaartcentrumtexel.nl

ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

Massage Texel
voor mens en paard

o.a. sport-, ontspanning-, hotstone massage
sportmassage, lymfedrainage en myofacial release 

voor paarden

www.massagetexel.nl

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5

Texels Welzijn
 
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor alle burgers 
op Texel bij vragen op het gebied van welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning. De dorpswerker van De Waal denkt met u mee en 
gaat met u op zoek naar oplossingen op maat. Tevens wordt er 
aandacht geschonken aan ondersteuning van mantelzorgers. 
Wanneer u een vraag heeft kunt u ook een afspraak maken via 
onderstaand telefoonnummer, waarna de dorpswerker bij u aan 
huis komt om de situatie te bespreken. Ook voor Maatschappelijk 
werk en Dienstverlening kunt u bij haar terecht.

Inloopspreekuren Texels welzijn zijn 1x per 2 weken van 10.30 tot 11.30 uur.
Te weten op: 2, 16, en 30 augustus , 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 
november en 6 en 20 december 2023. De koffie inloop is wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur.

Uitje met de koffie Inloop
Op	woensdag	19	juli	2023	zijn	we	met	de	deelnemers	van	de	koffie	inloop	naar	De	Hoge	berg	geweest.	
We hebben daar een bezoek gebracht aan De Waddel (zie verder het verslag van Simone Schipper). 

Café Brainstorm najaar 2023
Op 20 september en 22 november 2023 staat in de planning om Café Brainstorm te gaan organiseren. 
Ten tijden van het schrijven van deze oplage, zijn de onderwerpen nog niet bekend voor de avonden. 
Deze avonden worden georganiseerd voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten of 
geïnteresseerden. De avonden hebben steeds een wisselend thema. 

Zomer-openingstijden van Texels Welzijn en De Buureton
Tijdens de zomervakantie hebben Texels Welzijn en De Buureton aangepaste openingstijden. Van 
maandag 31 juli t/m vrijdag 25 augustus zijn er geen activiteiten in De Buureton. Tijdens deze vier 
weken zijn wij de middagen gesloten en bent u tussen 8.30 uur en 13.00 uur altijd welkom als u 
vragen hebt op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Bellen of mailen kan ook: 
tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl

Texels Welzijn dorpswerker De Waal: Barbara Pieterse  -  tel. 312696 | 
B.pieterse@texelswelzijn.nl |  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.            

Energiesolidariteitsactie wordt verlengd
Texelaars die door de gestegen energiekosten in problemen zijn geraakt, kunnen nog tot het eind van 
dit	jaar	een	aanvraag	doen	voor	een	financiële	tegemoetkoming.

Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewindvoering Texel en de Gemeente Texel sloegen eind vorig 
jaar de handen ineen en zetten een solidariteitsactie op touw. Aanleiding was de overheidsmaatregel 
om iedere energieaansluiting €380 in mindering te brengen op de energierekening. De initiatiefnemers 
daagden Texelaars die dit bedrag eigenlijk niet nodig hadden uit het geld op een speciale rekening te 
storten, om zo eilandgenoten die in problemen waren gekomen uit de brand te helpen. Zelf stelde het 
Texelfonds €10.000 beschikbaar.

Tot	dusver	vroegen	‘slechts’	twaalf	huishoudens	financiële	steun	aan.	Geen	heel	groot	aantal	en	dat	
zou	kunnen	betekenen	dat	het	wel	meevalt	met	de	financiële	nood	op	het	eiland,	maar	mogelijk	ook	
voelen Texelaars schroom om een schenking aan te vragen. Ook is nog niet bij iedereen de jaar-
afrekening op de mat gevallen. De initiatiefnemers hebben daarom besloten de termijn – die op 30 juni 
afliep	–	te	verlengen	tot	het	einde	van	dit	jaar.

De actie is bedoeld voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de gestegen energie-
kosten. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen van € 380 (voor huishoudens zonder kinderen) 
of € 760 (voor huishoudens met kinderen). Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de energieleverancier 
betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn. De initiatiefnemers benadrukken dat aanvragen 
eenvoudig is en dat de aanvraag met respect voor de privacy wordt behandeld. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Texels Welzijn, tel. 0222 312696.



Dekrant
vanTexel
is ook
dekrant
van
DeWaal!
Juist nu is het lokale nieuws belangrijker dan ooit.
De Texelse Courant bericht al ruim 130 jaar over wat
er op Texel speelt, houdt de lokale politiek en
overheid scherp, doet verslag van de samenleving,
verbindt ons als eilanders.

Neem ook een abonnement!
Bel 0222-362600 of mail naar info@lenr.nl
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BBQ op 29 april
Voorafgaand aan de Meierbliss hadden we 29 april weer onze 
jaarlijkse BBQ. Het was nog even spannend of het wel door kon 
gaan, want er waren dit jaar niet heel veel aanmeldingen. 

Gelukkig kwam het goed en waren er in totaal toch 33 mensen 
aanwezig, waarvan 1 kind. Jessie, de kleindochter van WimPiet en 
Liesbeth was ook van de partij, ze had het prima naar haar zin! 
Op	haar	fi	etsje	crosste	ze	over	het	plein	heen	en	weer	en	dan	weer	
een hapje of een praatje.

         De rest vermaakte zich ook prima in het zonnetje en een lekker moment om  
         even bij te kletsen. Een deel zat buiten en een deel zat binnen. Na de BBQ
            hadden we nog een verrassing voor iedereen, Ans de IJsboerin kwam met  
         haar ijskar al bellend aan. Dit was echt een hele leuke toevoeging! En het 
         was onderling super gezellig.

         Simone Schipper

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Dorpscommissie De Waal
Datum: 1 mei 2023, 19.30 uur
Plaats: Dorpshuis De Wielewaal
Aanwezig: bestuur + 31 leden
Afmeldingen: Lonneke Vink, Harry Vlek

1. Opening
 Voorzitter André Kooger opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Mededelingen
	 Jan	Beijert,	die	na	de	pauze	de	fi	lm	‘Watersnoodramp	op	Texel’	zou	vertonen,	is	helaas	wegens		
 ziekte verhinderd. 

3. Notulen ALV 14-4-2023
 Worden goedgekeurd. 

4. Verslag secretaris 2022
 Lida leest het verslag voor. Tijdens een intermezzo overhandigt André de nieuwe ‘Klaas Bruining  
 wisselbeker’ aan Wimpiet Eelman, vertegenwoordiger van de winnaars van de afgelopen Ouwe  
 Sunder: Liesbeth en Lia.

5. a. Financieel jaarverslag penningmeester 2021 + begroting 2022
     Corrie deelt het verslag uit en licht de cijfers toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. 
     het verslag, waarvoor dank aan Corrie!

b. Verslag van de kascommissie
				De	kascommissieleden	Isabel	Bosma	en	Gerard	Bouwman	hebben	de	fi	nanciën	gecontroleerd		

     en zowel de afrekening 2022 als de begroting 2023 akkoord bevonden. De penningmeester  
     wordt décharge verleend.
     Peter Bancken biedt zich aan als nieuw kascommissielid voor volgend jaar, naast Gerard. 
     Hierop wordt door de aanwezigen instemmend gereageerd. 
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6. Bestuursontwikkelingen
 Zoals is aangekondigd treedt Henk Broekman af als bestuurslid. 
 Verkiezing nieuw bestuurslid: Siebe Huitema heeft zich kandidaat gesteld en wordt onder luid  
 applaus gekozen.  

7. Activiteiten 2023
 Lida geeft een overzicht:
 Geweest: Nieuwjaarsreceptie, Paaseieren zoeken, BBQ en meierblis.
 Komend:  DorpsWaaltijd 2 september
           Herfstmarkt 22 oktober
           Pubquiz: 12 november
           Sinterklaasfeest
           Ouwe Sunder
           Kerstviering ?
 Simone vult aan: 17 juni jaren 70/80 festijn.
 Om deze activiteiten te kunnen organiseren is het belangrijk en nodig dat er meer vrijwilligers  
 komen om een steentje bij te dragen in de organisatie. Lida Kooger en Paulien Tjepkema 
 hebben zich hiervoor al aangemeld en zijn ook bij enkele festiviteiten actief geweest. Het 
 bestuur doet een oproep om meer vrijwilligers die zich, eventueel ad hoc, willen inzetten. 
 Hannie en Gerard Bouwman en Karin Gaasbeek melden zich. Tanja Klaassen oppert het idee om  
 het Hogereind als het klaar is ‘in te wijden’, en biedt haar hulp aan. De voorzitter bedankt hen
 voor hun aanbod.

8. Rondvraag en Sluiting
 • Isabel Bosma vraagt hoe het staat met de aanleg van laadpalen op het parkeerterrein  
  Groenewegje. Albert meldt dat de Gemeente heeft toegezegd daar in ieder geval 1 laad 
  paal te gaan plaatsen.
 • Wil van Heerwaarden is verhuisd naar het Vermaningspad. Zij meldt dat het pad en het 
  plantsoentje vuil en slecht onderhouden zijn. Simone voegt hieraan toe dat ook het plein  
  bij het  Dorpshuis meer onderhoud behoeft. Het bestuur zegt toe dit bij de Gemeente te  
  zullen aankaarten. 
 • Tilly Leenders informeert naar het budget voor een meer geluidsarme koelinstallatie in  
  het dorpshuis. Kan de huidige installatie vervangen worden? Antwoord: dit is een zaak  
  voor de Stichting Dorpshuis. Het zal lastig worden om een betere installatie te kopen.
  Simone meldt dat de microfooninstallatie vervangen moet worden.
 • Tanja Klaassen maakt zich zorgen over de nieuwe weg aan het begin van het Hogereind.  
  Deze is wel heel smal, waardoor zij problemen voorziet. Elkaar passeren wordt lastig.
  Wordt de weg mogelijk 1-richtingsverkeer? 
  Volgens Corrie zullen de weggebruikers elkaar de ruimte moeten gaan geven, er zal zo 
  als het er nu naar uitziet voldoende ruimte zijn om door ‘in te schuiven’ elkaar te 
  passeren.
 • Loes Timmer vindt de nieuwe stoepen voor een aantal huizen erg hoog: lastig voor 
  mensen met  een kinderwagen, een rollator enz.  
  Albert antwoordt dat de stoephoogte in overleg met bewoners is vastgesteld. Echter, als  
  het t.z.t. nodig zal blijken zullen de stoepen door de Gemeente worden aangepast. 
 • Het is Joke Brom opgevallen dat de 1e lantaarnpaal aan de 
  weg bij het Vermaningspad meer licht geeft dan voorheen. 
  Prettig! Marco meldt dat hij uit eigen middelen lampjes langs 
  het weggetje t.o. Langwaal heeft aangebracht, zodat 
  parkeerders meer licht hebben. Dit wordt door de aanwezigen 
  zeer gewaardeerd. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is er gelegenheid tot napraten 
onder het genot van een drankje en een borrelhapje.

Lida Wels



ONTDEK TESSELAAR!

VOOR DE REST VAN HET JAAR
DRINK JE TOCH TESSELAAR?!
KIJK OP ONZE WEBSITE WAAR JE ONS KUNT VINDEN.

Geen 18, Geen alcoholGeen 18, Geen alcohol

 




