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Colofon

De Weelder	is	een	uitgave	van	de	Vereniging	Dorpscommissie	De	Waal.
De	Weelder	wordt	huis	aan	huis	verspreid	in	het	postcodegebied	van	De	Waal.
Oplage:	300	exemplaren.	

Drukwerk:	53	Graden	Noord,	Texel.

De	Weelder	verschijnt	3x	per	jaar	(15	april,	15	augustus,	15	december).
Kopij	uiterlijk	op	15	maart,	15	juli,	15	november	toesturen	aan:	
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in te 
korten.

    Redactie
	 	 		Olga	Faber	-	tekstredactie
		 					 		Anita	Krijt	-	tekstredactie	en	agenda
	 	 		Bert	van	der	Iest	-	beeldredactie,	vormgeving	en	advertenties
	 							 		Liesbeth	Eelman	-	verspreiding

Cover:	Margaret	Elzinga

Illustraties/afbeeldingen:		Marc	Plomp,	Guus	Lange	en	anderen

Dorpscommissie:
Contact:	dorpscommissiedewaal@gmail.com
André	Kooger,	voorzitter	–	tel:	06-10359164
Lida	Wels,	secretaris	–	tel:	0222-314600
Corrie	de	Jager,	penningmeester	–	tel:	0222-310576
Albert	Postma,	lid	-	tel:	06	33985830
Siebe	Huitema,	lid	–	tel:	06-42024439

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Beheerder Dorpshuis:
Contact:	dorpshuisdewielewaal@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Sabien	Bosma	-	tel.	06	55740685
In	het	Dorpshuis	is	ruimte	te	huur	voor	verenigingen,	
vergaderingen	en	andere	bijeenkomsten.	Informatie	over	
tarieven	en	dergelijke	bij	de	beheerder.

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl
Joke	Brom	en	Ton	Domhof	-	website	beheer
Contact:	info@dewaaltexel.nl
Check	de	website	voor	de	meest	recente	informatie	over	De	Waal.
Via	www.dewaaltexel.nl	kunt	u	zich	inschrijven	voor	de	nieuwsbrief.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact:	tel. 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor	meldingen	betreff	ende	de	openbare	ruimte.
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der	bluuft	nag	’n	steertje	over..

ZUVERE
SKÉÉPEWOL



Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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Bericht van de Dorpscommissie
Beste	Waalders,

De	tijd	van	donkere	bieren	en	dikke	sokken	is	weer	aangebroken,	het	is	weer	
december!	Een	volle	maand	voor	iedereen:	Sinterklaas	en	z’n	Pieten,	Kerst,	
Oud	&	Nieuw	en	als	het	nieuwe	jaar	nog	maar	net	begonnen	is	ook	nog	een	
Nieuwjaarsreceptie…	Maar	zover	is	het	nog	niet.

Dit	stukje	schrijf	ik	natuurlijk	al	in	november	en	de	eerste	sneeuw	is	al	
gevallen,	hier	op	het	eiland	is	het	dan	meestal	een	natte	bende	omdat	we	
omringd	worden	door	relatief	warm	zeewater,	maar	aan	de	vaste	wal	heeft	
men	al	volop	genoten	van	de	sneeuw,	dus	veel	fi	les	en	ander	ongemak.

	 	 	 					 Maar	goed,	de	Dorpscommissie,	wat	heb	ik	nog	te
	 	 	 	 melden?:	Het	is	een	proces	dat	al	een	tijdje	loopt	
	 	 	 	 en	het	kon	alle	kanten	opvallen,	maar	De	Waal	
	 	 	 	 krijgt	weer	een	voorziening	om	de	vlag	op	de	
	 	 	 	 kerktoren	te	laten	wapperen.	Na		correspondentie	
	 	 	 	 met	de	gemeente	en	inspreken	op	een	vergadering	is	het	pleit	beslecht:	
	 	 	 	 In	de	toekomst	wappert	de	vlag	bij	hoogtijdagen	weer	vanaf	onze	
    kerktoren! Ik meld het in een paar zinnen maar dit was een best proces 
	 	 	 	 van	overleg	met	B&W	en	gemeenteraad.	Namens	de	Dorpscommissie	heeft	
	 	 	 	 Guus	Lange	dit	opgepakt	en	op	een	prima	manier	uitgevoerd,	dank	
    daarvoor! Hoe het wordt uitgevoerd is nog een ander verhaal maar 
	 	 	 	 hiervoor	gaan	Guus	en	Siebe	bij	diverse	dorpen	en	steden	in	Holland	en	
	 	 	 	 Friesland	langs	om	te	kijken	hoe	dit	daar	gedaan	is,	dus	wordt	vervolgd.	

	 	 	 					 Een	mooi	moment	om	de	vlag	uit	te	steken	is	natuurlijk	met	de	
	 	 	 	 Herfstmarkt!	Dit	jaar	was	het	heerlijk	weer	met	lekker	wat	aanloop,	
	 	 	 	 lekkere	oliebollen	van	Romein	en	crêpes	van	Martine	en	Stephan	en	
	 	 	 	 heerlijke	koffi		e	van	een	Oosterender	Barista.	Wij	(Anita	en	ik)	hebben	zelf	
ook	allerlei	goed	verkocht,	een	grote	hoeveelheid	stoofperen	weggegeven	en	de	winst	weer	uitgegeven	
aan	prachtige	glas-in-lood	ramen.	Al	met	al	een	zeer	geslaagde	Herfstmarkt.

De	Dorpenronde	is	dit	jaar	uitgesteld	zoals	jullie	al	weten,	er	stonden	nog	teveel	punten	open	vanuit	
vorige	jaren	dus	hier	gaat	de	gemeente	eerst	mee	aan	de	slag	en	daarna	komt	er	de	nieuwe	
Dorpenronde.	Hopelijk	kan	dit	ergens	in	het	eerste	kwartaal	plaatsvinden,	maar	daarover	informeren	
we	jullie	nog	via	de	Waalder-website,	dus	dit	komt	ook	op	de	afdeling	“Wordt	vervolgd”.

Op	23	december	komt	de	Blazersgroep	“De	Muzikale	Kerstsommeltjes”	in	De	Waal,	na	een	kleine	ronde	
door	het	dorp	komen	we	dan	samen	bij	het	museum	waar	we	kunnen	genieten	van	warme	
chocolademelk,	glühwein	en	een	crêpe,	hopelijk	hebben	we	goed	weer	en	komen	er	veel	Waalders	op	
af!

Op	5	januari	Nieuwjaarsreceptie	in	het	Dorpshuis,	daar	kunnen	we	toosten	op	het	Nieuwe	jaar	en	het	
is	ook	een	prima	gelegenheid	om	kennis	te	maken	met	Sabien	Bosman,	zij	heeft	sinds	1	november	het	
beheer van het Dorpshuis op zich genomen en vanaf deze plek wens ik haar hier veel succes mee!

Allemaal	nog	een	mooie	decembermaand	gewenst	en	tot	kijk.

Groetjes,
André Kooger

Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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Agenda
wekelijkse activiteiten

• Woensdagochtend	10.30	–	11.15	uur	Sociaal	Vitaal	(in	
	 beweging	blijven	voor	senioren)
•	 Woensdagochtend	vanaf	10.00	uur	inloop	Dorpshuis	voor	koffie	
	 en	een	praatje,	handwerken,	biljarten	en	andere	activiteiten.
•	 Vrijdagmiddag	vanaf	14.00	uur	jeu	de	boules	spelen	op	de	baan	
	 achter	Rebecca.

december

21 Aan tafel met Charles Dickens
23	 Kerstmuziek	op	straat,	17.00	uur	rondgang	vanaf	de	rotonde.	Met	crêpes,
	 glühwein	en	warme	chocomel	na	afloop	bij	Museum	Waelstee

januari

05	 Nieuwjaarsreceptie	van	16.00	–	18.00	uur	in	het	Dorpshuis
08	 Informatiepunt	Texels	Welzijn	van	11.00	–	13.00	uur
	 Vergadering	van	het	bestuur	Dorpscommissie

februari

05	 Vergadering	van	het	bestuur	Dorpscommissie
12	 Informatiepunt	Texels	Welzijn	van	11.00	–	13.00	uur

maart

01	 Voorstelling	van	‘t	Amateurtje
05	 Vergadering	van	het	bestuur	Dorpscommissie
12	 Informatiepunt	Texels	Welzijn	van	11.00	–	13.00	uur

En	oud	papier	en	glas	kunnen	in	de	papier-	en	glascontainer	op	de	Bomendiek!

      Activiteiten in het Dorpshuis
	 	 	 	 	 	 maandagmiddag:		 House	of	Dance,	danslessen	voor	alle		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 leeftijden
	 	 	 	 	 	 maandagavond:	 ‘t	Amateurtje	toneel	(tijdens	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 repetitieperiode)

	 	 	 	 	 	 dinsdagavond	:		 Zangkoor	Amici,	klaverjas,	biljart,		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Oud-leerlingen	toneel	
			 	 	 	 	 	 	 	 	 (tijdens	repetitieperiode)

	 	 	 	 	 	 woensdagochtend:		 Sociaal	fit	van	10.30	tot	11.30	uur
			 	 	 	 	 	 	 	 	 Koffie-inloop	voor	iedereen	van	10.00		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 uur	tot	12.00	uur
	 	 	 	 	 	 woensdagmiddag:		 Biljart
	 	 	 	 	 	 woensdagavond:		 Interdans	(volksdans),	biljart

	 	 	 	 	 	 donderdagmiddag:	 House	of	Dance,	diverse	danslessen		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 voor	alle	leeftijden
	 	 	 	 	 	 donderdagavond:		 Herenbiljart,	Oud-leerlingen	en/of	‘t		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Amateurtje	toneel	
			 	 	 	 	 	 	 	 	 (tijdens	de	repetitieperiode)

	 	 	 	 	 	 vrijdagmiddag:		 House	of	Dance;	diverse	danslessen		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 voor	alle	leeftijden
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Bericht van de redactie

De	Waalder	reisvereniging	heeft	dit	jaar	weer	een	mooie	reis	gemaakt,	deze	keer	
naar	het	Brabantse	land.	Wat	ze	allemaal	hebben	gezien	en	meegemaakt	valt	te	lezen	
in	het	uitgebreide	verhaal	van	Elly	Heerschap.	Fijn	dat	zij	elke	keer	verslag	doet,	
zodat	we	allemaal	kunnen	meegenieten.

Geweldig om hier te kunnen vermelden dat er een nieuwe beheerder is gevonden 
voor	de	Wielewaal.	In	‘Kennismaken	met	...’	komen	we	meer	over	haar	te	weten.	
Welkom	Sabien!	Blij	dat	je	er	bent	en	we	hopen	dat	je	lang	zult	blijven	in	ons	Dorpshuis	en	dat	je	het	
naar	je	zin	zult	hebben.

We	gaan	weer	richting	het	einde	van	het	jaar	en	dat	betekent	veel	gezelligheid.	Sinterklaas	is	inmiddels	
langs	geweest	en	het	was	weer	super,	de	Wielewaal	spatte	bijna	uit	elkaar	van	de	muziek	en	de	
feestvreugde.	De	Pietenband	ging	energiek	tekeer	en	de	kinderen	kregen	allemaal	een	leuk	cadeautje.	
Wie	er	het	meest	genoten	hebben,	de	kinderen	of	de	volwassenen	of	de	Pietenband	zelf?	Geen	idee.	
Ook	Sinterklaas	en	zijn	Pieten	keken	heel	tevreden.	Dankjewel	Simone	en	Marco	van	de	
feestcommissie!

	 	 	 	 		Voor	het	Dickens-evenement	op	21	december	wordt	de	grote	zaal	van	de
	 	 	 	 		Wielewaal	omgebouwd	in	19e	eeuwse	sferen,	naar	verluidt	met	
	 	 	 	 		damasten	tafellakens	en	mooie	verlichting.	Het	feest	is	georganiseerd	
	 	 	 	 		door	Verhalen	in	de	Wind	als	een	speciale	wintereditie,	om	het	lustrum	
	 	 	 	 		van	het	Verhalenfestival	te	vieren.	Die	avond	gaan	we	aan	tafel	met	
	 	 	 	 		Dickens,	dus	dat	betekent	een	19e	eeuws	diner,	omlijst	met	muziek	en
	 	 	 	 		vertellingen.	Ronald	van	Bommel	verzorgt	de	verlichting.	Wessel	
	 	 	 	 		Holleman	neemt	het	diner	voor	zijn	rekening	en	in	deze	WinterWeelder
	 	 	 	 		zien	we	daar	alvast	een	voorproefje	van	;-).

	 	 	 	 		Kom	op	23	december	vanaf	17.00	uur	kijken	en	luisteren	naar	de	
	 	 	 	 		Kerstmuziek	op	straat	en	geniet	mee	van	de	warme	chocomel,	glühwein
	 	 	 	 		en	crêpes	na	afl	oop	bij	Waelstee.

En	dan	in	de	WinterWeelder	ook	nog	een	(voorlees)	Kerstverhaal	en	een	Kerstgedicht	van	Fiet,	alles	te	
saam moet toch helpen om in de Kerstsfeer te komen!

Hartelijk	dank	weer	aan	alle	kopij-inzenders	en	de	adverteerders	van	het	afgelopen	jaar.

Fijne	en	gezellige	feestdagen	gewenst	en	veel	plezier	met	deze	WinterWeelder!

de redactie

Restaurant	Rebecca	neemt	afscheid..
Beste	Waalders,	

Jullie	weten	vast	dat	restaurant	Rebecca	inmiddels	is	gesloten.	Langs	
deze	weg	willen	wij	jullie	bedanken	voor	het	in	ons	gestelde	vertrouwen!
Het	hotel	gaat	nog	een	jaartje	verder.	Mogelijk	zien	wij	jullie	nog..

Met	vriendelijke	groeten,

Leon	en	Melvin

En	de	redactie	neemt	afscheid	van	een	trouwe	adverteerder..
Mannen,	dankjewel..!

WWW . R E B E C C A T E X E L . C O M

Wij hopenu snel te

ontmoeten

Melvin & Leon van Sambeek

Hotel Brasserie Rebecca
Hogereind 39 - 1793 AE - De Waal - 0222-312745De
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Wij verkopen Texels 
lamsvlees en rundvlees op  
vrijdag, zaterdag en maandag
van 10.00 tot 12.00 uur

Op onze boerderijcamping 
kunt u kamperen van 
15 maart tot 1 november

Boerderijcamping Hoogvliet 
Familie Hin, Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Waal
 0222 - 317 908      boerderijhoogvliet@kpnmail.nl

www.boerderijhoogvliet.nl

&&

C  A  T  E  R  I  N  GC  A  T  E  R  I  N  GC  A  T  E  R  I  N  G
proeven en ontdekken met Sabienproeven en ontdekken met Sabien

tel 06 55740685
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Berichten uit De Waal
Feestcommissie

	 	 	 	 Marco	en	ik	zijn	de	feestcommissie.	Hiervoor	heb	ik	een	nieuw	mailadres
	 	 	 	 aangemaakt:	feestcommissiedewaal@gmail.com

	 	 	 	 Voor	ideeën,	vragen	of	het	aanmelden	bij	activiteiten,	kun	je	dit	e-mail
	 	 	 	 adres	gebruiken.

	 	 	 	 Groetjes	Simone

Koffie-inloop	bij	Flora
Op	23	oktober	jl.	hebben	we	met	de	mensen	van	
de	koffie-inloop	Simone	in	het	zonnetje	gezet,	als	
dank	voor	haar	inzet	de	afgelopen	jaren.	Dat	
hebben	we	gedaan	middels	een	bezoek	aan	Flora,	
het	juttersmuseum.	

Iedereen	was	erbij	(20	man).	André	Eelman	en	
Judith	van	der	Zee	vertelden	het	een	en	ander	
over	het	museum	en	hoe	zij	zijn	begonnen.	
Allebei	zijn	ze	van	kinds	af	aan	gek	op	jutten,	
hoe	harder	het	waaide	hoe	mooier.	Leuk	om	te	
horen,	hoe	zij	vanuit	hun	passie	dit	museum	
hebben	opgebouwd.

Na	koffie	met	een	heerlijke	koek	eerst	een	
bedankwoordje	voor	Simone	door	Dirk	Eelman,	
de	oudste	van	het	stel.	Ze	kreeg	een	mooie	bak	
met	vaste	planten	overhandigd,	waar	ze	erg	blij	mee	was.	Vervolgens	kon	iedereen	op	eigen	
gelegenheid	het	museum	door,	voor	de	meesten	was	het	de	eerste	keer!

Het	was	een	geslaagde	ochtend,	waarbij	we	geen	afscheid	van	Simone	hebben	genomen:	we	hopen	
haar	en	Marco	nog	vaak	in	het	Dorpshuis	te	zien!

Lonneke	Vink

De	Waal	in	beeld...
Deze	keer	een	prachtig	plaatje	van	het	
dorp	De	Waal.	Guus	Lange	maakte	de	
foto.

Heb	je	een	mooie	foto	van	ons
dorp? 

Stuur hem in!

Wij verkopen Texels 
lamsvlees en rundvlees op  
vrijdag, zaterdag en maandag  
van 10.00 tot 12.00 uur

Op onze boerderijcamping  
kunt u kamperen van 
15 maart tot 1 november

Boerderijcamping Hoogvliet 
Familie Hin, Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Waal
 0222 - 317 908      boerderijhoogvliet@kpnmail.nl

www.boerderijhoogvliet.nl

&&  

C  A  T  E  R  I  N  G  
proeven en ontdekken met Sabienproeven en ontdekken met Sabien

tel 06 55740685
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Stichting Dorpshuis de Wielewaal
Hoera! Een nieuwe beheerder!

Vol	trots	willen	we	jullie	voorstellen	aan	de	nieuwe	beheerder	van	
het	Dorpshuis:	Sabien	Bosman.	

Na	onder	andere	een	pittige	zoektocht,	een	heftige	spoed-
vergadering	en	vele	telefoontjes	heeft	Sabien	ons	via	een	krantartikel	
opgezocht.	We	zijn	heel	blij	dat	zij	met	haar	ervaring,	enthousiasme	
en	vrolijkheid	jullie	allemaal	een	warm	welkom	wil	heten.

In de maand oktober is gelukkig alles doorgegaan door een groep 
vrijwilligers	die	met	bar-,	schoonmaak-,	inkoop-,	veeg-	en	bijspring	
diensten	de	boel	draaiende	heeft	gehouden.	Ontzettend	bedankt	
daarvoor!	De	groepswhatsapp	met	deze	helden	blijft	bestaan	zodat	
Sabien	hier,	indien	nodig,	een	beroep	op	kan	doen.	

Mocht	je	nog	niet	in	de	whatsappgroep	‘Helden	van	de	Wielewaal’	zitten	maar	wil	je	wel	bijspringen	
indien	nodig,	dan	kun	je	dit	laten	weten	aan	Samantha.	

Iedereen	bedankt	voor	het	meedenken	en	bijspringen,	het	is	gelukt!

Stichting Dorpshuis de Wielewaal
Sandor,	Peter	en	Samantha

De Waalder Herfstmarkt
	 	 	 	 	 	 		 Het	was	gezellig	druk	in	De	Waal	op	27	oktober.	
       Al vóór 11 uur liepen bezoekers door het Hogereind
	 	 	 	 	 	 	 om	zo	mogelijk	als	eersten	op	de	Herfstmarkt	die
	 	 	 	 	 	 	 felbegeerde	vaas,	dat	schitterende	rokje,	die	grote	
	 	 	 	 	 	 	 puzzel	of	dat	leuke	vogelhuisje	te	vergaren.	Keus
	 	 	 	 	 	 	 genoeg:	allerlei	soorten	huisraad,	serviezen,	boeken,
	 	 	 	 	 	 	 speelgoed,	eigengemaakte	lekkernijen,	kleding,
       kerstspullen en zelfs aardappels werden te koop 
	 	 	 	 	 	 	 aangeboden	en	gretig	aangeschaft.	

	 	 	 	 	 	 				 Naar	verluidt	is	er	aardig	wat	verkocht.	Leuke	
	 	 	 	 	 	 	 gesprekken	gevoerd,	informatie	uitgewisseld,	even
	 	 	 	 	 	 	 bijgepraat	met	deze	en	gene.	En	je	kwam	weer	eens
	 	 	 	 	 	 	 iemand	tegen	die	je	in	tijden	al	niet	gezien	en	
	 	 	 	 	 	 	 gesproken	had.	Kortom:	veel	reuring,	contact	en	
	 	 	 	 	 	 	 gezelligheid.	

Voor	de	inwendige	mens	waren	er	oliebollen	van	
Romein,	wel	1000	stuks	die	in	korte	tijd	waren	
verschalkt,	de	crêpes	van	Martine	en	Stephan	waren	
weer	populair	zoals	altijd	en	dit	keer	was	er	ook	een	
fraaie	Piaggio	koffiekar	van	Biem,	die	erg	in	trek	was.	

Tegen	14.00	uur	was	het	afgelopen,	en	konden	de	
bezoekers	en	verkopers	tevreden	naar	huis.	Een	
geslaagde	Herfstmarkt,	met	dank	aan	alle	verkopers	
en	vrijwilligers	die	hebben	geholpen	om	van	de	
Herfstmarkt	een	succes	te	maken.	De	Herfstmarkt	is	
volgend	jaar	gepland	op	zondag	19	oktober.	

We houden ‘m er zeker in! 

Lida Wels
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Berichten uit museum Waelstee
Bij	Waelstee	is	het	bezoekersseizoen	2024	voorbij.
Maar	in	het	museum	wordt	door	de	vrijwilligers	
al weer hard gewerkt aan de nieuwe plannen voor 
het	komende	seizoen.

Waelstee	is	het	afgelopen	jaar	goed	bezocht	en	
een paar geslaagde activiteiten van het afgelopen 
seizoen	zijn	de	moeite	waard	om	hier	te	ver-
melden.		

Vlasproject  
Een groep Texelaars heeft de afgelopen maanden 
in	hun	eigen	tuin	één	vierkante	meter	vlas	geteeld.
De bedoeling is het geteelde vlas tot garen te 
verwerken	en	daarvan	uiteindelijk	een	linnen	
servet	te	maken.	Het	idee	is	afkomstig	van	het	
Crafts	Council	Nederland,	dat	zich	inzet	om	oude	ambachten	te	behouden.	 	 	
        
           
	 	 	 	 	 	 	 	 			De	deelnemers	zijn	een	middag	naar	het	
	 	 	 	 	 	 	 	 			museum	gekomen	om	gezamenlijk	hun	vlas
	 	 	 	 	 	 	 	 			te	bewerken.	Daar	komt	heel	veel	bij	
	 	 	 	 	 	 	 	 			kijken:	het	vlas	moet	bewerkt	worden	met	
	 	 	 	 	 	 	 		 			een	vlaskam	(repelen)	en	vervolgens	
	 	 	 	 	 	 	 	 			geweekt	worden	in	water	(roten).	Daarna
	 	 	 	 	 	 	 	 			komt	het	braken,	zwingelen,	hekelen	en
	 	 	 	 	 	 	 	 			uiteindelijk	het	spinnen	van	het	vlas.	Het	is
	 	 	 	 	 	 	 	 			een	bijzonder	intensief	proces.	In	Waelstee
	 	 	 	 	 	 	 	 			zijn	alle	hiervoor	benodigde	gereedschappen
	 	 	 	 	 	 	 	 			aanwezig,	waaronder	een	speciaal	
	 	 	 	 	 	 	 	 			spinnenwiel	om	het	vlas	te	spinnen.		

Wolactiviteiten in de herfstvakantie
Waelstee	wil	meer	activiteiten	organiseren	voor	kinderen.	José	Huisman	bedacht	voor	de	herfstvakantie	
een	workshop	met	wolactiviteiten.	

Kinderen	mochten	een	schaapje	naaldvilten	en	ze	leerden	wol	spinnen	met	de	spintol	en	op	het	
spinnenwiel.	De	workshops	waren	druk	bezocht	en	niet	alleen	door	kinderen.	Ook	volwassenen	deden	
enthousiast	mee.	Op	de	foto’s	zijn	de	resultaten	te	zien.
                                                              
         

vlaskam gesponnen vlas

naaldvilten

wol spinnen



14 

            Tot slot                                                                                                                                                     
	 	 	 									Tijdens	de	muzikale	Kerstoptocht	in	De	Waal	op	23	december	kan	er	op	het
	 	 	 									voorplein	van	Waelstee	weer	warme	chocomel	en	glühwein	gedronken	
	 	 	 									worden	en	natuurlijk	zal	ook	de	crêpekar	van	Stephan	en	Martine	aanwezig	
	 	 	 									zijn.	Zo	kunnen	we	het	jaar	op	een	plezierige	manier	afsluiten.	We	wensen	
	 	 	 									iedereen	fijne	feestdagen	en	tot	ziens	in	het	nieuwe	jaar.	
   
	 	 	 									Waelstee	opent	de	deuren	weer	op	25	februari	2025.

	 	 	 									Jan	Beijert

Even	voorstellen...
Sinds	september	van	dit	jaar	zijn	wij	de	trotse	nieuwe	bewoners	van	Hogereind	46.	Wellicht	heb	je	ons
al	gezien	tijdens	onze	dagelijkse	rondjes	met	de	hond?	Je	weet	wel,	die	enthousiaste	pup	die	we	nog
heel	hard	aan	het	trainen	zijn	om	andere	honden	niet	met	een	salto	van	enthousiasme	te	begroeten.	
We	stellen	ons	graag	even	aan	jullie	voor!

Wie zijn wij?
Wij	zijn	Susan	en	Sytze,	samen	met	ons	zoontje	Ivar	en	onze	hond
Loki.	Susan	is	opgegroeid	op	Texel	en	haar	ouders	runnen	de	
boerderijwinkel	en	boerencamping	De	Razende	Bol	bij	de	Koog.	Na
haar	middelbare	schooltijd	op	de	OSG,	vertrok	ze	naar	Groningen
om	te	studeren,	waar	ze	Sytze	ontmoette	-	een	geboren	en	getogen
Grunninger.	In	2021	kochten	we	ons	eerste	huis	in	Groningen,	om
dat	de	huizenmarkt	op	Texel	toen	behoorlijk	uitdagend	was.	Het	was	
een	prachtig	huis	waar	we	veel	tijd	en	energie	in	hebben	gestoken.	
Twee	jaar	later	werd	ons	zoontje	Ivar	geboren	en	in	2024	kwam	Loki,	
onze	Texelse	American	Shepherd,	erbij.

De Waal
We	droomden	er	altijd	al	van	om	Ivar	te	laten	opgroeien	op	Texel.	
Toen	we	halverwege	dit	jaar	onverwacht	de	kans	kregen	om	naar	
De	Waal	te	verhuizen,	hebben	we	ons	huis	in	Groningen	verkocht	en	
de	sprong	gewaagd.	Hoewel	Susan	De	Waal	vroeger	vooral	kende	als
‘dat	dorp	dat	je	snel	doorrijdt	richting	Den	Burg	of	Oosterend’,	voelt	
het	nu	als	thuiskomen.	Het	warme	welkom	van	de	Waalders	en	de	
prachtige	omgeving	hebben	ons	meteen	bevestigd	dat	we	de	juiste	
keuze	hebben	gemaakt.	We	zijn	nog	volop	aan	het	klussen	in	huis	en	tuin,	een	beetje	kleur	op	de	muur	
doet	al	wonderen!	We	genieten	enorm	van	het	wonen	op	Texel	en	in	dit	dorp.	Het	ons-kent-ons-gevoel	
is	hier	echt	bijzonder.	Of	het	nu	gaat	om	een	missende	dakpan	of	hulp	bij	een	klus,	iedereen	staat	voor	
elkaar	klaar.	Heerlijk!

Werk en vrije tijd
Susan	slijt	haar	dagen	als	docent	op	de	OSG,	waar	ze	het	geweldig	vindt	om	weer	tussen	de	Texelse	
scholieren	te	staan.	Sytze	werkt	voornamelijk	vanuit	huis	als	programmeur	bij	DUO.	In	onze	vrije	tijd	
doen	we	graag	bordspelletjes	of	zijn	we	aan	het	klussen	in	en	rondom	het	huis.

Toekomstplannen
Met	al	die	kamers	op	Hogereind	46	kunnen	we	gelukkig	nog	wat	uitbreiden.	In	maart	verwachten	we	
ons	tweede	kindje	en	we	vinden	het	fantastisch	dat	ook	hij/zij	mag	opgroeien	in	dit	fijne	dorp	en	op	dit	
geweldige	eiland.	We	kijken	ernaar	uit	om	de	Waalders	beter	te	leren	kennen	–	dus	spreek	ons	vooral	
eens	aan	als	je	ons	tegenkomt!

Sytze,	Susan	en	Ivar

Mei  2024- ondertussen zijn Ivar en Loki wat groter, 
is Sytze’s baard wat korter en is Susan haar buik wat 
ronder ;)
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In	herinnering...	(Ome)	Jelle	Timmer
Op	24	september	kregen	we	te	horen	dat	Jelle	Timmer,	in	de	
volksmond	-	en	nog	steeds	bij	ons	thuis	-	Ome	Jelle	zijn	laatste	
adem	had	uitgeblazen.	Op	dat	moment	stond	alles	even	stil	en	
gingen	mijn	gedachten	naar	vroeger.

Ome	Jelle,	altijd	netjes	in	de	kleren,	overhemd	en	colbert,	hij	zag	er	
als	uit	als	dhr.	Timmer.	Had	je	dat	toen	gezegd	dan	was	er	direct	een	
reactie:	“Wat	zeg	je	nou	Kooger…	dhr.	Timmer?	Dan	moet	ik	oppassen	
zeker,	moet	je	wat	van	me	of	zo?	Hahaha”.	Bij	de	gedachte	krijg	ik	
gelijk	een	grijns	op	mijn	gezicht.	Ja,	dat	blijf	ik	altijd	herinneren…	die	
grote	grijns	van	hem,	met	die	glimmende	ogen.	Het	kon	ook	zomaar	
gebeuren	tijdens	een	verjaardag	of	een	ander	feest,	wat	vaak	voor-
kwam	in	De	Waal.	Dat	hij	weer	iemand	de	gordijnen	in	had	gejaagd	
tijdens	een	verhitte	discussie.	Alles	was	mogelijk,	behalve	dat	het	
saai	werd.	Hij	ging	graag	de	discussie	aan,	maakte	niet	uit	met	wie	
of	waarover,	jong	of	oud,	postbode	of	burgemeester.	Ik	herinner	
Jelle	niet	zozeer	van	de	laatste	jaren	als	vader,	schoonvader	en	opa	
van	dit	moment,	waar	hij	een	geweldig	invulling	aan	gaf.	Maar	meer	
aan	ome	Jelle	en	tante	Ineke	van	Hogereind	24	in	De	Waal	als	overbuurman	in	mijn	jeugd	jaren	70-80.	
Maar	niet	een	gewone	buurman…	zeker	niet.	Het	was	een	soort	oudere	jongere	die	weinig	zin	had	om	
bij	de	ouwe	l.llen	te	gaan	horen.	Recht	door	zee,	duidelijk,	soms	(nogal)	pittig,	nooit	saai	en	eigenlijk	
een	deel	van	m’n	Hogereind	opvoeding.	Met	rottigheid	en	
gekkigheid	als	specialisatie.	Hij	heeft	me	o.a.	leren	bierdrinken.	Hij	kon	ervan	genieten	als	we	weer	wat	
hadden	uitgehaald	en	we	het	in	geuren	en	kleuren	kwamen	vertellen,	dat	vond	hij	prachtig.	Tante	
Ineke	werd	er	wel	eens	zichtbaar	moedeloos	van.	Dan	zei	ze:	“Jelle,	daar	moet	je	niet	zo	hard	om	
lachen,	dan	leren	ze	nooit	dat	dat	niet	kan”.	Antwoord:	“wat	zou	dat?”.	

Als	het	gesprek	hem	niet	aanstond	merkte	je	dat	snel,	hij	nam	het	gelijk	over:	“Nou	Kooger…	ben	je	
klaar	met	je	gejammer,	maak	je	liever	druk	om	de	klerezooi	van	dit	moment	in	de	wereld.	En	wat	
dacht	je	van	de	puinhoop	die	ze	er	van	maken	op	het	gemeentehuis?	Allemaal	gekonkel,	of	je	nou	kijkt	
in	Brussel,	Den	Haag	of	Den	Burg,	zakkenvullers	zijn	het.	Ze	houden	elkaar	de	hand	boven	het	hoofd	
en	zorgen	vooral	goed	voor	zichzelf	en	elkaar.	Ga	zitten	dan	pak	ik	ff	een	biertje,	je	lust	er	toch	ook	wel	
een?”.	Daarna	kwam	je	dan	wat	later	thuis,	niet	helemaal	vast	ter	been,	maar	wel	alle	lokale,	nationale	
en	internationale	problemen	doorgenomen.	Met	goede	raad	en	vol	energie.

Ook	ben	ik	kort	het	vriendje	van	Astrid	geweest,	eerst	heel	lang	‘gewoon’	maar	er	ontstond	iets	
moois;-).	Het	was	van	korte	duur,	maar	daarna	de	eerste	keer	dat	ik	een	beetje	bedremmeld	binnen-
liep	stond	Jelle	te	grijnzen	in	de	kamer:	“Zo	Kooger,	weer	vrijgezel…,	geen	hand	vol,	maar	een	land	
vol,	hè?!”.	Een	klap	op	je	schouder,	“Biertje?”.	En	weer	door,	volgende	onderwerp.
Het	gewoon	even	bij	elkaar	binnenlopen	voor	een	praatje	was	heel	gewoon	in	De	Waal,	er	was	een	
hechte	band	en	je	bleef	ook	zomaar	eten.	Mensen	keken	naar	elkaar	om	en	respecteerden	elkaar.

Zeker	een	vermelding	krijgt	de	autowas-procedure,	voor	de	deur	op	zaterdagochtend.	Een	vast	ritueel	
als	Jelle	thuis	was.	Dat	ging	met	uiterste,	bijna	militaire	precisie,	geen	randje	of	stripje	werd	over-
geslagen	en	de	auto	stond	daarna	te	glimmen	nog	mooier	als	ooit	in	de	showroom.	Maar	als	auto’s	
tijdens	dit	proces	elkaar	wilde	passeren	in	het	Hogereind,	er	was	nog	geen	eenrichting	en	nogal	krap,	
dan	hadden	ze	pech.	Jelle	ging	gewoon	onverstoorbaar	door	met	wassen,	moesten	ze	gewoon	even	
wachten	op	elkaar.

In	de	brommertijd	was	het	wel	eens	wat	onrustig	in	de	straat.	Heel	soms	liep	het	bijna	uit	de	hand,	
bijvoorbeeld	met	een	bewoner	die	zich	wat	opwond	over	het	geluid	en	dreigend	de	straat	in	kwam.	
Dan	kwam	zomaar	Jelle	naar	buiten	en	ging	tussen	ons	in	staan	en	zei	op	duidelijke	vaderlijke	toon:	
“Zo	jongens…,	niet	teveel	kabaal	maken	hè?!”.	Quasi	boos	kijkend	met	glimmende	ogen	en	z’n	grijns	
(bijna)	onder	controle	(voor	even).	De	buurman	droop	af	en	dacht	er	het	zijne	van,	Jelle	liep	grijnzend	
weer	naar	binnen.	Wij	konden	weer	verder	gaan.

Met	het	overlijden	van	Jelle	is	er	voor	mij	een	stukje	De	Waal	van	vroeger	verdwenen.	Hij	was	behulp-
zaam,	hield	meer	van	feestjes	dan	van	gezeik	en	als	je	hem	nodig	had	hoefde	je	het	maar	te	vragen.	

Het	was	een	mooie	kerel!	Als	hij	je	mocht	;-),	en	anders	had	je	wat	uit	te	leggen.

Pieter	Jan	Kooger



Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 

wild, ik heb heb er verlichting voor.

Heeft U plannen, bel mij  of Email mij, dan kijken we samen wat er 

mogelijk is.

Ik werk uitsluitend met LED-verlichting.

Ronald van Bommel

06-53801731 (Graag na 18:00 uur)

Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 

andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 

TAPE Texel. 
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Toneelvereniging	’t	Amateurtje	koos	voor	Thriller
Zaterdag	16	November	was	er	weer	een	uitvoering	van	de	toneelclub.	Deze	keer	is	er	voor	een	thriller	
gekozen,	“Moord	als	Alibi”	om	ook	weer	eens	iets	anders	op	de	planken	te	brengen	dan	een	blijspel	of	
een	klucht.	
Dit	keer	ging	het	om	een	dubbele	moord:	te	weten,	meneer	en	mevrouw	De	Waal	waarbij	overspel	
en	jaloezie	de	aanleiding	was.	Drie	minnaressen	werden	verdacht,	één	daarvan	de	verpleegster	was	
medeplichtig	bij	de	moord	op	mevrouw	en	de	huishoudster	die	buiten	schot	was	gebleven	doodde	de	
heer	des	huizes.	Tot	het	laatst	aan	toe	bleef	men	gissen	wie	de	daders	waren.	Ondanks	het	spannende	
gehalte	werd	er	ook	af	en	toe	gelachen	in	de	zaal.

Het	vergde	best	veel	van	de	spelers,	de	regie	en	de	
souffleur	Thea,	zij	is	onmisbaar	voor	de	spelers.	Niet	
alleen	qua	tekst,	ze	staat	ons	in	alles	met	raad	en	daad	
bij.	Zij	is	de	rechterhand	van	Ria	de	regisseur	die	ons	
de	nodige	aanwijzingen	geeft.	Soms	met	een	lach	en	
soms	een	beetje	streng.

De	vermoorde	Sandra,	heeft	het	hele	tweede	bedrijf	in	
de	rolstoel	op	toneel	gezeten.	Petra	moest	dit	op	zich	
nemen,	omdat	Alexandra	die	in	het	eerste	bedrijf	Sandra	
speelde,	in	het	tweede	bedrijf	verder	ging	als	haar	zus	
Rita.	Petra	heeft	dit	uitmuntend	gedaan,	ze	zat	zo	stil	
dat sommige mensen in het publiek dachten dat er een 
pop	in	de	rolstoel	zat.

Tijdens	de	repetities	in	het	Dorpshuis	hebben	we	ook	veel	plezier	en	lachen	we	wat	af,	maar	met	een	
serieuzer	stuk	is	dat	wel	anders.	Je	moet	goed	geconcentreerd	blijven	en	heel	goed	luisteren.	Een	
foutje	kun	je	in	een	vrolijk	stuk	wel	weg	lachen	maar	in	dit	soort	stukken	niet.	De	voorstelling	was	een	
succes,	de	zaal	was	goed	bezet	en	150	personen	hebben	genoten.	We	hebben	mooie	reacties	van	het	
publiek	gekregen.

Het	Amateurtje	is	heel	blij	dat	we	hebben	kunnen	blijven	spelen	in	de	Wielewaal.	Het	was	fijn	dat	er	
vrijwilligers	waren	die	een	periode	hebben	ingevallen	zodat	onze	en	andere	activiteiten	gewoon	door-
gang	hebben	kunnen	vinden.	Daarvoor	ook	onze	hartelijke	dank!	En	fijn	dat	er	inmiddels	ook	een	nieu-
we	beheerder	is	gevonden	die	het	stokje	overneemt.	We	wensen	Sabien	dan	ook	heel	veel	succes	en	
gezelligheid	in	de	Wielewaal.
 
	 	 	 	 	 	 					‘t	Amateurtje	en	de	Wielewaal	horen	echt	bij	elkaar,	het
	 	 	 	 	 	 					is	ontstaan	in	het	najaar	van	1956	ter	gelegenheid	van
           de opening van Dorpshuis de Wielewaal op 16 februari 
	 	 	 	 	 	 					1957.	
	 	 	 	 	 	 					Wij	hopen	dan	ook	dat	we	in	het	najaar	van	2026	ons	70
	 	 	 	 	 	 					jarig	jubileum	te	kunnen	vieren.	Daar	hebben	we	wel	
	 	 	 	 	 	 					voldoende	spelers	voor	nodig,	het	valt	niet	mee	om	
	 	 	 	 	 	 					mensen	(jongeren)	enthousiast	te	krijgen	voor	toneel,	
	 	 	 	 	 	 					terwijl	het	toch	zo	leuk	is!
	 	 	 	 	 	 					Dus…	bent	u	iemand	of	kent	u	iemand	die	heel	graag
	 	 	 	 	 	 					eens	wil	komen	kijken	hoe	het	bij	toneel	voor	en	achter	
	 	 	 	 	 	 					de	schermen	toegaat,	en	eventueel	een	(kleine)	rol	zou
	 	 	 	 	 	 					willen	uitproberen.	Schroom	niet	maar	kom	langs,	of	
	 	 	 	 	 	 					spreek	één	van	de	leden	aan.

Het	is	de	bedoeling	dat	we	2x	per	seizoen	een	toneelstuk	brengen.	In	maart	en	in	november	en	we	
repeteren	2x	per	week	op	maandag	en	donderdagavond.

Namens	de	Toneelvereniging	wens	ik	u	fijne	Feestdagen	en	een	goed	gezond	en	cultureel	nieuwjaar!

Vriendelijke	groet,

Yolanda Legierse Daalder
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Kennis	maken	met…	Sabien	Bosman
Blij verrast, toen ik hoorde dat we een nieuwe beheerder hebben voor 
ons Dorpshuis, Sabien Bosman. Wat leuk en toch ook onverwachts, we 
waren al maanden op zoek. Of eigenlijk deed de Stichting dat voor ons! 
In De Weelder staat gewoonlijk een ‘Bericht uit het Dorpshuis’, maar 
voor deze keer leek het mij leuker om eens kennis te maken met 
Sabien. Wie is zij eigenlijk?

Zo even op sien Tessels: fon wie bàjje der ien?

“Niet	van	Texel	natuurlijk.	Mensen	vragen	het	weleens	aan	mij,	dus	ik	
zal	dan	toch	wel	wat	Texels	overkomen,	maar	ik	kom	uit	Noord	Holland.
Geboren	in	Heerhugowaard	en	ik	heb	ook	in	Egmond	gewoond,	dus	
strand	en	zee	zijn	mij	bekend.	In	mijn	leven	ben	ik	wel	20	keer	
verhuisd,	Amsterdam,	Frankrijk,	Aalsmeer,	Alkmaar,	Amsterdam,	
Egmond,	maar	nu	al	6	jaar	hier.	Dus	van	groot	naar	steeds	kleiner	en	
ik	voel	me	heel	senang	hier.”

Wat zou je nog meer over jezelf kunnen vertellen?
“Heerhugowaard	vond	ik	helemaal	niks,	alles	was	destijds	allemaal	nieuwbouw,	dus	al	jong	vertrok	ik	
naar	Amsterdam.	Ik	studeerde	Nederlands	en	heb	altijd	in	boekhandels	gewerkt.	Op	een	gegeven	
moment	wilde	ik	wel	voor	mezelf	beginnen	en	ik	had	mijn	oog	laten	vallen	om	een	boekhandel	in	
Bergen	over	te	nemen,	maar	mijn	toenmalige	man	wilde	zeker	niet	naar	Bergen.	En	zo	kwamen	we	op	
het	idee	om	naar	Frankrijk	te	gaan	en	daar	heb	ik	leren	koken.
Maar	ik	heb	maar	3	jaar	in	Frankrijk	gewoond,	de	relatie	was	voorbij.	In	Amsterdam	en	Haarlem	heb	
ik	restaurants	gehad	in	een	museum,	in	het	Foam	(fotografie)	museum	en	het	museum	van	de	Geest	
(Dolhuijs).	Ik	ben	niet	alleen	van	de	horeca,	dus	ik	wil	wel	er	iets	bij	doen.	Nu	zo’n	10	jaar	cateraar,	dit	
vind	ik	heel	leuk	maar	ik	ben	altijd	op	een	andere	plek.”

              Beheerder van ons Dorpshuis, hoe is het zo gekomen?
     
	 	 	 	 					“				Dus	bij	de	functie	van	beheerder	van	het	Dorpshuis	komt	het	
	 	 	 	 	 samen,	een	eigen	plek	en	de	catering	en	het	heeft	ook	wel	iets	
	 	 	 	 	 sociaals.	Ik	doe	of	deed	ook	veel	vrijwilligerswerk.	Iets	voor	een
	 	 	 	 	 gemeenschap	doen	vind	ik	wel	belangrijk.	Toen	ik	net	op	Texel	was
	 	 	 	 	 ging	ik	zwemmen	met	een	groepje	en	toen	zei	één	van	hen	“kom	je
	 	 	 	 	 niet	alleen	halen,	maar	kom	je	ook	wat	brengen?”	en	dat	vind	ik
	 	 	 	 	 wel	mooi	gegeven.	Een	restaurant	alleen	is	voor	mij	te	eenzijdig.

	 	 	 	 	 De	vacature	zag	ik	al	voorbij	komen	en	had	er	al	over	nagedacht,
	 	 	 	 	 maar	ik	wil	niet	in	elk	dorpshuis.	Ik	heb	ook	een	tijdje	in	De	Waal	
	 	 	 	 	 gewoond	in	het	huisje	bij	Annette	van	Ruitenberg.	Min	of	meer	door
	 	 	 	 	 haar	ben	ik	op	Texel	gekomen	en	gebleven.	En	toen	ik	het	stuk	las
	 	 	 	 	 in	de	Texelse	Courant	dacht	ik	‘ik	ga	een	kopje	koffie	drinken	met	
	 	 	 	 	 het	bestuur’.	We	hadden	gelijk	een	klik	en	een	leuk	en	open	
	 	 	 	 	 gesprek.	De	keuken	wordt	wat	aangepast,	zodat	ik	ook	dingen	van
	 	 	 	 	 hieruit	kan	doen.	De	combinatie	is	goed	te	doen,	hier	is	het	
	 	 	 	 	 voornamelijk	doordeweeks	en	de	catering	is	vaak	in	de	weekenden.	
En	wat	voor	de	gemeenschap	doen,	maar	hier	voelt	het	als	meer	gezamenlijk	met	de	vrijwilligers	en	ik	
hoop	dat	dit	zo	blijft!

Toen	ik	30	jaar	was	en	in	Frankrijk	woonde,	dacht	ik	‘als	ik	later	60	ben	dan	wil	ik	wel	een	bar	tabac’.	
Dat	had	je	toen	nog	in	elk	dorpje	in	Frankrijk.	Mensen	komen	daar	voor	een	bakje	koffie,	een	praatje	
of	een	croissant.	Dat	heb	ik	nu	eigenlijk,	die	bar	maar	dan	zonder	de	tabak.”	

Wat doe je nog meer?
“Staal	catering,	ik	cater	op	locatie	en	ben	ook	Waddengoud	cateraar.	Ik	kook	met	lokale,	duurzame	
en	zilte	producten.	Maar	duurzaam	is	vaak	ook	duurder,	dus	hier	heb	ik	een	ander	petje	op,	het	moet	
betaalbaar	blijven	voor	iedereen	en	dat	is	prima.	En	af	en	toe	zal	ik	mensen	verrassen	met	iets	anders	
dan	een	bitterbal.
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Verder	ben	ik	natuurgids,	ambassadeur	van	de	Wadden	Unesco	Wereld	erfgoed	en	interim-voorzitter	
van	IVN,	ook	al	zie	ik	mezelf	eigenlijk	niet	als	voorzitter,	ik	ben	meer	van	praktische	dingen.
Met	groepen	ga	ik	de	Slufter	in,	het	wad	en	de	Schorren	op.	Prachtig!	Ik	dacht	als	ik	op	Texel	woon,	wil	
ik	ook	wel	alles	weten	van	Texel,	dus	ik	heb	allerlei	cursussen	gevolgd.	Zelfs	een	inburgeringscursus,	
haha.	Dat	was	echt	heel	leuk,	geschiedenis,	taal	en	natuur	en	de	cursus	zat	ramvol	met		Texelaars.

Ik	wandel	graag	in	het	blauwe	uur,	dus	nog	voor	zonsopkomst.	Mijn	favoriete	plek	is	tussen	Paal	9	en	
12.	Sinds	4	jaar	ben	ik	bij	de	strandwacht/Stichting	Anemoon.	Om	der	week	wordt	geïnventariseerd	
wat	er	op	het	strand	ligt	en	we	lopen	altijd	met	eb.	Dat	vind	ik	echt	heel	fijn,	ik	ben	op	het	strand,	
buiten	en	ik	leer	er	heel	veel	van.	Verder	ben	ik	ook	nog	gastvrouw	van	Nationaal	Park	Duinen	van	
Texel.”

Wat zou je willen?
“Voorlopig	eerst	hier	maar	aarden.	In	de	toekomst	zou	ik	wel	in	De	Waal	willen	wonen.	Dat	wordt	wel	
een	huurhuis	en	die	liggen	niet	voor	het	oprapen.	Op	Texel	ben	ik	ook	al	5	keer	verhuisd	en	woon	nu	al	
6	jaar	op	een	etage	in	Den	Burg.	Daar	woon	ik	met	veel	plezier	bij	iemand	in,	maar	uiteindelijk	wil	ik	
toch	weer	een	eigen	huisje,	het	hoeft	niet	groot	te	zijn	maar	wel	iets	voor	mezelf.”

Is er nog iets wat je zou je willen weten?
“Zo	snel	mogelijk	iedereen	leren	kennen,	hun	namen,	de	gebruiken	van	het	dorp,	dus	eerst	maar	een	
heel	jaar	meemaken	en	alles	ervaren.	Dit	is	voor	mij	een	nieuwe	fase.	Het	vangnet	van	vrijwilligers	heb	
ik	daarbij	wel	een	beetje	nodig.	Zo	heb	ik	een	idee	om	een	soort	(moes)tuin	van	verrijdbare	bakken	
met	planten	aan	te	leggen,	Texelse	inheemse	planten,	eetbare	bloemen	en	zilte	planten.	Ik	zou	het	hier	
wel	wat	groener	willen	maken	en	het	zou	fijn	zijn	als	iemand	me	kan	helpen	met	het	maken	en	
onderhouden.	Hier	in	het	Dorpshuis	weet	ik	nog	niet	heel	veel,	
dus	ik	heb	veel	te	leren	en	te	ontdekken.”

Wil je nog wat kwijt?
“Ik	voel	me	hier	heel	welkom	in	De	Waal.	Begin	december	wordt	
het	hele	Dorpshuis	geschilderd	en	daar	ben	ik	heel	blij	mee,	een	
frisse	wind,	nieuwe	start.	Niet	alleen	voor	mij,	maar	ook	voor	
jullie,	voor	iedereen	wordt	het	opgefrist,	maar	het	moet	wel	het	
karakter	van	een	dorpshuis	behouden.”

Tijdens	ons	gesprek	heb	ik	ook	kennisgemaakt	met	Duvel,	dat	is	
de	schapendoes	van	Sabien.	Het	zou	zo	maar	kunnen	dat	jullie	
hem	ook	nog	eens	tegenkomen.	Sabien	veel	succes!

Anita	Krijt

Sint	Maarten
     

          
	 	 	 	 							Onze	vaste	Sint	Maartenzangers:	Jaison	en	Levi.
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Broedvogels in De Waal in 2024
Het	jaar	2024	lijkt	een	slecht	jaar	te	zijn	geweest	voor	de	broedvogels	in	De	Waal.	Dan	heb	ik	het	niet	
over	het	jaarlijkse	ritueel	dat	zich	afspeelt	wanneer	vogels	vol	goede	moed	willen	gaan	broeden,	zoals	
een	vast	plekje	veroveren,	een	geschikte	partner	vinden,	eieren	leggen	en	het	bebroeden	van	de	
eieren.	Maar	wel	over	het	onderdeel	dat	daarna	volgt:	het	groot	brengen	van	de	jongen.	Daar	lijkt	in	
2024	veel	te	zijn	mis	gegaan.	Dat	laatste	is	echter	moeilijk	vast	te	stellen.	Daarvoor	moet	je	aan-
vullend	onderzoek	doen	dat	nogal	arbeidsintensief	is	(nesten	zoeken	en	deze	tijdens	de	broedtijd	
regelmatig	controleren)	en	soms	moeilijk	is	om	uit	te	voeren	(veel	nesten	zitten	op	moeilijk	bereikbare	
plaatsen).

Om	met	het	begin	te	beginnen:	de	aantallen	broedvogels.	
Dat	ziet	er	voor	de	meeste	soorten	heel	normaal	uit.	Zoals	
altijd	broeden	er	van	de	ene	soort	in	een	bepaald	jaar	wat	
meer,	van	de	andere	soorten	wat	minder.	Zo	liggen	de	
aantal broedende Huismussen en Spreeuwen de laatste 
jaren	op	een	vrij	stabiel	niveau,	overigens	nadat	ze	jaren	
geleden	veel	talrijker	waren.	Wat	dit	jaar	echt	opviel	was	
dat het aantal Houtduiven toenam en het aantal Turkse 
Tortels	afnam.	Het	aantal	Houtduiven	was	in	2024	hoger	
dan	in	de	afgelopen	25	jaren,	het	aantal	Turkse	Tortels	
was	lager	dan	ooit	in	dezelfde	periode.	Wat	is	er	aan	de	
hand?	Neemt	de	Houtduif	geleidelijk	het	leefgebied	van	
de	Turkse	Tortel	over	en	is	er	sprake	van	directe	concurrentie	tussen	deze	twee	soorten?	Of	nemen	de	
Turkse	Tortels	nog	steeds	af	nadat	ze	in	de	jaren	’70	en	‘80	heel	sterk	waren	toegenomen?	Ook	op	
andere	plaatsen	in	Nederland	zien	we	een	geleidelijke	afname,	in	heel	Nederland	namen	de	aantallen	
af	van	100.000-150.000	broedparen	in	de	topjaren	1979-1985	naar	53.000-68.000	in	2020.	De	
achteruitgang	in	heel	Nederland	loopt	dus	gelijk	op	met	die	in	De	Waal.

In	2023	had	de	Huiszwaluw	vanwege	de	droogte	grote	problemen	om	voldoende	geschikt	nest-
materiaal	te	vinden.	Met	laat	broeden	en	weinig	broedparen	tot	gevolg.	Het	droogteprobleem	speelde	
dit	jaar	absoluut	niet.	In	de	herfst	van	2023	viel	extreem	veel	regen	en	ook	de	maanden	februari,	april	
en	juni	van	2024	waren	veel	natter	dan	normaal.	Dit	keer	was	de	kou	in	juni	de	grote	spelbreker	voor	
de	Huiszwaluw.	De	eerste	helft	van	juni,	en	vooral	in	de	periode	5	t/m	13	juni,	was	koud,	met	maxi-
mum	temperaturen	van	zo’n	14-16	graden.	Op	10	juni	werd	het	maar	13	graden	en	er	viel	in	Den	Burg	
op	deze	dag	ook	nog	eens	43	mm	regen.	Voor	het	begin	van	de	koude-inval	had	ik	inmiddels	35	nesten	
van	de	Huiszwaluw	geteld.	In	een	deel	hiervan	werd	al	gebroed,	andere	nesten	waren	nog	in	aanbouw.	
Op	12	juni	zag	ik	bijna	geen	Huiszwaluwen	meer	vliegen.	Sommige	nesten	leken	verlaten	of	waren	nog	
steeds	maar	half	afgebouwd.	Het	duurde	wel	een	week	voordat	er	weer	gebouwd	werd,	enkele	keren	
was	er	nieuwbouw	op	plaatsen	waar	ik	nog	nooit	eerder	nesten	had	gevonden.	Op	25	juni	telde	ik	36	
bewoonde	nesten.	In	een	aantal	ervan	werd	voedsel	aangebracht.	Er	waren	dus	jongen	en	voor	deze	
vogels	was	de	koude-inval	kennelijk	niet	fataal	voor	de	jonge	vogels	geweest.	Maar	een	groot	deel	
van	de	Huiszwaluwen	in	De	Waal	kon	dus	pas	na	de	koudeperiode	met	broeden	beginnen.	Sommige	
paartjes	hebben	daarna	zeker	2	broedsels	geproduceerd,	eind	september	en	zelfs	begin	oktober	zag	ik	
nog	Huiszwaluwen	rond	de	nesten	rondvliegen.

Om	mijn	favoriete	vogel	nog	maar	eens	bij	de	kop	te	pakken:	de	Gierzwaluw.	Het	totaal	aantal	van	
deze	soort	kwam	dit	jaar	uit	op	24,	dat	is	5	paren	minder	dan	vorig	jaar.	Ik	tel	Gierzwaluwen	door	in	
juli	tegen	de	avondschemering	daken	in	de	gaten	te	houden	om	zo	de	plaatsen	te	vinden	waar	ze	
onder	de	pannen	stuiteren.	Dat	levert	de	beste	schatting	van	het	aantal	broedvogels	op	maar	is	erg	
arbeidsintensief	(één	dak	per	avond).	Dit	jaar	heb	ik	in	de	laatste	10	dagen	van	juli	geen	enkele	nog	
niet	eerder	ontdekte	broedplaats	kunnen	vaststellen,	terwijl	ik	vorig	jaar	in	die	periode	nog	4	of	5	
nieuwe	nestlocaties	vond.	Ik	heb	hierover	mijn	licht	opgestoken	bij	Hein	Verkade,	die	in	Noordwijk	al	
jaren	de	Gierzwaluwen	in	kaart	brengt.	En	die	aan	zijn	schuur	5	nestkasten	voor	Gierzwaluwen	heeft,	
kasten	waar	je	ook	in	kunt	kijken.	Deze	kasten	waren	in	2023	alle	bezet,	in	2024	maar	vier.	Ook	het	
aantal	uitgevlogen	jongen	bleef	achter	bij	‘normale’	jaren.	Dit	gegeven,	en	ook	mijn	bevindingen	in	De	
Waal,	wijzen	er	op	dat	ook	bij	de	Gierzwaluw	de	koudeperiode	een	(groot?)	aantal	legsels	heeft	doen	
mislukken	en	dat	nesten	voortijds	zijn	verlaten.	Het	is	heel	waarschijnlijk	dat	ook	andere	soorten	
hebben	geleden	van	deze	koudeperiode.	Niet	alleen	insectenetende	vogels	maar	ook	soorten	met	een	
doorgaans	vegetarisch	menu	voeren	hun	jongen	in	de	broedtijd	vooral	met	insecten,	rupsen	of	larven	
van	langpootmuggen.
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Veel	vaker	dan	in	andere	jaren	werden	we	dit	jaar	in	
de	broedtijd	verrast	door	een	aantal	bijzondere	
vogels.	Op	13	mei	zag	buurvrouw	Martine	in	een	
boom	in	mijn	tuin	een	vreemde	vogel	die	ze	meteen	
op	naam	wist	te	brengen.	Het	was	een	Nachtzwaluw,	
een	in	de	nacht	actieve	vogel,	die	op	een	dikke	tak	
zat	te	slapen.	Nachtzwaluwen	zijn	op	Texel	eigenlijk	
alleen	aan	de	rand	van	De	Dennen	te	vinden,	in	een	
gebied dat grenst aan de duinen en daar broeden 
ze	ook.	Diezelfde	avond	vloog	de	vogel	voedsel	
zoekend	over	het	weiland	dat	aan	mijn	tuin	grenst.	
Was het een trekkende vogel of een broedvogel die 
uit koers was geraakt en overdag even een rustplek 
zocht?	Op	29	mei	kwam	er	weer	een	appje	van	
Martine,	nu	over	een	kleurrijke	‘vreemde’	
vogel.	Deze	vogel	zat	in	een	lage	Esdoorn	die	langs	een	tuunwal	van	hetzelfde	weitje	staat.	
Mijn	vermoeden	werd	bevestigd,	het	was	een	(inderdaad	heel	kleurrijke)	Bijeneter.	Vroeger	was	dit	
een	zeldzame	(en	inderdaad	bijen	etende)	trekvogel	die	per	ongeluk	wel	eens	in	Nederland	belandde,	
tegenwoordig	broeden	ze	hier	ook.	In	2023	waren	er	8	paren.

	 	 	 	 	 	 Zoals	iedereen	in	De	Waal	gezien	zal	hebben	heeft	de	toren
	 	 	 	 	 	 van	de	kerk	zo’n	6	maanden	in	de	steigers	gestaan.	De		 	
      werkzaamheden begonnen op 12 april toen er op 10 
      plaatsen in de toren nesten van Kauwen werden gebouwd  
	 	 	 	 	 	 en	er	mogelijk	ook	al	eieren	waren.	Op	verzoek	van	de	
	 	 	 	 	 	 Omgevingsdienst	van	de	Provincie	heb	ik,	samen	met	een
	 	 	 	 	 	 medewerker	van	Gemeentewerken	en	van	de	aannemer,	op
	 	 	 	 	 	 9	juli	de	toren	beklommen	en	geconstateerd	dat	alle	
	 	 	 	 	 	 nesten	in	de	toren	waren	verwijderd.	We	hebben	gesproken
	 	 	 	 	 	 hoe	we	het	broeden	van	Kauwen	in	de	toren	mogelijk	
	 	 	 	 	 	 zouden	kunnen	maken	zonder	dat	hierbij	een	grote	stapel	
	 	 	 	 	 	 takken	voor	de	ingang	van	de	kerk	terecht	komt.	Het	werd	
	 	 	 	 	 	 toen	al	duidelijk	dat	de	gemeente,	en	ook	de	aannemer,	
niets	van	Kauwen	in	de	toren	moeten	hebben.	Ik	heb	een	notitie	geschreven	voor	de	gemeente	en	de	
Omgevingsdienst	over	de	vraag	hoe	je	de	Kauwen	in	de	toren	zou	kunnen	helpen	en	het	probleem	met	
de	takken	zou	kunnen	oplossen	(win-win).	Daar	is	geen	reactie	op	gekomen.	In	de	toren	is	niets	
aangepast	maar	ter	compensatie	zijn	er	twee	nestkasten	opgehangen	op	de	
Bomendiek.	Een	schamele	troost	en	de	Kauwen	zullen	volgend	jaar	zeker	weer	
in	de	toren	proberen	te	gaan	broeden,	en	opnieuw	voor	een	hoop	troep	zorgen.	
Ik	moet	helaas	constateren	dat	de	Natuurbeschermingswet,	die	het	verbiedt	
om	nesten	van	vogels	te	verstoren,	kennelijk	wel	geldt	voor	burgers	maar	niet	
voor	de	overheid.

Cor Smit

Winter in de polder
Het	is	altijd	weer	de	vraag:	wat	gaat	de	winter	
brengen.	Kunnen	we	deze	winter	eens	wat	langer	
schaatsen	in	de	Polder,	of	wordt	het	weer	een	
donker	en	nat	seizoen.	Op	moment	van	schrijven	
zijn	de	voorspellingen	niet	geweldig.	
Veel	regen	en	zuiderstorm.	Lekker	dan……..

Maar	toch,	in	Waalenburg	is	altijd	wel	iets	te	
beleven	en	eigenlijk	is	geen	dag	hetzelfde.	De	hoge	
waterstanden maken dat de graslanden snel 
plas-dras	staan	en	dat	maakt	het	gebied	voor	de	
vele	wintervogels	een	echt	paradijs.

havik

nachtzwaluw

bijeneter
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Helaas	is	door	de	werkzaamheden	het	fietspad	(Westboersweg)	al	even	afgesloten.	Dit	zal	tot	medio	
december	duren,	dan	is	het	gehele	gebied	weer	beleefbaar.	Voor	wie	echt	wil	is	het	grootste	deel	wel	
bereikbaar.

Al	het	water	werkt	dus	als	een	magneet	op	de	vogels	die	op	Texel	overwinteren.	Zolang	het	niet	serieus	
gaat	vriezen	zijn	er	honderden	tot	wel	duizenden	goudplevieren	te	zien.	Vaak	in	gemengde	groepen	
met	kieviten	en	soms	met	lijsters	zoals	koperwiek	en	kramsvogels.	De	goudplevieren	en	kieviten	
kunnen	door	het	hoge	water	in	de	grond	makkelijk	bij	het	voedsel	komen.	Naast	de	plevieren	en	de	
kieviten,	zijn	er	in	Waalenburg	ook	nog	redelijk	wat	kemphanen	te	zien.	Ook	die	blijven	bij	uitblijven	
van	vorst	de	gehele	winter	hier	en	vinden	in	de	natte	weilanden	voldoende	voedsel.

Naast	de	genoemde	steltlopers	verblijven	er	ook	heel	veel	
watervogels	in	Waalenburg.	Natuurlijk	de	vele	meerkoeten,	maar	
vooral	ook	smienten,	wintertalingen,	krakeenden,	slobeenden,	
wilde	eenden	en	pijlstaarten.	Langs	de	Staart	en	vanuit	het	
Natuurcentrum	De	Marel	zijn	deze	mooi	te	bekijken.

Waar	zulke	grote	concentraties	vogels	zijn,	zijn	ook	roofvogels	
aanwezig.	In	Waalenburg	kan	je	diverse	soorten	tegenkomen.	
De	buizerd	is	samen	met	de	torenvalk	het	meest	algemeen.	De	
torenvalk	is	makkelijk	te	herkennen	aan	het	formaat	en	ze	staan	
vaak	stil	in	de	lucht	te	klapwieken,	ook	wel	bidden	genoemd.	
Dan	speuren	ze	de	grond	af	naar	prooien.	Als	ze	eenmaal	een	muis	of	rat	in	het	vizier	hebben	storten	
ze	zich	met	volle	kracht	erbovenop.	Geen	prooi	die	dat	overleeft.	De	buizerd	doet	het	rustiger	aan.	Die	
kan	ook	op	de	grond	jagen	op	regenwormen	en	schuwt	ook	aas	niet.	De	havik	en	slechtvalk	
daarentegen	zijn	echte	vogeljagers.	De	havik	moet	het	van	verrassingen	hebben	en	kan	prooien	tot	
wilde	eenden	aan	toe	vangen.	Ook	dat	gaat	met	grof	geweld.	De	slechtvalk	jaagt	vaak	vanaf	grote	
hoogte	en	stort	zich	bovenop	andere	vliegende	vogels.	Hierbij	kan	de	slechtvalk	snelheden	van	meer	
dan	200	km/uur	halen.	Als	een	havik	of	slechtvalk	aan	het	jagen	zijn,	is	het	grote	paniek	in	de	polder.	
Dan	pas	zie	je	hoe	vogelrijk	Waalenburg	is.	Voor	deze	twee	roofvogels	hebben	bijna	alle	vogels	wel	een	
beetje	ontzag.

	 	 	 	 	 	 							De	sperwer	is	de	kleine	variant	van	de	havik.	Deze	
	 	 	 	 	 	 							jaagt	meer	op	de	kleinere	zangvogels	zoals	de	lijsters,		
	 	 	 	 	 																	leeuweriken	en	natuurlijk	de	vogels	in	tuinen.	Ook	die
	 	 	 	 	 	 							kan	je	op	een	dag	in	Waalenburg	tegenkomen.	Een	
	 	 	 	 	 	 							andere	kleine	vogeljager	die	we	tegenkomen	is	de	
	 	 	 	 	 	 							smelleken.	Dit	is	het	kleinste	valkje	dat	we	in	Europa
	 	 	 	 	 			 							kennen.	Deze	broedt	in	het	hoge	noorden	en	
	 	 	 	 	 	 							overwintert	bij	ons	en	verder	naar	het	zuiden.	
	 	 	 	 	 	 							Smellekens	jagen	net	als	de	sperwer	op	kleine	
	 	 	 	 	 	 							zangvogels.	Verder	kan	je	in	Waalenburg	bijna	dagelijks
	 	 	 	 	 	 							de	blauwe	kiekendief	zien	jagen.	Het	mannetje	is	heel
	 	 	 	 	 	 							herkenbaar.	Bijna	geheel	blauwgrijs	met	zwarte	
vleugelpunten.	Het	vrouwtje	is	geheel	bruin	met	alleen	een	witte	stuit.	Beide	jagen	op	zowel	kleinere	
vogels	als	op	zoogdieren,	zoals	muizen	en	ratten.	Kiekendieven	jagen	al	zwevend	langs	de	randen	van	
de	kavels	en	laten	zich	plotseling	vallen	als	ze	een	prooi	zien.	De	blauwe	kiekendief	is	inmiddels	een	
echt	heel	zeldzame	vogel	geworden.	Afgelopen	broedseizoen	heeft	er	nog	maar	één	paartje	
succesvol	gebroed	op	ons	eiland.	Dat	was	éénderde	van	de	Nederlandse	populatie.	De	vogels	die	we	nu	
in	Waalenburg	en	elders	op	Texel	kunnen	zien	jagen	zijn	vogels	uit	noordelijke	streken	die	hier	
overwinteren.

Zie	je	nu	leuke	waarnemingen,	of	kom	je	niet	uit	een	vogelsoort,	kom	dan	gerust	langs	bij	
Natuurcentrum	De	Marel	en	dan	word	je	geholpen	met	het	op	naam	brengen	van	die	waarneming.	
Probeer	altijd	(al	is	het	met	je	telefoon)	een	foto	te	maken.	Vaak	kunnen	de	kenners	die	daar	werken	
er	dan	wel	een	naam	op	plakken.

Wil	je	zelf	ook	eens	al	die	soorten	zien,	dan	kan	je	wekelijks	mee	op	vogelexcursie	vanuit	het	
Natuurcentrum.	Loop	gewoon	even	langs	voor	meer	informatie	of	kijk	op	de	website	van	
Natuurmonumenten.

Marc	Plomp

pijlstaart

slechtvalk
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Verslag	Waalder	Reisvereniging	2024
Dinsdag	24	september,	de	eerste	dag	van	ons	uitje.	Wat	was	het	toch	weer	fijn	om	op	Texel	op	het	
haventerrein	van	het	Horntje	in	de	TBO	bus	met	onze	geweldige	chauffeur	te	kunnen	instappen.	
Iedereen	was	op	tijd,	helaas	‘s	morgens	een	berichtje	dat	Piet	en	Zina	van	der	Star	niet	meekonden.	
Jammer,	ze	zijn	al	jaren	trouwe	medereizigers.	Op	weg	naar	Middenmeer	een	hartelijk	welkomstwoord	
door	de	voorzitter	Jaap	Hin.	Speciaal	voor	de	nieuwkomers	Tiny	Smidt,	Martha	Kreeft	en	Theo	Witte.

De	eerste	stop	was	bezoekerscentrum	ECW	Energy	Agriport	A7,	waar	we	werden	ontvangen	met	koffie,	
thee,	heerlijke	zelfgebakken	taartjes	en	roomhoorntjes	met	daarop	“reisclub	de	Waal”.	Het	bedrijf	staat	
voor	gerichte	duurzame	ontwikkeling	en	energiezuinigheid	door	middel	van	aardwarmte.	Er	is	een	
werklocatie	voor	o.a.	grootschalige	glastuinbouw,	tomaten,	paprika’s,	duurzame	landbouwlogistiek	en	
datacenters.	Op	ongeveer	2000	meter	diep	is	de	aardwarmte	temperatuur	90	graden.	Met	de	bus	zijn	
we	ook	over	het	hele	terrein	gereden,	ongeveer	1000	ha.	Al	met	al	een	enorme	belevenis	om	dit	te	
zien,	een	plek	waar	techniek,	duurzaamheid	en	vooruitstrevendheid	samenkomen.

	 	 	 	 	 Vervolgens	richting	‘s-Hertogenbosch,	daar	een	rondvaart	met		 	
	 	 	 	 	 lunch	en	Brabantse	worstenbroodjes	met	Rederij	Wolthuis	op	het	
	 	 	 	 	 nostalgische	schip	de	Ouwe	Dirk	over	de	Westwal,	waarvan	een
	 	 	 	 	 gedeelte	erfgoed	is.	We	zagen	veel	hoge	smalle	huizen,	daar	was	
	 	 	 	 	 indertijd	bewust	voor	gekozen.

     De bouwgrond was duur en de hoogte van de huizen maakte niet
	 	 	 	 	 uit,	vandaar!	In	die	tijd	was	dit	een	eenvoudige	wijk,	maar	nu	bijna
	 	 	 	 	 de	duurste	woningen	van	Den	Bosch.	‘s-Hertogenbosch	staat	
	 	 	 	 	 bekend	als	vestingstad.
	 	 	 	 	 We	voeren	verder	over	de	Dommel,	de	Sint	Janssingel,	de	Dieze	en
	 	 	 	 	 het	Vrije	water.	Onderweg	veel	bruggen,	één	van	de	bruggen	was
	 	 	 	 	 heel	laag,	dus	verplicht	bukken!	Martha	Kreeft	ging	daar	zelfs	door	
	 	 	 	 	 de	knieën.	Ook	zagen	we	de	‘Bossche	kraan’,	een	oude	kraan	die
	 	 	 	 	 verbouwd	is	en	als	hotel	wordt	gebruikt.	Het	werd	zo’n	mooie	
	 	 	 	 	 zonnige	dag,	zodat	we	nog	op	het	dek	van	de	Oude	Dirk	konden	
	 	 	 	 	 genieten.	Hierna	bezichtiging	van	de	Sint	Jans-kathedraal.	De	
	 	 	 	 	 groep	werd	in	drieën	gesplitst	en	kreeg	met	een	gids	uitgebreide
	 	 	 	 	 uitleg.	We	zagen	verschillende	bouwstijlen.	De	kathedraal	is	
tussen	1210	en	1260	door	de	Bosschenaren	buiten	de	ommuring	van	het	stadje	in	Romaanse	bouwstijl	
gebouwd.	Rond	1300	volgt	aan	weerszijden	van	de	toren	de	Mariakapel	en	de	doopkapel	in	Gotische	
vormen.	Rond	1370	wordt	een	gedeelte	van	de	kerk	gesloopt	en	omstreeks	1450	worden	de	zijbeuken	
en	de	viering	van	het	licht	er	aan	gebouwd.	Na	de	beeldenstorm	woedt	er	een	brand,	zodat	de	toren	
verbrandt,	deze	was	in	gotische	stijl.	De	kerk	is	vanaf	eind	1800	Nederlands	erfgoed.	De	lengte	van	de	
kerk	is	115	meter	de	breedte	62	meter.	Er	zijn	600	beelden	in	en	om	de	kerk,	59	klokken	in	de	toren	
en	het	gewicht	van	de	grootste	klok	is	5500	kg.	De	Kanunnikenbanken	bestaan	uit	dubbele	rijen	zetels	
aan	weerszijden	van	het	koor.	De	bovenste	rijen	zijn	voor	de	Kanunniken,	de	onderste	voor	de	hoog-
waardigheidsbekleders	van	de	stad.	Het	orgel	is	één	van	de	belangrijkste	orgels	van	Nederland	en	is	
gebouwd	tussen	1617	-1638.

Vermoeid	van	de	vele	interessante	informatie	vertrekken	we	uit	deze	prachtige	kathedraal	op	naar	
Deurne,	het	Fletcher	hotel	De	Willibrordhaeghe.	De	kamernummers	en	de	consumptie-	kaarten	werden	
in	de	bus	uitgedeeld,	dus	geen	wachttijden	bij	de	receptie	en	gelijk	naar	de	kamers	die	er	prima	uit	
zagen.

De	tweede	dag	om	9.15	uur	in	de	bus	op	weg	naar	Eindhoven	naar	de	
DAF	fabriek.	Op	1	april	1928	begon	Van	Doorne	een	kleine	constructie-
werkplaats	te	Eindhoven.	In	1949	werden	de	eerste	vrachtwagens	
geproduceerd.	Er	zijn	nu	meer	dan	8000	medewerkers	die	deel	uit	
maken	van	het	bedrijf.	DAF	is	de	afkorting	van	Van	Doorne	Automobiel	Fabriek.	In	een	treintje	met	
gids	reden	we	door	de	enorme	fabriek	en	zagen	van	het	allereerste	begin	tot	het	eindresultaat	de	DAF	
truck	in	de	verschillende	kleuren	groeien,	vooral	veel	witte	en	gele	kleuren.	Mede	door	de	bemoeie-
nissen	van	Harry	Wetenkamp	konden	we	dit	meemaken.	Onvoorstelbaar	al	deze	mensen	zo	precies	te	
zien	werken.	Opvallend	de	netheid	op	de	werkvloer	bij	alle	afdelingen,	ook	de	aanwezige	EHBO-posten	
en	kantines.	
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Na	de	rondrit	was	er	de	mogelijkheid	om	de	cabine	en	het	slaapvertrek	van	de	chauffeur	te	bekijken.	
Super!	Na	dit	bezoek	werd	de	groep	gesplitst.	De	mannen	bleven	bij	de	DAF	fabriek	voor	de	lunch	en	
bezochten	‘s	middags	het	DAF	museum.	Ik	heb	later	wel	begrepen	dat	dit	ook	zeker	de	moeite	waard	
was.	De	dames	gingen	naar	de	Brabantse	kluis	te	Aarle-Rixtel	voor	de	lunch.	De	Herberg,	een	mooie	
locatie,	ligt	naast	het	Missieklooster	Heilig	Bloed,	waar	nog	steeds	nonnen	wonen.	Na	de	lunch	was	er	
nog	de	mogelijkheid	om	de	kloosterboerderij	te	bekijken	en	na	een	korte	wandeling	kon	je	in	de	grot	
een	kaarsje	aansteken.

	 	 	 								Hierna	stond	het	EDAH	Museum	in	Helmond	op	het	programma.	Als	
	 	 	 								welkom	stond	geschreven	‘de	vrijwilligers	van	het	EDAH	museum	wensen	de
	 	 	 								groep	Texel	hartelijk	welkom’.	EDAH	is	de	afkorting	van	de	heren	Ebben,
	 	 	 								Dames,	Aukes	en	Hellema.	Zij	kwamen	in	begin	1900	naar	Brabant	om	een
	 	 	 								levensmiddelenbedrijf	op	te	richten.	Het	bleek	een	groot	succes	er	kwamen
	 	 	 								vele	winkels	in	Nederland	ook	in	België	en	Frankrijk.	Het	assortiment	werd	
	 	 	 								steeds	groter	en	uitgebreider	o.a.	met	slagerijen	en	bakkersafdeling.	In	het
	 	 	 								museum	is	het	geheel	zeer	overzichtelijk	opgesteld.	Voor	veel	van	ons	
	 	 	 								kwamen	er	herinneringen	boven,	zoals	de	bakkerskar,	de	fiets	met	voorop	
	 	 																		de	grote	mand	en	al	die	blikken	en	nog	veel	meer.	Mooi	dat	dit	bewaard	is
	 																												gebleven.

	 																												Dag	3:	Ontbijt	en	de	afspraak	was	om	9.00	uur	vertrek	naar	de	
	 	 	 								melkgeitenboerderij	te	Schaik.	Dan	hoor	je	om	je	heen	‘Wat	moeten	we	bij	
die	geiten?’.	Nou	daar	aangekomen,	weet	je	niet	wat	je	ziet!	Als	de	deur	open	gaat,	zie	je	een	ring	met	
85	geiten	aan	de	melkmachine	staan.	Dan	denk	je	eerst	wat	zielig.	Nee	hoor	totaal	niet,	ze	staan	te	
dringen	om	aangekoppeld	te	worden.	Het	bedrijf	wordt	gerund	door	de	
broers	Gert	Jan	en	Marcel	Peters.	Vader	is	in	1972	in	het	klein	begonnen.	Nu	
is	het	het	grootste	geitenbedrijf	in	Nederland.	Zij	hebben	zelf	68	ha	grond	en	
huren	er	nog	72	ha	bij.	Eén	van	de	broers	gaat	mee	in	de	bus	en	vertelt	over	
het	bedrijf.	We	zien	meerdere	stallen	met	geiten	waar	ze	verblijven.	Totaal	
aantal	geiten	is	9600,	ze	hebben	ruim	voldoende	bewegingsruimte.	Een	geit	
is	toch	wel	een	heel	vriendelijk	dier	en	wil,	zo	gezien	te	hebben,	graag	aan-
gehaald	worden.	Een	geit	geeft	ongeveer	3	liter	melk	per	dag	en	krijgt	als	
voer	o.a.	sinaasappelschillen,	bietenafval	en	uiteraard	krachtvoer.	De	mest	
gaat	naar	Frankrijk	en	wordt	daar	gecompenseerd. Het bezoek was voor ons 
heel	interessant.	De	eigenaren	krijgen	eigenlijk	nooit	groepen	voor	be-
zichtiging,	maar	een	kennis	van	Jaap	maakte	hem	erop	attent	en	kon	dit	
regelen.	Zodoende	werd	dit	voor	ons	een	enorme	belevenis.

We	moesten	verder	voor	de	lunch	naar	Kasteel	Heeswijk.	Daarna	konden	we	
het	kasteel	en	tuin	bezichtigen.	Het	kasteel	dateert	uit	1080.	In	1835	vond	een	grote	verbouwing	en	
uitbreiding	plaats,	er	is	heel	veel	te	zien	zo	ook	een	enorme	diepe	put	waar	gestraften	ingegooid	
werden	om	dood	te	gaan.	Ja,	nu	is	het	een	harde	wereld,	maar	in	de	middeleeuwen	was	het	zeker	niet	
beter.	Na	de	dood	van	haar	man	baron	Willem	van	den	Boogaarde	in	1974,	liet	de	barones	Albertine	
het	landgoed	onder	brengen	in	de	Stichting,	met	de	wens	ooit	het	kasteel	als	museum	open	te	stellen.	
Zij	bleef	er	zelf	nog	20	jaar	wonen.	Er	komen	veel	bezoekers	en	die	kunnen	genieten	van	meer	dan	
1000	jaar	geschiedenis.	Er	wordt	door	bruidsparen	veel	gebruik		gemaakt	van	het	kasteel	voor	een	
fotosessie.

Dan	naar	Tuitjenhorn	voor	het	afscheidsdiner.	Een	herinneringsplaats	voor	Tiny	Kuip,	die	op	afstand	
haar	geboorteplek	kon	zien.	Ook	voor	Tiny	Smidt	een	verrassing,	een	goede	kennis	van	haar	stond	
haar	op	te	wachten.	Het	restaurant	Ruig	viel	in	goede	aarde,	zeker	voor	herhaling	vatbaar.	Ben	
Daalder	bedankte	namens	de	gehele	groep	Jaap,	Gerda,	Thea	en	Elly	voor	het	organiseren	van	deze	
reis	en	roemde	de	hele	groep	hoe	men	deze	dagen	weer	met	elkaar	was	omgegaan,	geweldig!

De	laatste	rit	naar	de	boot	van	half	9,	Jaap	wenste	ieder	een	goed	thuiskomen	en	bedankte	daarbij	
nog	extra	Harry	voor	zijn	inzet	bij	het	bezoek	aan	de	DAF	fabriek.	Ja,	wat	was	het	weer	gezellig	en	wat	
waren	de	weergoden	met	ons.	We	hadden	allemaal	de	regenjassen	mee,	maar	de	zonnebril	was	meer	
nodig.	Tot	slot:	we	hopen	dat	iedereen	genoten	heeft.	Voor	Jaap	en	Gerda	een	extra	bedankje	zij	laten	
echt niets aan het toeval over!!!

En	nu	nadenken	voor	het	volgende	reisje.

Met	groet,	Elly	Heerschap
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Verhalen	in	de	Wind,	jubileumeditie
Op	31	augustus	werd	voor	de	10e	keer	het	2-jaarlijkse	vertelfestival	
“Verhalen	in	de	Wind”	gehouden	in	De	Waal.	Er	waren	dit	jaar	7	
professionele vertellers om in Waalder huiskamers hun verhalen te 
vertellen.

Om	half	3	begon	in	alle	7	huizen	het	eerste	verhaal.	Na	een	half	uur	
wisselden	de	bezoekers	van	huis	om	bij	een	andere	verteller	opnieuw	
een	verhaal	te	beleven.	Zo	bezocht	iedereen	3	verschillende	huis-
kamers.	De	vertellers	hadden	er	duidelijk	zin	in	en	brachten	
enthousiast,	elk	op	hun	eigen	speciale	wijze,	spannende,	humoristische	
of	persoonlijke	verhalen.	Het	weer	werkte	prima	mee	zodat	het	
gezellig	was	op	straat	waar	de	bezoekers,	tussen	de	vertellingen	door,	
elkaar	even	konden	spreken	en	ervaringen	uitwisselen.	

Aan het einde van de middag kwam iedereen samen in het dorpshuis 
waar	Wessel,	van	De	Pastorie,	voor	een	heerlijk	buffet	zorgde.	Daarna	startte	het	avondprogramma	
met	een	ronde	waarbij	alle	7	vertellers	een	kort	verhaaltje	vertelden.	Ter	afsluiting	volgde	de	muzikale	
voorstelling	“Het	wassende	Water”	naar	het	boek	van	Herman	de	Man.	

Het	10e	vertelfestival	was	weer	een	succes!	De	bezoekers	én	de	vertellers	waren	enthousiast.	Dankzij	
de	inzet	en	medewerking	van	de	Waalders	die	hun	huiskamer	beschikbaar	stelden,	de	sponsors,	de	
vertellers,	de	Pastorie,	de	beheerders	van	het	dorpshuis	en	alle	anderen	die,	op	welke	manier	eraan	
meewerkten	was	het	mogelijk	dit	zo	te	organiseren.	Iedereen	heel	erg	bedankt	daarvoor!

Aan tafel met Dickens

Zoals	al	eerder	gemeld	is	via	de	Waalder	website	wordt	er,	om	het	jubileumjaar	van	de	10e	keer	
Verhalen	in	de	Wind	af	te	sluiten,	op	21	december	in	het	dorpshuis	een	speciale	wintereditie	van	
Verhalen	in	de	Wind	georganiseerd:	“Aan	tafel	met	Dickens”.

	 	 	 	 	 	 	 					Een	feestelijke	avondvullende	voorstelling	
	 	 	 	 	 	 	 					gelardeerd	met	muziek	waarbij,	tussen	de	
	 	 	 	 	 	 	 					vertellingen	door,	een	uitgebreid	en	smakelijk
	 		 	 	 	 	 	 					drie-gangen	kerstdiner	geserveerd	wordt,	bereid
	 	 	 	 	 	 	 					door	Wessel	Holleman	van	“Pastorie	de	Waal”.	
           
	 	 	 	 	 	 	 					Aan	de	hand	van	Dickens’	verhalen	struin	je	mee
	 	 	 	 	 	 	 					door	Londen.	Je	voelt	je	samen	met	Oliver	Twist
	 	 	 	 	 	 	 					ongemakkelijk	in	het	donkere	rovershol	van	
	 	 	 	 	 	 	 					Fagin	en	ruikt	de	geurige	thee	in	de	porseleinen
	 	 	 	 	 	 	 					kopjes	van	de	rijke	dames.	Je	hoort	hoe	men
	 	 	 	 	 	 	 					smult	van	een	tafel	vol	heerlijkheden	op	een	
	 	 	 	 	 	 	 					koude	winterdag	en	hoe	hoog	boven	je	een	
	 	 	 	 	 	 	 					klokkenspel	zijn	klanken	over	de	straten	laat	
	 	 	 	 	 	 	 					stromen.

	 	 	 	 	 	 	 					De	belangstelling	voor	deze	avond	is	groot.	Bij
	 	 	 	 	 	 	 					het	verschijnen	van	deze	Weelder	is	de	voor-
	 	 	 	 	 	 	 					stelling	zeer	waarschijnlijk	helemaal	uitverkocht.

	 	 	 	 	 	 	 					Op	de	site	www.verhalenindewind.wordpress.com
	 	 	 	 	 	 	 					kunt	u	zien	of	er	nog	kaartjes	beschikbaar	zijn.	

	 	 	 	 	 	 	 					Voor	meer	informatie	of	vragen	kunt	u	contact	
	 	 	 	 	 	 	 					opnemen	met	Corrie	de	Jager,	telefoon:	
	 	 	 	 	 	 	 					0222	310576	of	mail:	info@wantijtexel.nl

            Tilly Leenders
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Tuinclub

Beste	lezers	van	de	Weelder,

Als leden van de tuinclub 
hebben	we	in	het	najaar	niet	
zoveel	gedaan	als	gepland.	
Wel	een	paar	keer	op	de	fiets	
weggeweest met prachtig 
weer	naar	bijvoorbeeld	Bertus
Nol,	Rondje	De	Koog,	het	
nieuwe	fietspad	door	de	
Schetterweid met afsluitend 
koffie	bij	Ecomare	en	een	
wandeling rond het 
Maartenshuis	met	heerlijke	koffie	en	taart	toe.	

We gaan 14 december naar de Kerstmarkt in Schagen en de week daarop maken we een Kerststuk in 
de	Wielewaal.	Daarna	gaan	wij	in	winterslaap.	

Voordat	iedereen	in	winterslaap	gaat	kan	je	eerst	je	tuin	winterklaar	maken,	voordat	het	gaat	vriezen.	
Dat	betekent	niet	dat	u	alles	hoeft	op	te	ruimen.	Veel	vaste	planten	zijn	juist	nog	prachtig	in	de	winter.	
De	afgestorven	stengels	zorgen	voor	een	fraai	wintersilhouet,	zeker	met	een	laagje	rijp	of	sneeuw.	En	
een	beetje	‘slordig’	is	juist	goed	voor	de	dierenpopulatie	in	de	tuin:	verdorde	bladeren	en	plantenresten	
zijn	belangrijk	voor	allerlei	nuttige	diertjes	en	het	bodemleven.	
Veel	soorten	vormen	decoratieve	zaden	en	vruchten,	mooi	om	te	zien	en	een	voedselbron	voor	vogels	
en	andere	nuttige	tuindieren.	Knip	daarom	niet	meteen	alles	weg	zodra	het	kouder	wordt.	

Afgevallen	blad	is	vaak	lastig	in	de	tuin,	maar	het	vormt	een	prima	beschermende	deken	tegen	de	
vorst.	De	dorre	bladeren	zijn	heel	goed	als	vorstbescherming	te	gebruiken	in	de	border.	Hark	het	blad	
dus	liever	in	de	border	dan	richting	de	afvalbak.	Een	laag	van	afgevallen	blad	isoleert,	voorkomt	dat	
de	bodem	dichtslaat	en	is	gunstig	voor	het	dierenleven.	Zolang	het	niet	vriest,	is	de	winter	een	prima	
periode	om	te	snoeien.	De	takken	van	een	boom	of	struik	zijn	duidelijker	te	zien	als	er	geen	blad	aan	
zit.	Snoei	een	berk,	kastanje,	walnoot	en	druif	als	ze	nog	in	blad	staan,	maar	zeker	voor	kerstmis,	om	
‘bloeden’	van	de	snoeiwonden	te	voorkomen.	Andere	soorten	kunnen	ook	in	het	voorjaar	of	zelfs	in	de	
zomer	gesnoeid	worden.	Nu	het	kan	gaan	vriezen,	moet	een	aantal	knol-	en	bolgewassen	uit	de
	 	 	 	 					grond	gehaald	worden.		

	 	 	 	 					De	winter	is	voor	veel	vogels	een	moeilijke	periode	omdat	er	weinig	
	 	 	 	 					voedsel	te	vinden	is.	Er	zijn	allerlei	soorten	vogelvoer:	zaadmengsels,	
	 	 	 	 					vetbollen,	vruchten	en	noten,	pinda’s	maar	ook	broodkorsten	en	
	 	 	 	 					appels.	Of	u	maakt	een	leuk	kerststuk	met	dit	soort	dingen	en	zet	het		
	 	 	 	 					buiten	neer.

	 	 	 	 					Een	fijne	winterperiode	en	tot	volgend	voorjaar!

	 	 	 	 					Namens	De	Tuinclub	De	Waal,	Tilly	Suerink

fietsbrug Schetterweid
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In	memoriam...	Els	de	Waard
Zomaar	wat	trefwoorden:	

Bloemen en planten en de Boet:	Els	hield	van	bloemen	en	planten.	Ze	was	zomers	altijd	in	de	tuin	
te	vinden.	Wroetend	in	de	aarde.	Ze	was	trots	op	haar	tuin.	Voor	het	dorp	hield	ze	jaren	lang	samen	
met	Loes	de	plantenbakken	op	het	pleintje	voor	haar	huis	bij.	Iedere	avond	bracht	ze	er	gieters	vol	
water	naar	toe.	Samen	gingen	we,	in	de	decembertijd,	ieder	jaar	naar	de	Boet.	Met	karrenvol	kwamen	
we	weer	naar	buiten	en	passend	en	metend	propte	we	de	auto	vol.

Zorg, luisterend oor:	Els	was	zeer	sociaal	begaan.	Was	er	ellende	in	het	dorp,	in	haar	buurt,	Els	wilde	
helpen	en	deed	dat	ook	vaak.	Wilde	je	schuilen	voor	wat	dan	ook,	ze	bood	je	een	veilige	haven.	Ze	kon	
net	zo	goed	luisteren	als	dat	ze	praten	kon.	En	met	luisteren	bedoel	ik	ook	ECHT	luisteren.
Behulpzaam:	Voor	iedereen	stond	ze	altijd	klaar,	wilde	helpen,	wilde	weten.	Iets	organiseren	voor	het	
dorp	wilde	ze	echt	niet	“dat	kan	ik	niet	hoor”	maar	helpen	wilde	ze	altijd	wel	en	heeft	ze	ook	veel	ge-
daan.

Lachen:	Ze	had	een	aanstekelijke	lach,	was	meestal	vrolijk	en	vooral	heel	gezellig.	Iedereen	in	een	
dorp	of	vriendenkring	heeft	een	functie.	Niet	toebedeeld	gekregen	of	gespeeld	maar	van	nature.	Die	
van	Els	was	de	motor.	Er	was	altijd	wel	iets,	ze	wist	altijd	wel	wat,	met	haar	kon	je	lachen	of	huilen	en	
alles	wat	daar	tussen	zit,	er	gebeurde	altijd	wat,	nooit	stil.

Pianostemmer:	Ze	was	er	zo	trots	op.	Haar	eigen	bedrijfje,	haar	hele	grote	klantenkring,	“ik	heb	een	
vak	geleerd!”	Ze	mocht	er	ook	trots	op	zijn.	Als	we	naar	een	concert	gingen	hoorde	Els	nou	net	weer	
een	valse	toon	of	een	piepje.	Bij	ons	moest	het	wel	heel	vals	zijn	wilde	we	het	horen.

Toneel:	met	haar	aanstekelijke	lach	nam	ze	bijna	de	hele	zaal	mee.	Met	haar	ohhs	en	ahhs	hoorde	
ik	dat	ze	helemaal	in	het	stuk	zat.	We	gaan	goed	dacht	ik	dan.	Zelf	voelde	ze	nooit	de	behoefte	om	te	
spelen.	Nou	ja…	we	hebben	haar	allemaal	met	ouwe	sund	zien	spelen.	De	hoofdrol,	niet	bescheiden,	
gewoon	er	volop	ingaan.	Ze	was	altijd	wel	een	beetje	verbolgen	als	we	niet	gewonnen	hadden.	“We	
waren	gewoon	goed!!!”	Was	ook	zo	hoor	Els.

Missen:	wat	ga	ik	haar	missen,	lief,	nooit	saai,	recht	voor	de	raap,	geen	doekjes	erom	winden,	het	plof	
in	een	stoel	en	laat	pas	weer	weg,	gezellig.	Naar	de	Boet	ben	ik	nog	niet	geweest.

  
  Uitgezwaaid: 

  We zwaaien mensen uit 
  ons leven 
  zonder het vooraf te weten

	 	 Was	gezellig,	
	 	 zie	je	gauw,	
	 	 welterusten,	
	 	 ik	van	jou

  En wat voelde als een komma 
	 	 blijkt	uiteindelijk	een	punt

  We zwaaien uit 
  zonder te weten 
	 	 omdat	je	soms	
  niet weten kunt

  Karin Gaasbeek
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Uit het Waalder archief        10-20-30-40 jaar geleden
1984  Ouwe Sundeklaas

Ouwe Sunderklaas was dit jaar een succes en tegelijk ook een beetje een flop. Een succes, 
omdat het bij de ouderen niets te wensen overliet maar bij de jeugd was de deelname bijzonder 
teleurstellend. En dat in een jaar waarin toch wel het een en ander gebeurd is. Zoals te 
verwachten waren de schoolperikelen bijzonder in trek en werd ook niet voorbijgegaan aan de 
“affaire de Winter” en was het Hanna Beekman die met haar “winterpeen” de eerste prijs bij de 
enkelingen veroverde. Daarmee werd de beker haar eigendom. Bij De Fuik was het, zoals altijd, 
erg gezellig. Naast de bekers had de familie Van Splunter nog een fors aantal extra prijzen 
beschikbaar gesteld die, net als de hapjes, bijzonder in de smaak vielen!

1994  Nieuws van de feestcommissie

De feestcommissie heeft zich moeizaam losgerukt van de zomer waarin 
weer kracht kon worden opgedaan voor het nieuwe seizoen. Oktober en 
november laten we u nog met rust maar meteen in december barst het weer 
los met allerlei activiteiten. Daarna staan in januari, februari  en maart weer 
de traditionele bingoavonden op het programma voor de volwassenen. Voor 
de kinderen denken we aan: kinderbingo, spelletjesmiddag, koekjesbakken, 
poppenkast en speurtocht. In april komen er natuurlijk weer de activiteiten 
rond Pasen en tegen eind mei de seniorendag. We hopen dat u mee gaat 
doen!   De feestcommissie: Liesbeth Eelman, Monica Kooger, Tilly Leenders, 
Trudy Vermeulen en Roel Visser.

2004  Verbouwing Wielewaal

         Na een jaar gesteggel en onderhandelen met de gemeente zijn we  
                   nu dan eindelijk begonnen met de verbouwing. De bedoeling is om
         het dorpshuis vóór in het gebouw te krijgen. In die ruimte komen 
         ook de bar en het biljart. Om de ruimte groter te maken komt de
         voormalige dorpskamer erbij. De ruimte kan door een harmonica
         wand bij de grote zaal worden getrokken. Tot nu toe is er vooral 
         sloopwerk gedaan en is ongeveer 2 ton puin afgevoerd. Met veel 
         enthousiasme is er flink gewerkt en is al goed te zien hoeveel 
         ruimte we krijgen. In het nieuwe jaar gaan we er weer volop 
         tegenaan. Het is altijd een gezellige boel en met af en toe een pilsje 
toe zeker geen straf! Ieder die tot nu toe geholpen heeft alvast hartelijk dank daarvoor. Namens de 
bouwcommissie: Wimpiet

2014  Van de dorpscommissie

Namens de dorpscommissie neemt Hans de Winter deel aan de 
klankbordgroep Waalenburg en bezoekt Mijkje Uittenboogaard de 
bijeenkomsten van Texels Welzijn. Van het Texelfonds kregen we 
€ 15.000 voor een kunstwerk in het dorp, hiervoor is een werkgroep 
gevormd. Er worden ideeën ontwikkeld voor herinrichting van het 
Hogereind. Door verkeersdrempels en snelheidsremmers zijn de 
entrees van het dorp vanaf de Bomendiek en Polderweg vriendelijk 
en doeltreffend. Vanaf de rotonde is er echter geen beletsel om het 
dorp snel in te rijden. Suggesties zijn welkom. De gemeentelijke 
bloembakken in het dorp zullen door de DC worden geadopteerd. We gaan jaarlijks van de 
gemeente planten of een budget ontvangen om de bakken te beplanten. We gaan de 
aanwonenden vragen om de bakken te onderhouden.
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Een oud Kerstverhaal
Over	de	besneeuwde	bosweg	suisde	een	grote	slee,	getrokken	
door	een	prachtige,	vurige	hengst.	Diep	weggedoken	in	de	
kraag	van	zijn	jas	klemde	voerman	Lars	de	teugels	van	zijn	
trouwe	paard.	‘Vooruit	Zwart,	vooruit.’	Hij	klakte	met	zijn	tong,	
om	Zwart	tot	een	nog	snellere	galop	aan	te	vuren.	Hij	ver-
langde	er	nu	al	naar	om	straks	bij	het	knapperend	vuur	van	
de	open	haard	zijn	verkleumde	voeten	te	kunnen	warmen.	
Wat	zou	het	vanavond	gezellig	zijn	om	met	zijn	vrouw	en	
kinderen	Kerstmis	te	vieren.	Daarom	was	hij	vandaag	in	de	
stad	geweest,	om	inkopen	te	doen.	Alle	boodschappen	had	
hij	in	een	grote	ton	gestopt,	die	tussen	de	twee	banken	van	
de	grote	slee	stond.	‘Vooruit	Zwart!	Vooruit!	We	moeten	Kerst	vieren!’,	spoorde	Lars	zijn	zwarte	hengst	
aan.	Toen	merkte	hij	dat	het	zacht	begon	te	sneeuwen.	Als	dat	maar	niet	erger	werd!

Maar	het	sneeuwde	meer	en	meer.	De	voerman	greep	naar	de	zweep.	‘Vort	Zwart,	vort!’,	riep	hij.	Hij	
liet	de	zweep	kort	en	droog	door	de	lucht	knallen	om	de	hengst	tot	de	grootste	spoed	aan	te	zetten.	
Door	de	hevige	sneeuwval	begon	het	vroeger	dan	anders	te	schemeren.	Het	maakte	Lars	onrustig.	Er	
konden	hongerige	wolven	in	het	bos	zijn.	Overdag	vallen	die	niet	zo	snel	een	mens	aan,	maar	in	de	
duisternis	wagen	ze	heel	wat	meer!	Opnieuw	vuurde	Lars	met	knallende	zweep	zijn	trouwe	Zwart	aan.

Ineens	liet	hij	zijn	zweep	rusten.	Wat	was	dat?	Liep	daar	nu	iemand,	of	verbeeldde	hij	zich	maar	wat?	
Wie	doolde	er	nu	in	dit	weer	rond	in	een	eenzaam	bos?	Maar	het	was	geen	verbeelding!	Daar	liep	een	
oude	vrouw.	Als	er	echt	wolven	zouden	komen,	was	ze	reddeloos	verloren,	dacht	de	voerman.	Hij	zou	
haar	met	de	slee	kunnen	meenemen.	Terwijl	hij	dit	dacht,	hoorde	hij	in	de	verte	een	angstaanjagend	
gehuil.	Hij	veerde	recht.	Dat	waren	wolven!	Ze	waren	nog	wel	veraf,	maar	wanneer	ze	hen	geroken	
hadden,	zou	het	niet	lang	duren	eer	ze	hun	prooi	inhaalden	en	verscheurden.	Zelfs	vurige	Zwart	zou	
het	tegen	de	hongerige	roofdieren	moeten	afleggen!

	 	 	 	 	 	 		Lars	huiverde.	Wat	moest	hij	doen?	De	oude	vrouw	
        meenemen en hopen dat de wolven hen nog niet op het 
	 	 	 	 	 	 		spoor	waren?	Maar,	waarom	zou	hij	dat	oudje	eigenlijk	
	 	 	 	 	 	 		meenemen?	Moest	hij	zijn	leven	voor	haar	wagen?	Als	de	
        wolven hen hadden geroken en de achtervolging 
	 	 	 	 	 	 		zouden	inzetten,	redde	Zwart	het	niet	met	een	extra	
	 	 	 	 	 	 		passagier	in	de	slee.	Als	hij	haar	nu	eens	in	het	bos	
	 	 	 	 	 	 		achterliet	....	Dan	werd	zij	verscheurd.	Dat	zou	misschien
	 	 	 	 	 	 		zijn	redding	zijn.	Wie	zou	er	bovendien	zo’n	oude	vrouw	
	 	 	 	 	 	 		missen?	Wie	zou	er	op	haar	wachten?	Op	hém	werd	wel	
gewacht:	door	zijn	vrouw	en	kinderen.	Hij	hief	zijn	zweep	weer	op.	Er	was	geen	tijd	meer	te	verliezen	
....	Daar	klonk	opnieuw	het	angstaanjagende	gehuil	van	de	wolven,	dichterbij	nu.	‘Ze	zijn	ons	op	het	
spoor!’,	flitste	het	door	hem	heen.	Het	gehuil	van	de	wolven	drong	door	merg	en	been.	Wat	kwamen	ze	
snel	nabij!

Als	door	een	bliksemstraal	getroffen	liet	hij	zijn	zweep	weer	zakken.	‘t	Was	alsof	hij	Jezus	hoorde	die	
hem	zei:	‘Jij	kerst	vieren?	Het	feest	van	mijn	geboorte?	Jij,	die	die	arme	vrouw	niet	eens	wilt	redden	
uit	de	muilen	van	de	wolven?	Jij,	die	alleen	maar	aan	jezelf	denkt.	Dan	heb	je	van	mijn	reddende	liefde	
voor	de	mensen	nog	nooit	iets	begrepen.	Wat	ge	aan	een	van	deze	minsten	niet	hebt	gedaan,	hebt	gij	
ook	niet	aan	Mij	gedaan!’.	Lars	kwam	tot	zichzelf.

‘Halt!’,	schreeuwde	hij	zijn	hengst	toe.	Hij	rukte	aan	de	leidsels.	Zwart	gehoorzaamde	met	tegenzin.	
Lars	sprong	uit	de	arrenslee	en	ging	met	forse	stappen	op	de	oude	vrouw	af.		‘Wolven’,	stootte	hij	
hijgend	uit.	‘Wolven!	Vlug!’.	Hij	tilde	haar	op	en	stapte	haastig	terug	naar	de	slee.	Nauwelijks	had	Lars	
zich	met	de	oude	vrouw	in	de	slee	gehesen,	of	met	een	ruk	trok	Zwart	de	slee	vooruit.	‘Vort	Zwart,	
vort	jong!’,	klonk	de	stem	van	de	voerman.	De	slee	suisde	in	een	ijzingwekkende	vaart	over	de	
besneeuwde	bosweg.	Het	gehuil	van	de	uitgehongerde	wolven	klonk	angstaanjagend	dichtbij!	Ze	waren	
hun	prooi	op	het	spoor	en	zouden	niet	rusten	eer	hun	honger	gestild	was.

Lars	liet	de	zweep	in	de	lucht	knallen,	maar	Zwart	kon	niet	sneller.	Schichtig	keek	Lars	naar	de	oude	
vrouw.	Hij	zag	haar	zitten	met	gevouwen	handen	en	gesloten	ogen.	
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Ze	was	aan	het	bidden!	Het	gaf	hem	even	wat	rust.	Het	gehuil	van	de	uitgehongerde	roofdieren	deed	
zijn	bloed	stollen.	Dan	zag	hij	hun	donkere	schaduwen	met	vurige	ogen	in	razende	vaart	naderen.	‘Dat	
redden	we	niet,	dat	redden	we	nooit!’,	flitste	het	door	hem	heen.	Heel	even	kwam	de	gedachte	bij	hem	
op,	om	het	oude	vrouwtje	voor	de	uitgehongerde	wolven	te	gooien.	Maar	onmiddellijk	verwierp	hij	die	
gedachte.	Links	en	rechts	van	de	slee	maakten	de	wolven	zich	klaar	voor	de	aanval.	Met	ogen	groot	
van	angst	zag	Lars	het	aan.

Maar	dan	zag	hij	de	ton	die	met	cadeaus	gevuld	was.	Hij	graaide	er	een	groot	pak	uit	en	slingerde	dat	
midden	tussen	de	aanstormende	wolven.	Dat	leidde	even	hun	aandacht	af.	Jankend,	grommend,	
vechtend,	rolden	ze	over	elkaar	heen	en	scheurden	het	pak	in	stukken.	Maar	‘t	was	maar	voor	even,	
want	daar	kwamen	de	eersten	al	weer	achter	de	slee	aangedraafd.	Opnieuw	slingerde	Lars	een	pak	uit	
de	slee	en	weer	rolden	de	wolven	vechtend	over	elkaar	heen.	Pak	na	pak	verdween	uit	de	ton.	
Sneller	dan	Lars	had	gehoopt	was	de	ton	leeg.	Achter	de	slee	vochten	de	wolven	om	het	laatste	pak!	
Het	was	niet	ver	meer	naar	huis.	Daar	klonk	weer	het	gehuil	van	de	wolven,	die	een	nieuwe	achter-
volging	inzetten.	Zou	hij	zijn	vrouw	en	kinderen	ooit	nog	zien?	Hij	keek	nog	eens	naar	de	oude	vrouw.	
Ze	zat	nog	steeds	rustig	met	haar	gevouwen	handen	in	de	schoot,	de	ogen	gesloten.

Lars	keek	naar	de	donkere	hemel,	waaruit	de	sneeuw	onafgebroken	naar	beneden	bleef	vallen.	En	toen	
....	terwijl	hij	met	een	laatste	knallende	slag	van	zijn	zweep	
de	trouwe	Zwart	tot	een	uiterste	krachtsinspanning	aanspoorde,	
toen	gooide	hij	de	lege	ton	met	een	forse	zwaai	over	de	rand	van	
zijn	slee	en	sprong	er	zelf	achteraan.	Zwart	verdween	met	de	
slee	achter	het	dichte	gordijn	van	neervallende	sneeuw.	De	
wolven	minderden	even	vaart.	Dat	gaf	Lars	de	tijd	om	de	ton	te	
grijpen	en	er	razendsnel	in	te	kruipen.	Op	dat	ogenblik	naderden	
de	wolven	de	ton,	die	nu	recht	stond	in	de	sneeuw.	Voorzichtig	
snuffelden	ze	wat	om	de	ton	heen,	maar	langzaam	werden	ze	
brutaler en probeerden ze met hun poten de sneeuw eronder 
weg	te	graven.	Ze	jankten	van	opwinding	....	Nog	even,	en	dan	zou	hun	razende	honger	gestild	
worden!	Binnen	in	de	ton	had	Lars	schrik.	Hij	hoorde	de	wolven	snuffelen	aan	het	hout.	Hij	hoorde	hun	
gejank	en	hun	gekrab.	Met	veel	moeite	duwde	hij	de	onderzijde	van	de	ton	diep	in	de	sneeuw.	Maar	dit	
kon	hij	niet	lang	volhouden.

En	de	arrenslee	met	Zwart	en	de	oude	vrouw?	Die	waren	de	wolven	totaal	vergeten.	De	ton	met	Lars	
erin	had	hun	aandacht	helemaal	afgeleid.	De	slee	stoof	op	dat	ogenblik	het	dorp	binnen	waar	Lars	
met	zijn	gezin	woonde.	De	hengst	hield	voor	de	gesloten	staldeuren	stil.	De	kinderen	van	Lars,	die	
het	hoorden	liepen	juichend	naar	buiten	samen	met	hun	moeder.	Maar	toen	ze	in	de	slee	slechts	een	
oude	vrouw	zagen	zitten,	bleven	ze	bedremmeld	staan.	‘Waar	is	Lars?’,	vroeg	moeder	Margret	aan	het	
vrouwtje.

‘In	het	bos!	Wolven!	In	de	ton!’,	stotterde	ze.	Ze	wees	met	haar	arm	naar	het	donkere,	dreigende	
bos.	De	kinderen	huilden	van	schrik	en	Margret	gilde	van	ontzetting.	Haar	gegil	zette	het	hele	dorp	op	
stelten.	Overal	vlogen	deuren	open	en	kwamen	nieuwsgierigen	toelopen.	Binnen	de	kortste	tijd	wist	
iedereen	dat	Lars	in	levensgevaar	was.	Verschillende	mannen	liepen	terug	naar	huis	en	kwamen	binnen	
enkele	minuten	te	paard	terug,	bewapend	met	geweren.	Enkele	korte	bevelen	weerklonken	en	daar	
stoven	de	ruiters	in	galop	het	donkere	bos	in.

Intussen	streed	Lars	in	de	ton	zijn	laatste,	wanhopige	strijd.	Hij	voelde	zijn	krachten	minderen.	Het	
werd	zwart	voor	zijn	ogen	....	Toen	zakte	hij	bewusteloos	weg.
	 	 	 	 				Daardoor	merkte	hij	niet	dat	zijn	redding	nabij	was.	Dodelijk	getroffen		
	 	 	 	 				vielen	een	aantal	wolven	in	de	sneeuw.	De	anderen	bleven	aarzelend
	 	 	 	 				staan,	maar	kozen	het	hazenpad	na	een	nieuw	salvo	uit	de	geweren.

	 	 	 	 				Lars	werd	voorzichtig	zijn	huis	binnengedragen.	Zijn	verwondingen	
	 	 	 	 				vielen	gelukkig	mee.	Die	avond	zat	hij	met	zijn	hele	gezin	én	de	oude
	 	 	 	 				vrouw	bij	de	brandende	open	haard.	Hij	voelde	zich	nog	wat	licht	in	zijn
	 	 	 	 				hoofd,	maar	las,	zoals	elk	jaar,	het	Kerst	evangelie	voor	uit	de	Bijbel.
	 	 	 	 				Toch	was	alles	anders.	Het	was	alsof	Lars	Jezus	hoorde	zeggen:	‘Wat	je	
	 	 	 	 				aan	Mijn	minste	broeders	en	zusters	gedaan	hebt,	heb	je	aan	Mij	
	 	 	 	 				gedaan.’	

	 	 	 	 				Het	werd	een	Kerst	om	nooit	te	vergeten.
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De smaak te pakken
op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Aan	tafel	met	Dickens:	Trifl	e

Aanstaande	21e	december	is	het	zover,	we	gaan	aan	tafel	met	
Dickens.	In	de	aanloop	ernaartoe	kreeg	ik	verschillende	vragen	
over	wat	er	op	het	menu	staat.	Tot	nu	toe	heb	ik	daar	niet	aan	
toegegeven.	Hierbij	toch	vast	een	tipje	van	de	sluier	opgelicht.	
Het	dessert	bestaat	uit	een	Trifl	e.

        

    
Het	is	een	oud	recept	dat	in	de	tijd	van	Charles	Dickens	al	populair	was.	Het	kent	vele	vormen:	van	
simpel	een	paar	laagjes	cake	of	koek,	vla	en	fruit	in	een	bakje	tot	showstopper	voor	het	kerstdiner	
bestaande	uit	verschillende	decoratief	opgebouwde	lagen	in	een	mooie	glazen	schaal	op	voet.	Het	was	
ook	een	van	de	favoriete	desserts	van	mijn	moeder,	want	makkelijk	van	tevoren	klaar	te	maken.	We	
doen	daarom	even	een	stap	terug	in	de	tijd.	We	schrijven	6	april	2000.	Toen	mijn	moeder	jong	was	zei	
ze	altijd	in	het	jaar	2000	word	ik	75!	Haar	leven	lang	was	het	een	magische	datum	waar	ze	naar	
toeleefde.	Toen	het	zover	was	had	ze	bedacht	dat	het	leuk	was	om	vrienden	en	familie	uit	verschillende	
fases	van	haar	leven	uit	te	nodigen	voor	een	hapje	en	een	drankje.

Met	mijn	kookervaring	moest	ik	samen	met	haar	voor	de	hapjes	zorgen.	Mijn	broer	Arnoud	en	ik	wilden	
haar	uit	de	wind	houden	en	ze	mocht	alleen	een	nagerecht	maken.	Mijn	moeders	bijdrage	bestond	uit	
een	Trifl	e.	Voor	de	rest	van	de	‘hapjes’	hadden	mijn	broer	Arnoud	en	ik	een	verrassing	in	petto.	Een	
buff	et	met	kliekjes	van	de	afgelopen	75	jaar	of	te	wel:	‘Elke	dag	anders’,	de	titel	van	haar	eerste	
kookboek.

Op	het	buff	et	alle	klassiekers	uit	ons	gezin.	Beschuit	met	blauwe	muisjes,	Zwitserse	appeltaart,	olie-
bollen,	quiche	Lorraine,	wonderbeton	(boerenkool	uit	een	pakje),	haar	huwelijksdiner,	spinaziesoep,	
rauwkostsalade	om	af	te	vallen	en	aardbeien	en	zo	ook	haar	Trifl	e.	Ze	werden	verbaal	‘opgewarmd’	
door	mijn	broer	die	zo	inzicht	gaf	in	de	rol	die	eten	in	mijn	moeders	leven	speelde	en	en	passant	ook	
dat	van	ons.	In	haar	boeken	kom	ik	de	Trifl	e	echter	niet	tegen.	In	haar	receptenbijdrages	aan	het	blad	
‘Ons	Gezin’	komt	een	wel	een	heel	simpele	versie	van	dit	gerecht	voor.

Zelf	maak	ik	de	Trifl	e		als	volgt:
1	roombotercake	in	plakjes
1,5	dl	medium	sherry
1 liter biologische vanillevla
½ liter slagroom
750 gr gemengd vers fruit en/of bessen 
(eventueel	uit	de	vriezer)
Geschaafde amandelen
Een	mooie	glazen	schaal	(op	voet)

-	 Sla	de	slagroom	stijf	en	meng	voorzichtig	met	de	
 vanillevla
-	 Bedek	de	bodem	van	glazen	schaal	met	een	kwart	van	de	vanilleroom
-	 Bedek	dit	met	een	laagje	cake	(1/3)	en	besprenkel	met	0,5	dl	sherry
-	 Leg	hierop	in	een	laag	1/3	van	het	gemengde	fruit	
-	 Herhaal	bovenstaande	stappen	nog	2x	en	bedek	de	laatste	laag	fruit	met	de	laatste	vanilleroom.
	 Laat	24	uur	rusten	op	een	koele	plaats	zodat	de	smaken	goed	door	kunnen	trekken.
-	 Werk	af	met	geschaafde	amandelen

Wessel Holleman
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  EEN	VAN	ONS

	 	 Geboren	in	de	middenstand,
	 	 bevindt	hij	zich	al	snel	in	welingelichte	kringen.

	 	 Het	woord,	een	ster,	een	engelenkoor
  brengen doeners en geleerden

	 	 naar	hem	toe.	Zieners	schenken
	 	 goud	en	goed,	randfiguren	loven	God.

  Alleen machtigen van kerk
	 	 en	staat	houden	zich	van	verre.

	 	 Aan	zoveel	stralends	branden	zij
	 	 hun	vingers	liever	niet.

	 	 Fiet	van	Beek
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Sinterklaas	bij	de	koffie-inloop
Op	4	december	vierde	de	koffie-inloop	Sinterklaas	met	van	een	spel.	Ieder	nam
een	cadeautje	mee	van	zo’n	5	euro	en	dat	werd	dit	keer	verzameld	op	een	
serveerkarretje.	We	begonnen	eerst	met	koffie,	thee,	warme	chocomelk	en	
pepernoten	en	speculaas	stonden	op	tafel.	Eerst	even	lekker	kletsen	en	nadat	
we	onze	koffie	of	wat	anders	ophadden	begonnen	we	met	het	spel.

	 	 	 	 					Het	spel	wordt	in	2	rondes	gespeeld	en	daar	heb	je	een	dobbelsteen	en
	 	 	 	 					kaartjes	bij	nodig.	Het	aantal	ogen	van	de	dobbelsteen	bepalen	wat	je
	 	 	 	 					mag	doen.	Bij	de	eerste	ronde	krijgt	bijna	iedereen	een	cadeautje.
	 	 	 	 					Toen	deden	we	nog	een	koffie,	thee	of	chocomelk	en	begonnen	aan	de
	 	 	 	 					2e	ronde.	

	 	 	 	 					Op	de	kaartjes	staat	wat	je	dan	moet	doen,	bijvoorbeeld	als	je	in	juni
	 	 	 	 					jarig	bent	geef	een	cadeautje	weg	of	geef	jouw	cadeau	aan	iemand		
	 	 	 	 					met	een	bril	op	of	pak	een	cadeautje	weg	bij	een	ander.	Zo	kan	de	één
	 	 	 	 					wel	4	cadeautjes	hebben	en	een	ander	niks.	Of	het	spel	ging	links	of
	 	 	 	 					rechts	om,	en	zo	bleef	de	beurt	een	beetje	aan	dezelfde	kant	van	de
	 	 	 	 					tafel,	zo	had	Lonneke	nog	geen	dobbelsteen	in	handen	gehad.	Het	
	 	 	 	 					komt	ook	voor	dat	je	een	cadeautje	hebt	ontvangen	die	je	echt	wilt	
	 	 	 	 					houden,	maar	helaas…	een	ander	pakt	het	weg.	Ik	had	een	mooie	
	 	 	 			 					kerstbal	met	een	vuurtoren	gekocht	als	sinterklaascadeautje	en	die	
kwam	in	het	begin	bij	Klazien	en	is	daar	ook	gebleven.	Zo	zie	je	maar	weer,	je	weet	nooit	wat	je	krijgt.

Maar	we	zorgen	er	altijd	wel	voor	dat	iedereen	met	
cadeautje	naar	huis	gaat.

Het	is	echt	een	leuk	spel	en	we	zijn	zo	de	hele	ochtend	wel	
bezig.	Iedereen	heeft	er	plezier	in	en	gaat	met	een	goed	
gevoel	naar	huis.	Ik	had	vogelvoer	gekregen	van	de	Sint	
en	Jan	wilde	nog	een	spel	ruilen,	maar	vogelvoer	hoefde	
hij	niet.	Dus	zo	ging	ik	met	2	cadeautjes	naar	huis	toe.

Dank voor de gezellige ochtend Sinterklaas!

Wies Schoo

De geschiedenis van de speculaaspop
          
	 	 	 	 	 							 In	kookboeken	uit	de	17e	eeuw	vind	je	de	speculaaspop	
	 	 	 	 	 							 onder	de	naam	hylikmaker,	oftewel	huwelijksmakelaar.	
	 	 	 	 	 	 Zo’n	pop	van	koekdeeg	droeg	ook	wel	de	naam	vrijer.	
	 	 	 	 	 	 Ze	werden	niet	alleen	rond	de	sterfdag	van	Sint	Nicolaas
	 	 	 	 	 	 gebakken,	maar	het	hele	jaar	door,	en	meestal	verkocht	bij	
	 	 	 	 	 	 bakkers	en	op	de	kermis.	
      
	 	 	 	 	 	 Kruidkoeken	of	koekpoppen	werden	namelijk	ingezet	bij	
	 	 	 	 	 	 huwelijksaanzoeken.	

	 	 	 	 	 							 Een	verliefde	jongeman	schonk	zijn	gewenste	aanstaande	
	 	 	 	 	 	 bruid	een	koekpop	(de	vrijer	of	hylikmaker	dus)	om	zijn	
	 	 	 	 	 	 wens	kenbaar	te	maken.	De	traditie	gaat	in	sommige	
	 	 	 	 	 	 gevallen	nog	verder:	brak	het	meisje	het	hoofd	van	de	pop,	
	 	 	 	 	 	 dan	zat	de	jongen	gebakken.	Brak	zij	de	voeten	van	de	pop,
	 	 	 	 	 	 dan	had	hij	het	nakijken.
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En	zo	zit	je	onverwachts	op	het	Sinterklaasfeest	in	De	
Waal!
            Afgelopen weekend was ik een paar dagen te logeren 
	 	 	 	 	 	 						bij	onze	dochter	Daniëlle	met	haar	twee	kinderen,	Lars
	 	 	 	 	 	 						en	Nore.	Omdat	de	opa	en	oma	(Cor	en	Lida)	van	Lars
	 	 	 	 	 	 						en	Nore	in	De	Waal	wonen,	gingen	zij	daar	naar	het	
	 	 	 	 	 	 						Sinterklaasfeest.	En	ik	mocht	als	oma	uit	Assen	ook	
	 	 	 	 	 	 						mee.	Hun	vader	kon	er	dit	jaar	vanwege	zijn	werk	
	 	 	 	 	 	 						helaas	niet	bij	zijn.	En	wat	een	feest	was	het!

            Toen we het dorpshuis binnen kwamen zaten er al veel
	 	 	 	 	 	 						kinderen	met	hun	ouders,	opa’s	en	oma’s	en	verdere	
            dorpsgenoten vol verwachting te wachten op de Sint
	 	 	 	 	 	 						met	zijn	Pieten.	Vele	kinderen	waren	verkleed	als	kleine
	 	 	 	 	 	 						Pietjes.	Luidkeels	werden	er	sinterklaasliedjes	gezongen
	 	 	 	 	 	 						onder	leiding	van	de	Pietenband	uit	het	dorp.	Er	kon	ook
	 	 	 	 	 	 						gedanst	worden.	Er	werd	getrakteerd	op	warme	
	 	 	 	 	 		 						chocolademelk	met	of	zonder	slagroom.	

Thee	of	koffie	kon	er	ook	gedronken	worden.	Overal	lag	er	strooigoed	
waar	de	kinderen	lekker	van	snoepten.	Klokslag	16.00	uur	werd	het	
Sinterklaaslied	‘Sinterklaasje	kom	maar	binnen	met	je	knecht’	uit	
volle	borst	gezongen	en	ja,	daar	kwamen	Sint	en	zijn	Pieterbazen	
binnen.	De	sfeer	zat	er	direct	goed	in.	Na	enkele	liedjes	samen	met	
de	Pietenband	gezongen	te	hebben,	in	een	lekker	vlot	ritme,	werden	
de	Sint	en	zijn	Pieten	van	harte	welkom	geheten.

Sint	vertelde	blij	te	zijn	dat	er	zoveel	kinderen	gekomen	waren.	Hij	
had vernomen dat er zo’n 36 kinderen met hun familie aanwezig 
waren.	Voor	élk	kind	was	een	pakje	aanwezig,	allemaal	op	naam!	
Het	ene	kind	vond	het	allemaal	erg	spannend	om	bij	de	Sint	te	
komen,	haalde	het	pakje	en	liep	snel	terug.	Het	andere	kind	kwam	
bij	de	Sint	op	schoot	en	zong	voor	het	hele	publiek	een	
Sinterklaaslied	door	de	microfoon.	Een	genot	om	te	zien!

Tussendoor	en	erna	waren	de	Pieten	enthousiast	aan	het	zingen	en	dansen.	Ook	de	polonaise	met	Sint	
en	de	Pieten	ontbrak	niet.	Het	was	één	groot	feest!

Na	een	uurtje	werden	de	Sint	met	zijn	Pieten	uitgezwaaid	onder	luidkeels	gezang	‘Dag	Sinterklaasje,	
daág,	daág,	daág,	Zwarte	Piet’!

Het	was	bijzonder	om	dit	zo	mee	te	mogen	maken.	Dank	hiervoor	allemaal!	Met	name	Simone	
Schipper	als	drijvende	kracht	van	de	feestcommissie.

Met	hartelijke	groet,	Bernadette	Nauta
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Ouwe	Sunder	in	De	Waal
De	redactie	had	vernomen	dat	een	aantal	van	onze	vaste	topspeulers	vanwege	feestelijke	
familiezaken	naar	de	overkant	was	vertrokken.	En	wij	vroegen	ons	bezorgd	af:	wat	moet	dat	
worden,	kan	dat	nou	maar	zo?	Waarom	houdt	de	overkant	geen	rekening	met	een	ouwe	Texelse	
traditie?

Maar:	onze	zorgen	bleken	onterecht,	we	hadden	dit	jaar	8	speulers	in	De	Waal!

We	hoorden	het	belangrijkste	dorpsnieuws	uit	De	Waal	voorbijkomen:	Han	en	Ingrid	Pastoor	
gaven	een	overzicht	van	alles	wat	er	dwars	zit,	van	de	vlag	op	de	kerktoren	die	schromelijk	
ontbreekt,	via	het	onbemande	dorpshuis	dat	gelukkig	weer	is	opgelost	naar	de	Sommeltjesberg	
die	een	zandbak	dreigde	te	worden	en	dan	Mooier	de	Waal	dat	nog	fraaier	is	geworden	door	de	
plastic	koe	in	de	tuin	bij	Ids.	‘De	vlag	moet	in	de	toren,	van	achteren	of	van	voren!’	zo	zongen	
zij	en	alle	Waalders	met	hen.

Wessel had zichzelf ingepakt als de kerktoren en liet een stel kraaien commentaar leveren op de 
bewoners	en	de	gebeurtenissen	in	De	Waal.	Zij	waren	blij	dat	ze	dit	jaar	geen	nest	hadden	
kunnen	maken,	veel	te	veel	rompslomp.	De	bouwvakkers	drilboorden	ondertussen	de	voegen	uit	
de	toren	en	de	droge	metselspecie	vloog	in	het	rond.	De	versvergulde	haan	was	zeer	
teleurgesteld	dat	de	vlag	niet	was	gehesen	vanwege	zijn	terugkeer	op	de	toren.

Lia	trok	nog	eens	de	Jurk	aan	als	juffrouw	Annet,	onze	bekende	BTer	en	nam	een	frisse	
nieuwjaarsduik	om	in	hemelsnaam	nog	eens	in	de	krant	te	komen.

Jan bouwde een vogelkiekhut die veel beter is dan die in Waalenburg en spotte vogels van 
diverse	pluimage	in	De	Waal.

Tilly	nam	de	reclamecampagne	‘Psst	Texel	zoekt	je	….’	over	voor	De	Waal.	Er	is	behoefte	aan	
vrijwilligers	voor	het	museum,	voor	de	dorpscommissie,	voor	het	open	houden	van	de	kerk	én	
aan	een	bergbeklimmer	om	de	vlag	uit	de	toren	te	steken.	Meld	u	aan!

Annet speulde zichzelf en bekloeg zich over het feit dat niemand meer belangstelling voor haar 
heeft.	Ze	was	er	nu	net	zo	aan	gewend	geraakt	om	beroemd	te	zijn	......	En	de	Waddukers	
mogen	helemaal	niks	meer,	ze	zwemmen	wat	rond	met	hun	handen	op	hun	rug	en	ze	worden	
nat	en	ze	worden	weer	droog.	Dat	is	het.

Gerard	was	geïnspireerd	geraakt	door	het	tiny	house	op	wielen	met	een	nummerplaat.	Zo	kon	je	
toch	overal	van	alles	verhuren,	als	je	er	maar	wielen	
onder	zette	en	een	trekhaak	aan	vastmaakte.	Hij	zag	
grote	mogelijkheden	voor	de	bewoners	van	De	Waal.

En	Annet	kwam	weer	terug	als	de	winterschilder.	Zij	
windt zich op over de onderhoudswerkzaamheden die 
nu worden uitgevoerd en die volgens haar geen zin 
hebben	in	dit	jaargetij	onder	het	motto:	‘Verf	in	
december	gesmeerd,	is	beter	in	de	kroeg	verteerd.’

De	jury	had	het	weer	zwaar,	de	uitslag	is:	Tilly	de	
derde	prijs,	Han	en	Ingrid	de	tweede	prijs	en	de	
winnaar	is:	Wessel	verkleed	als	kerktoren.

We hebben weer zeer gelachen!

Met	dank	aan	alle	speulers	en	aan	de	jury,

de redactie

Wessel met de Klaas Bruining bokaal



De vang 33a 
1792 CV Oudeschild
06 57 33 38 44
info@raamhuis.nlMaricoweg 21

NL-1791 MD Den Burg

Tel: 0222 313858

  info@autospuiterijbetsema.nl

  www.autospuiterijbetsema.nl

Shop “Twaalf”
Niels en Christel

Haven 12 Oudeschild
Facebook / Instagram: @shoptwaalf

Vlamkast 16, Oudeschild   0222-322 398   epvoordeelland.nl



41 

De vang 33a 
1792 CV Oudeschild
06 57 33 38 44
info@raamhuis.nlMaricoweg 21

NL-1791 MD Den Burg

Tel: 0222 313858

  info@autospuiterijbetsema.nl

  www.autospuiterijbetsema.nl

Shop “Twaalf”
Niels en Christel

Haven 12 Oudeschild
Facebook / Instagram: @shoptwaalf

Vlamkast 16, Oudeschild   0222-322 398   epvoordeelland.nl

Ingrid en Han

Wessel

Tilly

Lia

Gerard

Annet

Jan

Annet



42 

Voor een uitvaart 
naar uw wens

Ook met vragen over een persoonlijke 
invulling kunt u bij ons terecht

 Eigen monumententuin
 Beletteringen, reparatie, restauratie
 Korte levertijd uit voorraad
 Grafversieringen / vazen / lantaarns
 Natuursteen onderhoudsproducten
 Jaarlijks onderhoud over geheel Texel
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www.uitvaartcentrumtexel.nl

ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

Massage Texel
voor mens en paard

o.a. sport-, ontspanning-, hotstone massage
sportmassage, lymfedrainage en myofacial 

release 
voor paarden

www.massagetexel.nl
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Texels	Welzijn
   Dorpswerker De Waal
	 	 	 Voor	mijn	gevoel	sprak	ik	een	paar	weken	terug	nog	over	de	zomer	en	hebben	we
	 	 	 het	nu	alweer	over	de	Kerstplannen.	De	tijd	vliegt!	Maar	dat	kwam	ook	omdat	we
	 	 	 genoeg	te	doen	hadden	bij	Texels	Welzijn.	Naast	de	najaarsdrukte	hebben	we	
	 	 	 veel	leuke	dingen	mogen	organiseren	en	zijn	we	druk	bezig	met	de	plannen	voor
	 	 	 volgend	jaar.	Zo	was	ik	in	De	Waal	bij	de	soepmaaltijd	voor	de	week	tegen	
	 	 	 eenzaamheid.	
   
   Het was leuk om de bewoners eens op die manier te spreken en op zo’n gezellige
	 	 	 manier	te	leren	kennen.	Verder	hebben	wij	op	8	november	de	mantelzorg-
	 	 	 waarderingspakketten	bij	de	mantelzorgers	thuis	gebracht,	openden	wij	het	
mantelzorgsteunpunt	en	sluiten	we	met	de	jonge	mantelzorgers	het	jaar	af	met	een	groot	kerstfeest.

Ik	wens	iedereen	in	De	Waal	een	fijne	Kerst	en	een	gelukkig	Nieuwjaar!

Maroucha	Stolk

Informatiepunt Texels Welzijn, maandelijkse inloop
Sinds	een	paar	maanden	zijn	de	dorpswerkers	van	Texels	
Welzijn	het	Informatiepunt	gestart.	In	elk	dorp	zal	de	
dorpswerker	maandelijks	een	paar	uur	in	het	dorpshuis	
aanwezig	zijn	en	kan	men	zonder	afspraak	binnenlopen	
voor	vragen	over	welzijn	en	zorg	in	de	breedste	zin	van	
het	woord.	Afgelopen	maanden	heb	ik	op	de	woensdag-
avond	in	het	dorpshuis	gezeten,	maar	helaas	heb	ik	
gemerkt	dat	dit	niet	goed	werkt.	Vanaf	januari	zal	ik	elke	
tweede	woensdag	van	de	maand	het	laatste	uur	bij	de	
koffie-inloop	aansluiten	en	blijf	ik	daarna	nog	een	uur	voor	de	mensen	die	mij	liever	één	op	één	
spreken.
Dit	ziet	er	als	volgt	uit:
-	 Woensdag	8	januari	2025		-		11.00	–	13.00	uur
-	 Woensdag	12	februari	2025		-		11.00	-	13.00	uur
-	 Woensdag	12	maart	2025	–	11.00	–	13.00	uur.

Mantelzorgsteunpunt Texel
Texels	Welzijn	kondigt	met	trots	aan	dat	zij	in	november	het	Mantelzorgsteunpunt	Texel	opende	in	De	
Buureton,	een	speciaal	punt	waar	mantelzorgers	terechtkunnen	voor	ondersteuning	en	advies.

Het	steunpunt	biedt	een	toegankelijke	plek	voor	iedereen	op	Texel	die	zorgt	voor	een	naaste,	zoals	een	
familielid,	vriend	of	buur.	Mantelzorgers	spelen	een	onmisbare	rol	in	onze	samenleving,	maar	de	zorg	
voor	een	ander	kan	soms	zwaar	wegen.
Om	hen	te	helpen	de	zorgtaak	vol	te	houden	én	hun	eigen	welzijn	te	waarborgen,	biedt	Mantelzorg-
steunpunt	Texel	diverse	vormen	van	hulp,	zoals:
–	 een	luisterend	oor	voor	mantelzorgers	vanaf	18	jaar
–	 het	geven	van	informatie,	advies	en	begeleiding	aan	mantelzorgers
–	 het	regelen	van	praktische	hulp,	voorlichting	en	netwerkversterking
–	 het	leggen	van	verbindingen	tussen	formele	en	informele	zorg

Ben je een mantelzorger of ken je een mantelzorger met vragen?
Neem	dan	contact	op	met	Mantelzorgsteunpunt	Texel	-	Texels	Welzijn:

Maroucha	Stolk,	coördinator	jonge	mantelzorgers	en	dorpswerker
m.stolk@texelswelzijn.nl
tel.	06-201	376	27

Cobie	Daalder,	mantelzorgconsulent	en	dorpswerker
c.daalder@texelswelzijn.nl
tel.	06-104	350	76

Texels	Welzijn,	Beatrixlaan	43	Den	Burg		|	tel.	312696		|	texelswelzijn.nl
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De krant
van Texel
is ook
de krant
van
De Waal!
Juist nu is het lokale nieuws belangrijker dan ooit.
De Texelse Courant bericht al ruim 130 jaar over wat
er op Texel speelt, houdt de lokale politiek en
overheid scherp, doet verslag van de samenleving,
verbindt ons als eilanders.

Neem ook een abonnement!
Bel 0222-362600 of mail naar info@lenr.nl
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Berichten vanuit de Gemeente Texel 
Gladheidsbestrijding op Texel door gemeentewerken
Het	is	weer	zover,	vadertje	winter	staat	voor	de	deur,	op	het	moment	van	schrijven	valt	er	op	Texel	
regen,	natte	sneeuw	en	hagel,	in	de	rest	van	het	land	is	het	witter,	dat	zien	we	op	het	journaal,	
sommige	Texelaars	missen	zelfs	de	laatste	boot	naar	Texel	toe.

Wat betekend Gladheidsbestrijding voor gemeentewerken 
De	strooiers	worden	vanaf	1	oktober	weer	nagekeken	en	in	orde	gemaakt,	materialen	worden	ver-
vangen	en	de	computers	van	de	voertuigen	worden	ge-update.	
Bij	de	gemeente	hebben	we	5	strooi	eenheden,	3	vrachtwagens	en	2	getrokken	strooiers	met	een	
trekker	ervoor	verdeeld	over	4	groepen.	Iedere	groep	heeft	een	weekdienst,	mocht	het	veel	en	hevig	
sneeuwen	dan	wordt	er	een	groep	strooiers	extra	ingezet.	Iedere	eenheid	strooit	ruim	200	kilometer	
per	inzet.	In	seizoen	2023/2024	is	er	64	ton	zout	gestrooid	op	wegen	en	fietspaden.	Daarnaast	hebben	
we	ook	nog	9	gladheidwachters,	de	gladheidswachters	hebben	een	48	uursdienst.	

Hoe werkt het strooien?
We	strooien	preventief,	wat	houd	dat	in?	Aan	het	eind	
van	de	werkdag	komen	de	dienstdoende	gladheids-
wachters	en	strooiploeg	even	bij	elkaar	voor	een	kort	
overleg,	gaan	we	strooien	of	niet.	Meestal	spreken	we	
af dat de strooiploeg eerst even gaat eten en dan gaan 
strooien of als het al sneeuwt gaan we meteen op pad 
en	wordt	er	voor	eten	gezorgd	als	ze	terug	komen	bij	
gemeentewerken	na	een	inzet.	

De	gladheidswachter	staat	in	contact	met	DTN/Meteo-
consult,	zij	houden	het	weerbericht	voor	ons	in	de	gaten	
en	geven	ons	advies	om	te	strooien	of	een	andere	inzet.	
Zij	komen	aan	de	gegevens	voor	Texel	omdat	er	op	de	
koudste plekken op Texel sensoren in de weg zitten die aangeven hoeveel zout er op dat moment op 
de	weg	ligt.	De	gladheidscoördinator	van	DTN/Meteoconsult	neemt	contact	op	met	de	gladheidswachter	
en	geeft	zijn	advies,	de	gladheidswachter	gaat	er	vervolgens	om	03.45	uur	uit	om	zijn	ronde	te	doen.	
Doordat	we	preventief	strooien,	kunnen	we	ook	al	van	te	voren	afspreken	dat	we	om	04.00	uur	gaan	
strooien.	We	zorgen	ervoor	dat	eerst	de	hoofdroutes	en	de	fietspaden	gedaan	worden	om	de	weg	vrij	
te	houden	voor	de	hulpdiensten	en	de	fietsers	die	nog	in	de	sneeuw	naar	school	of	werk	gaan.	

Welke strooivormen zijn er?
Preventief	strooien,	is	strooien	vóór	de	aangekondigde	weersverslechteringen	zich	gaan	voordoen.	
Op	die	manier	kan	een	permanente	veiligheid	van	de	weg	gegarandeerd	worden.	Wanneer	de	tem-
peratuurdalingen	en	de	hoeveelheden	neerslag	beperkt	blijven,	kan	preventief	strooien	als	maatregel	
volstaan.	In	andere	omstandigheden	moet	het	preventief	strooien	als	een	voorbereidende	fase	gezien	
worden.	Door	gevoelige	oppervlakken	preventief	te	bestrooien,	heeft	de	sneeuw	minder	kans	om	zich	
aan	het	wegdek	vast	te	hechten.	Hoeveelheid	pekel:	7-20	g/m².

Curatief	strooien	betekent	strooien	vanaf	het	ogenblik	dat	het	sneeuwen	of	ijzelen	is	aangevangen.	
Hier	komt	het	erop	aan	zo	snel	mogelijk	alle	wegen	terug	berijdbaar	te	maken.	Hoeveelheid	pekel:	
20-50	g/m².

Wat	kunnen	we	zelf	doen	bij	sneeuw	en	gladheid
•	 Veeg	uw	stoep	schoon	als	de	sneeuw	nog	zacht	is
• Strooi met scherpzand of met zout/pekel
•	 Heeft	u	zout	nodig	om	uw	stoep	en	de	stoep	van	de	buren	sneeuw	vrij	te	houden?	Kom	naar		
	 gemeentewerken	met	een	emmertje	dan	krijgt	u	van	ons	iets	zout.

Denk	de	komende	winter	aan	jullie	zelf	en	aan	je	buren.	Houdt	je	stoep	schoon.	

Met	vriendelijke	groet,	

Jan	Kooij,	Veiligheidskundige	Gemeentewerken
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de redactie van De Weelder wenst
jullie	hele	prettige	feestdagen	toe

en een heel goed

2025






